
 

Kom, volg het spoor 
 

Kom, volg het spoor 
Van de ster, heel gericht 

Dwars door het donkere dal 
 

Die ster gaat je voor 
Tot je rust vindt en licht 

Bij ’t kind in een simpele stal 
 

Aandacht 

Soms overkomt het me 
op een ziekenkamer. Daar 
liggen enkele mensen. Je 
komt voor één speciaal. 
Als je dan ieder op de 
kamer even een hand 
geeft, dat iemand dan 
vraagt: “Hebt u ook vijf 
minuten voor mij?”  
Aandacht: iemand even 

aankijken met een blik van begrip, ontmoeting, 
verbinding, vriendschap, waardering, iemand een 
hand reiken in een moeilijke situatie. Het maakt veel 
los en verwarmt.  Wie kan er leven zonder aandacht 
van anderen? De tijd voor elkaar nemen. Even iets 
op een kaartje schrijven, in de trant van “Ik denk 
aan je.” Een zachte kracht, een warm hart, van 
groot belang.  Die zachte krachten dreigen vaak 
onder te sneeuwen in een maatschappij van haast 
en presteren. Toch weet iedereen dat we niet 
zonder kunnen. 
Met Kerst vieren we dat wij mensen en de wereld in 
Gods aandacht staan. Ik zie dat in Hem die namens 
God ons leven komt delen, Jezus, tot en met 
iemand van zachte krachten, steeds met liefde voor 
anderen. In de Bijbel heet Hij “God met ons”. Hij is 
de brugman die God en mensen met elkaar 
verbindt. Hij leerde ons aandachtig leven, 
verwelkomend. Met oog voor de ander. Velen in 
zijn tijd voelden de diepe drive van liefde in zijn 
leven. Dat trok hen naar Hem toe. Met hen deelde 
Hij zijn verhalen. Hij deelde brood met velen die Hij 
had gevraagd in het gras te gaan zitten. Even weg 
uit de vaart van het leven, even oog voor diepere 
dingen.  Met Kerst voel ik de aandacht van God, zijn 
warmte in deze kille wereld.  
Zo kan ook onze aandacht voor anderen 
hartverwarmend zijn. Mag het verhaal van Kerst, 
God die oog voor ons heeft, ons versterken in het 
met elkaar leven door de ander te laten voelen: je 
wordt gekend, je wordt gezien. 

Adri van der Wal, interim-predikant  
PKN gemeente te Rijsenhout 

 



 

 

 

ONSCHULD  
Er is iets bijzonders 
aan de blik van een 
pasgeboren baby. 
Helder, open, 
zonder argwaan. 
Als je een kindje 
vasthoudt, word je 
automatisch zachter. Die kwetsbaarheid ontwapent 
je. Je stem wordt rustiger, je bewegingen 
voorzichtiger. Kleine kinderen hebben iets 
ongerepts, iets puurs. Nog geen schrammen op de 
ziel.  Maar gaandeweg verandert dat. De wereld 
leert ons dat openheid risico's met zich meebrengt. 
Kwetsbaarheid moet beschermd worden. 
Vertrouwen wordt voorzichtiger. We leren onszelf 
in te dekken, omdat anderen dat ook doen. 
Teleurstellingen stapelen zich op; we worden 
defensief. En zo verliezen we langzaam iets van die 
oorspronkelijke onschuld. We worden harder, de 
wereld om ons heen ook.  En dan is daar Kerst. 
God had kunnen kiezen voor een spectaculaire 
entree, voor overweldigende kracht. Om met 
power door mijn zelfverdedigingslaag heen te 
breken. Maar in plaats daarvan: een baby. Maximaal 
kwetsbaar. Het is Gods ontwapenende antwoord 
op een harde wereld.  Door zo in deze wereld te 
komen, neemt hij mij de wapens uit handen, de 
defensieve wallen waarmee ik me afsloot, omdat ik 
dacht dat ik mezelf moest verdedigen om te 
overleven.  
Mensen reageren juist vaak enorm stevig, gaan er 
vol in; we vermoorden de onschuld vaak. Het is 
zelfs wat er later met Jezus zal gebeuren. Maar kijk 
je in de ogen van het Kerstkind dan zie je dat Gods 
antwoord altijd pure liefde is: helder, open, zonder 
argwaan. In dat kindje Jezus vinden we onze 
verloren onschuld terug. Zo wil God werken aan 
mijn harde hart, mijn schuld. Jezus komt zodat wij 
ook weer on-schuldig worden.  Als je Jezus 
ontvangt, zoals je een baby ontvangt – voorzichtig, 
met zachte handen – dan gebeurt er iets. Hardheid 
smelt weg. Je vindt iets terug van dat 
oorspronkelijke, dat ongerepte.  
Ik wens iedereen mooie Kerstdagen toe. Dagen 
waarin je het Kerstkind mag ontvangen, en daarin 
iets terugvindt van je eigen onschuld. 

Jaap Cramer, predikant 
 Lichtbaken Rijsenhout 

 

ZO 30 1ste Adventszondag  
 
Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout  FF 
Zingen “Verwachten” 
10.00 Marian van der Veen - Niemeijer. De tijd 
van Advent breekt weer aan, de tijd waarin we 



 

 

 

hopen en verwachten, de tijd die ons 
voorbereidt op de naderende geboorte, het 
Kerstfeest!   
 
Lichtbaken  
10.00 ds. J.R. Cramer 

  

ZO 7 
 

2de Adventszondag  
 
Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout  
 
10.00 ds. Mario Boelen 
 
19.00 Songs Of Praise met Advent. Laat je hart 
verwarmen in de aanloop naar Kerst! 
Wij nodigen je van harte uit voor een 
inspirerende Songs of Praise in onze kerk. Een 
avond vol hoop, bezinning en de mooiste 
Kerstliederen om samen te zingen. 
 
Lichtbaken  
10.00 ds. A.G van der Heyden       
  

VR 12 
 

Filmcafé ”About a Boy” – Zoektocht naar 
Verbinding in de Kerstperiode  in 
de Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout  
19.30  Het Filmcafé Rijsenhout nodigt u uit voor 
een ontroerende en humoristische avond met 
de moderne klassieker: About a Boy. 
 

ZO 14 
 

3de Adventszondag 
 
Ontmoetingskerk  
10.00 Mevr. C. de Peuter  
 
Lichtbaken   
10.00 ds. J.R. Cramer 
 

DI 16 
 

Kerstviering Lichtbaken NGK en CGK  
10.30-14.00  Meer info: 
www.lichtbakenrijsenhout.nl 
 

ZO 21 
 

4de Adventszondag,  
 
Ontmoetingskerk 
10.00 ds. Gretha Bregman-Hoving 
 
Lichtbaken 
10.00 Ds. J.A.C. Weij       
 
Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout  
17.00     Koek & Zopie: Warmte, Licht en 
Gezelligheid!     De Diaconie van Rijsenhout 
zorgt voor alles wat nodig is om de kou te 
verjagen en de gezelligheid te omarmen: 

• Een kom heerlijke, warme soep 



 

 

 

• Diverse verkwikkende warme dranken 
• Een smaakvolle, heerlijke koek 
• Sfeervolle muziek om de winterse 

ambiance compleet te maken 

WO 

24 
 

Kerstavonddienst in  
Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout  
19.30  Marian v/d Veen - Niemeijer. 
Op Kerstavond bent u van harte welkom in 
de Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout voor 
een bijzondere en sfeervolle dienst. 
Laat de haast van de decembermaand even los 
en vind rust bij een Kerstverhaal. Een avond 
vol warme klanken, inspirerende woorden en 
saamhorigheid. 
 

DO 25 
 

Eerste Kerstdag  
Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout  
10.00 ds. Adri van der Wal m.m.v. Sursum Corda. 
Laat u meenemen in het prachtige verhaal van 
Kerst door ds. Adri van der Wal, en geniet van de 
feestelijke muzikale medewerking van koor Sursum 
Corda. Een moment van licht, hoop en verbinding. 
Vier met ons de geboorte van het Licht in de 
wereld! 
 
Lichtbaken Kerstdienst 
10.00 ds. J.R. Cramer 
15.00-16.30 kinderKerst met ezel Arie!  
Drinken, wat lekkers, zingen, kwiz, theater. 
 

ZO 

28 
 

PUBQUIZ 2025 PKN RIJSENHOUT  
Ontmoetingskerk 15.00-17.00 In 10 rondes 
zullen wij de deelnemers testen op hun kennis 
over bijvoorbeeld de nieuwsfeiten van 2025, 
geschiedenis, topografie en muziek! Tijdens de 
Pubquiz serveren we oliebollen en een hapje en 
een drankje. Aanmelden groepen van 5 tot 
maximaal 8 personen voor 1 december a.s. op 
pub@pknrijsenhout.nl 
 
Lichtbaken 
10.00 ds. Marcus Hellouw 
 

WO 

31 

Lichtbaken oudejaarsdienst  
19.00 ds. J.R. Cramer 
 
Namens de gezamenlijke kerken wensen wij u een 
gezegend Kerstfeest en een goed  en vooral 
gezond en vredig 2026 toe!  
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