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Soms zien we in een mensenleven 

een lucht bezwaard met duisternis 

als er geen hoop, geen licht meer is 

we zijn met kwetsbaarheid omgeven. 

 

Maar als we dan naar boven kijken 

door een barst in’t wolkendek, 

een streepje licht, dat stralen trekt, 

dat regen, wind en storm doet wijken, 

 

dan staat daar als een kleurrijk wonder 

een regenboog, zo oogverblindend, 

God zal zich steeds met ons verbinden, 

ongrijpbaar, voelbaar, zo bijzonder, 

 

zo troostrijk, geen begin, geen einde 

aan liefde en onpeilbaar licht, 

de geest van duisternis gezwicht 

door God’s verbond, dat licht doet schijnen 

 

door elke barst, door elke scheur 

van het verlies, het diep gemis, 

van hem, van haar, die in je is, 

die jouw bestaan heeft ingekleurd. 

 

Je voelt de liefde in die kleuren, 

de regenboog, die God ons zond. 

Gebroken licht, eeuwig verbond 

met Hem en hen, die wij betreuren. 

 

Boog van de hoop die ons omarmt 

als zon die straalt, die ons verwarmt. 
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