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KERKBLAD

De Joodse wortels van Pinksteren

Het gemeenteboeket is terug

april 2024
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Kom en ondersteun de vrijwilligers-
missie van Merel en Mathijs
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Petra v/d Meer-Pols doet mee! 
Steun haar actie en doneer!
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Ga mee en wandel, n.a.v. Lucas 24, 13-35
Misschien heb je wel eens een 
Emmaüswandeling gemaakt. Dat is 
een wandeling waarbij je samen met 
iemand anders op weg gaat met een 
bepaalde Bijbelse gedachte of vraag-
stelling. Na zo’n 15 of 20 minuten in 
stilte met elkaar opgelopen te hebben, 
ga je met elkaar in gesprek over die 
vraag. En al gaande het gesprek is er 
de hoop en verwachting, dat er zich 
een Derde: Jezus, bij het gesprek 
voegt. Al pratende ontdek je dan dat 
er meer is dan de gedachten van twee 
individuen. De benaming Emmaüs-
wandeling is ontleend aan Lucas 24. 
In dit hoofdstuk lezen we over twee 
leerlingen, van wie er één bij name 
wordt genoemd: Kleopas. Het tweetal 
is samen op weg naar Emmaüs voor 
een overnachting. Daarna zullen ze 
afreizen naar Jeruzalem voor het 
Feest van de Ongezuurde Broden, een 
feest dat meerdere dagen duurde. 
De leerlingen zijn op weg naar hun 
nachtverblijf en praten samen over 
de heftige en voor hen onbegrijpelijke 
gebeurtenissen rond het sterven van 
Jezus. In het tekstgedeelte wordt er 
heel wat afgesproken, maar in feite 
gaat het vooral om de opeenvolging 
van de verschillende stadia in het 
gesprek. De blik van de leerlingen 
wordt niet meteen, maar in fasen 
geopend. Eerst begrijpen ze nog niets 
en is hun blik ‘vertroebeld’. Ze hebben 
een beperkt zicht op de werkelijkheid. 
Bij de wandeling van de twee voegt 
zich ineens een Derde (vers 15). De 
twee mannen vragen die Derde uitdruk-
kelijk om bij hen te blijven (vers 29), 
want ze begrijpen nog niets van wat 
hen overkomen is.

De reden dat Jezus zich bij hen 
aansluit en het gesprek dat Hij met 
hen voert, heeft tot doel de leerlingen 
weer terug te brengen bij de belofte 
van de Opgestane. Hij luistert naar 
wat hen beweegt, om hen vervolgens 
de woorden van de Schrift uit te 
leggen en zo de Bijbelse boodschap 
te ontsluiten. Pas als Jezus het 
brood breekt, herkennen ze Hem en 
wordt het geheim van Pasen voor hen 
openbaar (vers 30 en 31). Zo verloopt 
het binnen ons leven eigenlijk ook. 
Soms kunnen heftige gebeurtenissen 
je zo overvallen, dat je het niet allemaal 
in een keer kunt bevatten. Je hebt 
tijd nodig om alles te verwerken, en 
mensen om je heen om je verhaal mee 
te delen, gesprekken mee te voeren. En 
al pratend en belevend, ervarend met 
elkaar, kom je hopelijk verder. Je roept 
alleen of samen God aan om je bij te 
staan bij de doorgronding van alles 
wat er om je heen gebeurt. En vroeg 
of laat voel je dat je weer verder kunt, 
met hulp van God. Maar dat voltrekt in 
fasen, nooit in één keer.
Zo leven we dan nu in de tijd tussen 
Pasen en Pinksteren. Levend tussen 
het wonder van sterven en de ondoor-
grondelijke opstanding en de uitstor-
ting van de Heilige Geest, die ons zal 
leiden door de tijd die voor ons ligt.

Gonja van 't Kruis
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Erediensten

Zondag 7 april 10.00 uur          

Voorganger: Ds. Teus Prins uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Wim Vos

Diaken + collectant: Nico van Kooten

Collecte: Kerk

Organist: André Keessen

Kostersdienst: Huub en Hilde Appel 

Zondag 14 april 10.00 uur

Voorganger: Ds. Gert v/d Meeberg uit Nieuw-Vennep

Ouderling van dienst: Lia Harmans

Diaken + collectant: Petra Bart

Collecte: Diaconie Bloemenfonds

Organist: André Keessen

Kostersdienst: Arie en Anke v/d Heuvel 

Zondag 21 april 10.00 uur

Voorganger: Ds. John Vrijhof

Ouderling van dienst: Marijke Sturing

Diaken + collectant: Hilde Appel

Collecte: Diaconie

Organist: André Keessen

Kostersdienst: Siem en Wilma Pols
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Erediensten

Zondag 28 april 10.00 uur

Voorganger: Ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Linda Vervloed

Diaken + collectant: Arie v/d Heuvel

Collecte: FF Zingen

Organist: André Keessen

Kostersdienst: Arco en Corine Pruissen
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Aandacht en verbinding

Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van ‘t Kruis.
Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder 
nummer 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl
Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het pastorale team: 
- Marijke Sturing: tel. 0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) 
- Lia Harmans: tel. 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z).
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, tel. 500061.
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Kerkenraad 

Gemeenteboeket
Met ingang van 1 januari jl. is het 
gemeenteboeket weer in ere hersteld. 

Hierdoor hebben wij elke zondag weer 
bloemen in de kerk en kan dit boeket 
worden bezorgd bij gemeente- of 
dorpsleden als hart onder de riem bij 
lief en leed. De Kerkenraad heeft met 
meerderheid van stemmen besloten 
het gemeenteboeket te handhaven, 
maar vraagt wel uw medewerking bij 
het bezorgen van dit boeket. Op deze 
wijze blijven wij verbonden met elkaar 
en het dorp!
In de Kerkenraad is tevens besloten 
om vanaf heden de bloemengroeten 
niet meer te vermelden in het Kerkblad. 

Kerkzaal
In de Kerkenraad is gesproken over 2 
zaken ten aanzien van de kerkzaal.

Onze Erediensten worden in de loop 
van de jaren door minder mensen 
bezocht. Hierdoor zijn er veel stoelen 
onbezet. De beheerder (Chris v/d 
Heuvel) zal onderzoeken of wij met 
minder stoelen de kerkzaal kunnen 
inrichten zonder dat de bipolaire 
opstelling verloren gaat.

De trap naar het balkon (orgel en 
beamer) wordt door meerdere gemeen-
teleden en gebruikers als gevaarlijk 
beschouwd. Het College van Kerkrent-
meesters onderzoekt de mogelijkheid 
om een 2e leuning te creëren aan de 
open zijde (kerkzaalzijde).
De hiervoor genoemde zaken worden 
in nauw overleg met de Welstands-
commissie onderzocht.

Roadshow en Inspiratiefestival  
Classis Noord-Holland
Onze voorzitter Arie v/d Heuvel en 
Marijke Sturing hebben namens onze 
Kerkenraad op 12 februari jl. de Road-
show vanuit de Classis Noord-Holland 
(Ring Hoofddorp) bezocht in de Open 
Hof Kerk te Aalsmeer.

Veel gemeenten hebben te maken met 
krimpende bestuurskracht. Voorzitter 
en scriba voor de kerkenraad zijn 
steeds moeilijker te vinden. Colleges 
van kerkrentmeesters zijn dikwijls 
onderbezet. En diakenen wachten met 
smart op aanvulling. Dit beeld komt 
vrijwel elke kerkenraad bekend voor;  
we zoeken maar vinden niet. Tegelijk 
verlangen we allemaal naar een kerk 
die dichtbij is. Geen samenvoegingen 
die alleen maar leiden tot afstand. 
Niet naar de kerk in het dorp of de wijk 
verderop. Maar hier, dichtbij, waar het 
gebouw bekend is en de mensen ons 
lief zijn. De classis ziet het als haar 
verantwoordelijkheid om hierover met 
gemeenten na te denken. Hoe kunnen 
we de kerk – ook als die nog kleiner 
wordt – dichtbij mensen houden, en 
toch verantwoord besturen? Bestuur-
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lijke samenwerking kan wat dat betreft 
veel kansen bieden.
Hierover is gesproken met alle Kerken-
raden vanuit de ring Hoofddorp.

De Roadshow zal worden afgesloten 
met een Inspiratiefestival in Heiloo 
waar ook een afvaardiging van maxi-
maal 3 personen vanuit onze Kerken-
raad naar toe zal gaan.
Het is als Kerkenraad goed en inspire-
rend om hierover met andere Kerken-
raden van gedachten te wisselen.

Volgende kerkenraadsvergadering 
De Kerkenraad vergadert weer op 28 
mei a.s. Heeft u agendapunten die u 
wilt inbrengen bij de Kerkenraad, laat 
dit dan weten aan de scriba op tele-
foonnummer 06-41715417 of via het 
E-mailadres scriba@pknrijsenhout.nl.

Namens de Kerkenraad, 
Linda Vervloed scriba
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Van het College van Kerkrentmeesters

Schaal Bank Totaal

04-02-2024 kerk in actie  Bangladesh € 275,27 €  75,00 €  350,27 

11-02-2024 Kerk in actie  Noodhulp €  243,45 €  53,00 €  296,45 

18-02-2024 Kerk in actie  
Binnenlands diaconaat €  150,80 €  43,00 €  193,80 

25-02-2024 Kerk in actie  Kliederkerk €  318,55 €  35,00 €  353,55 

03-03-2024 Kerk in actie  Libanon €  220,83 €  46,00 € 266,83 

Totaal € 1.460,90 

Geloven in Rijsenhout

Bibliotheek
Op de donderdagen 4 en 18 april a.s. 
staan de deuren van ons kerkgebouw 
weer open van 13.30 uur - 14.30 uur 
om u te ontvangen met een kopje 
thee/koffie en om een mooi boek uit te 
zoeken in de bibliotheek. 

Kent u iemand in de buurt die van 
lezen houdt, maar die geen lid is van 
de kerk? Iedereen is welkom! U wordt 
van harte uitgenodigd.

De evangelisatiecommissie

Gift
We mochten een gift ontvangen via Jannie Verburg voor de Diaconie.
Daarvoor onze dank. 

Namens de kerkrentmeesters,  
Okker de Kok
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Spelletjesmiddag
De spelletjesmiddag voor deze maand 
staat gepland op dinsdag 2 april. We 
beginnen de middag om 14.00 uur met 
koffie/thee en wat lekkers en daarna 
spelen we tot ongeveer 15.45 uur 

diverse spellen. De middag sluiten we 
af met een drankje. We hopen dat er 
weer zo’n fantastische opkomst
is als vorige maand. 
Graag tot ziens op 2 april en heeft 
u vervoer nodig dan kunt u contact 
opnemen met Marjan, 06-44570699.

Namens het spelletjesteam: 
Coby, Gré en Marjan

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout nog steeds actief is?
U kunt bellen als u vervoer nodig heeft 
om bijvoorbeeld naar de huisarts, 
fysio of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u 
bellen voor vervoer om boodschappen 
te kunnen doen. U betaalt hiervoor een 
al vastgestelde vergoeding aan een 
van onze vrijwilligers.
Hiervoor kunt u bellen naar 
06-23121211, op werkdagen tussen 
9.00 en 10.00 uur. U krijgt dan één van 
onze vrijwilligers aan de lijn.

Kringenwerk
Groothuisbezoek
Net als vorig jaar willen wij tussen 
Pasen en Pinksteren weer een of twee 
groothuisbezoeken organiseren. Ook 
dit jaar zijn wij weer welkom bij Fenna 
en Dick van den Boogaard aan de 
Aalsmeerderweg.
Na Pasen zal er in de ontmoetings-
ruimte van de kerk een lijst met 
verschillende data liggen waarop u 
zich kunt inschrijven. 

Handwerken
Fijn om te doen, maar het wordt 
nog gezelliger als je dat samen met 
anderen doen. Iedereen is welkom 
met eigen brei-/haakwerk, patchwork 
of andere hobby etc. Heb je leuke 
patronen of iets gemaakt, neem het 
mee! Eén keer per maand komen we bij 

elkaar. Naast handwerken is het zeker 
zo fijn mensen te ontmoeten die we 
nog nooit eerder gesproken hebben. 
Daarom is iedereen uit Rijsenhout 
hartelijk welkom!  Deze maand is het 
handwerken op woensdag 3 april in de 
Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat 
de koffie klaar. Voor meer inlichtingen: 

Elsa Sluijs 0297 - 320323
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Van de Diaconie

Save the date...

Beste gemeenteleden,
Wij als diaconie willen u vragen om 2 
data in uw agenda te zetten.

Zondag 5 mei 2024 
Op deze Bevrijdingsdag is er een 
feestelijke dienst m.m.v. de band Face 
to Face.
Naast dit muzikale spektakel zal er in 
de dienst aandacht worden gevraagd 
voor Mercy Ships. Uitleg over deze 
organisatie wordt gedaan door Merel 
en Mathijs. Deze twee jonge mensen 
uit Aalsmeer gaan een jaar vrijwilligers-
werk doen in Afrika. Hiervoor hebben 
zij allebei hun baan opgezegd en zij 
zijn super enthousiast. De diaconie wil 
hen daarbij steunen zodat zij de kosten 
niet zelf hoeven te betalen.
Merel en Mathijs zullen zichzelf op 
deze pagina’s voorstellen en over hun 
beweegredenen vertellen.
5 mei zal er voor hen gecollecteerd 
worden bij de uitgang. 
Van harte aanbevolen !!

Zaterdag 13 juli 2024
Dit wilt u niet missen! 
De diaconie organiseert een benefiet 
barbecue en staat geheel in het teken 
van Merel en Mathijs. De BBQ begint 
om 17.00 uur en er wordt gezorgd voor 
eten, live muziek en er is een presen-
tatie over Mercy Ships door Merel en 
Mathijs. Verder zijn er ook wat ludieke 
actiemomenten te verwachten. U 
begrijpt dat wij proberen om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen. Daarom 
is er een entreeprijs vastgesteld van 
35 euro p.p. Dit is incl. de BBQ en een 

welkomstdrankje. Overige consump-
ties zijn voor eigen rekening, maar voor 
een schappelijke prijs.
Houdt u vooral deze datum vrij: 
zaterdag 13 juli vanaf 17.00 uur. 
De BBQ zal niet bij de kerk gehouden 
worden, maar elders in het dorp. 

Bent u al nieuwsgierig?
Vanaf 5 mei kunt u inschrijven om deel 
te nemen aan de BBQ. Het streven 
is om 100 tot 120 man te gast te 
krijgen. Verdere informatie volgt via het 
kerkblad, de website en flyers.
Het staat u vrij om ook familie en 
vrienden uit te nodigen. Spreekt u 
vooral een diaken aan voor al uw 
vragen. Wij hebben er zin in.
Met vriendelijke groet namens de 
diaconie, 
Monique, Hilde, Joop, 
Arie, Nico en Petra.

Hallo allemaal,
Wij zijn Merel (23) en Mathijs (25) en 
hebben via Monique Klaver (collega 
van de moeder van Merel) contact 
gehad en zijn gevraagd om iets over 
onze aankomende reis te delen. Maar 
eerst een korte introductie. Merel 
woont in Aalsmeer en werk op het 
moment fulltime als Grafisch Ontwerp-
ster in Amsterdam. Mathijs woont in 
Heemstede en hoopt deze juni af te 
studeren als Technische Bedrijfskun-
dige. Daarnaast zullen wij 24 mei 2024 
gaan trouwen!
Nu iets meer over wat wij gaan doen. 
Twee jaar geleden is Merel meegegaan 
aan boord van de Global Mercy, één 
van de schepen uit de vloot van Mercy 
Ships. Afgelopen jaar is het verlangen 
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bij ons ontstaan om weer terug te 
gaan, maar dit keer samen. De eerste 
week van augustus verwachten wij aan 
boord te stappen om daar een jaar te 
dienen als vrijwilliger. 
De missie van Mercy Ships is om hoop 
te bieden aan de allerarmsten en op die 
manier een voorbeeld te zijn van hoe 
Jezus liefheeft. Dit doen ze door middel 
van schepen die aan boord voorzien 
zijn van een volledig ziekenhuis. Met 
deze schepen varen ze langs de kust 
van Afrika. Daar worden gratis opera-
ties aangeboden aan mensen die hier 
normaal gesproken geen toegang toe 
hebben. Dit kan zijn door gebrek aan 
medische kennis of de financiering 
hiervan. Naast het aanbieden van gratis 
operaties worden ook lokale medici 
opgeleid zodat als het schip vertrekt 
naar het volgende land, het land beter 
achtergelaten wordt dan toen we 
kwamen. 
Wij zijn beiden niet medisch onderlegd, 
maar er zijn genoeg andere functies aan 
boord waar wij in kunnen helpen om bij 
te dragen aan deze missie. Mathijs zal 
aan boord gaan als medewerker van de 

medische bevoorrading. Merel zal aan 
boord gaan als fotograaf binnen het 
communicatieteam. Terwijl we ons voor-
bereiden op onze bruiloft en op deze reis 
die we daarna gaan maken zijn we druk 
bezig met het verkrijgen van sponsoring 
en het bouwen van een netwerk dat ons 
support in gebed. We zijn daarom ook 
erg dankbaar voor de kansen die we 
krijgen op verschillende manieren om 
ons verhaal te doen. Wij zien er naar uit 
om te gaan ontdekken wat Gods plan 
voor ons is in het aankomende seizoen. 
We blijven onze getuigenissen en 
verhalen delen, dit zullen we door middel 
van onze eigen website doen. Daarover 
later meer!
Voor nu willen we jullie vragen om 
jullie gebeden en steun terwijl we ons 
voorbereiden op deze reis. Dat we op die 
manier met elkaar Gods werk kunnen 
ondersteunen en Zijn liefde kunnen 
laten zien aan de mensen die dat nodig 
hebben (of dat nou in Afrika of voor je 
buren is).
Op 5 Mei 2024 zullen we ook in een kerk-
dienst langskomen om te vertellen over 
onze plannen en meer te vertellen over 
Mercy Ships en ook tijdens de benefiet 
BBQ, op 13 juli 2024 zijn wij aanwezig 
om u nog meer te vertellen en te laten 
zien over MercyShips. 

Liefs, Merel Piet & Mathijs Visser
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Verjaardagen april
03-4-1941 83 Dhr. T. Sprangers
03-4-1942 82 Mevr. A. Oudekerk-Schriemer
06-4-1938 86 Mevr. A. van Tol
06-4-1943 81 Mevr. N. Bouterse-Jongkind
07-4-1938 86 Dhr. D. Vreeken

07-4-1943 81 Mevr. C. Nijland-
Schellingerhout

08-4-1942 82 Mevr. A.M. Hulsbos
13-4-1933 91 Mevr. P.H. Hoogstraten-Verhoef
13-4-1938 86 Mevr. J.J. Bosma-Boers
16-4-1934 90 Mevr. E. Eickhoff-Visbeen
19-4-1940 84 Mevr. J. Pellicaan-Hogeveen
19-4-1944 80 Mevr. J.J.W. Verbeek-Boone
23-4-1941 83 Dhr. A. Verbeek
24-4-1947 77 Mevr. C.J. Harmans-Grosscurt

30-4-1941 83 Mevr. W.W.M. Schellingerhout-
Quartel

01-5-1946 78 Mevr. J. Zonneveld-van Tol
02-5-1931 93 Mevr. J. van der Linden-Eijk

Wij wensen u allen een 
feestelijke dag met uw 
familie, vrienden en 
bekenden en voor de 
toekomst Gods zegen toe.

Namens het Kerkelijk bureau, 
Marjan Hoogterp, tel. 273060 

Kerkelijk bureau

Huwelijksjubilea april

Op 2 april a.s. zijn dhr. en 
mevr. J. Balder - C.R. Vis 
55 jaar getrouwd.

Op 13 april a.s. zijn dhr. en 
mevr. J. Schoenmaker - 
M.M. van der Linden 
40 jaar getrouwd.

Op 2 mei  a.s. zijn dhr. en 
mevr. A. van den Bosch - 
J. van Dijk 55 jaar getrouwd.

Mutaties maart 2024

Overleden:
Dhr. F. Balder
Bornholm 50, 2133 AA  Hoofddorp 
Geboortedatum: 09-10-1948
Overlijdensdatum: 13-03-2024

Mevr. A.P. Borst-Roubos
Leimuiderdijk 93, 1435 CV  Rijsenhout
Geboortedatum: 17-12-1938
Overlijdensdatum: 23-03-2024

Verhuisd: 
Mevr. M. Roodenburg, 
geboortedatum: 17-04-1987
Van: Koeteburg 63, 1435 HL  Rijsenhout
Naar: Willem Maarsehof 27, 1435 CM  
Rijsenhout

Gedoopt:
Eline Leonora Cornelia Verwer
Zeilhof 61, 1435 LP Rijsenhout
Geboortedatum: 19-07-2023
Doopdatum: 24-03-2024
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Bedankt!

Op 2 maart jl. waren wij 40 jaar 
getrouwd. Van de kerk ontvingen wij 
deze prachtige bos bloemen, waar 
we lang van hebben mogen genieten. 
Hartelijk dank! Groet,  

Arco & Corine Pruissen 

Bedankt voor de bloemen die Janny 
Schriemer kwam brengen. 

Agnes Kaslander

Hartelijk dank voor de bloemen die 
Marijke Sturing mij kwam brengen 
n.a.v. het overlijden van mijn zwager 
Ruud Hartman. Een lichtpuntje!

Agaat Hartman

Bedankt voor de mooie bloemen die 
ik kreeg ter gelegenheid van 50 jaar 
Rode Kruiswerk. Eerst de welfare en 
later kwam er nog opvang  en bevol-
kingszorg voor calamiteiten bij en 
noodopvang voor asielzoekers, wat ik 
nog steeds met veel plezier doe, omdat 
het heel mooi werk is. 

hartelijke groet, 
Marijke Sturing 

Wat heb ik mooie bloemen gekregen 
van de kerk, die Marijke kwam brengen. 
Hartelijk dank daarvoor. Het gaat heel 
goed met mij na de heup operatie. 

Hartelijke groet,  
Corrie Balder 

Doop Eline
Zondag 24 maart hebben wij onze 
dochter Eline laten dopen. En hoe mooi 
was het, dat het koor “Trumpets of 
the Lord” medewerking verleende aan 
deze doopdienst! Veel familieleden 
van Yvonne zitten op dit koor, dus dat 
maakte het extra persoonlijk voor ons. 
We vonden het ook erg fijn dat zo veel 
gemeenteleden bij de dienst waren om 
dit met ons te vieren. 
We willen graag iedereen die heeft 
geholpen om deze dienst te maken 
heel hartelijk bedanken! We hebben 
genoten van de dienst en kijken er met 
een fijn gevoel op terug!

Hartelijke groeten,
Coen en Yvonne
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De joodse wortels van Pinksteren
Het christendom heeft een bijzondere 
verwantschap met het jodendom. Welke 
sporen vinden we daarvan in de kerk? 
Veel gebruiken, denkbeelden en feesten 
in de kerk zijn terug te voeren op het 
jodendom. Piet van Midden, protestants 
predikant en docent Hebreeuws aan 
de Tilburg University, legt uit hoe het 
zit met Sjavoe’ot en Pinksteren. Over 
oogsten, de Thora en vuur. Soms moet 
je in de Bijbel kunnen tellen. Neem het 
pinksterfeest: het woord ‘pinkster’ komt 
van het Griekse pentacosta en betekent 
vijftig. De vijftigste dag sinds wat? 
Sinds Pesach, het joodse Pasen. Van 
huis uit was Pinksteren een oogstfeest. 
Met Pesach was de eerste gerst rijp, 
en zeven weken later de tarwe. Daarom 
noemen de joden Pinksteren Sjavoe’ot, 
het ‘wekenfeest’. Zeven weken
Die zeven weken worden in de syna-
goge letterlijk geteld. Er staat een kalen-
dertje dat de dag aangeeft: de zoveelste 
dag van de Omer. Deze Omertelling 
vinden we ook terug in het bijbelboek 
Ruth. Ruth en Naomi komen op Pesach 
aan in Betlehem en de volgende zeven 
weken van de Omer vinden we in Boaz 
en Ruth een verliefd stel. Met Pink-
steren wordt het boekje Ruth gelezen. 
Maar we zijn nog niet uitgeteld, want 
bij een oogstfeest is het niet gebleven. 
De joden vieren met Pesach de uittocht 
uit Egypte. Zeven weken later zijn ze 
aangekomen bij de berg Sinaï. Daar 
ontvangt Mozes de Tien Geboden, 
de basis van alle andere geboden. 
Daarmee is het geloof van Israël 
begonnen. Volgens de joodse traditie 
zijn de geboden gegeven in zeventig 
talen, de talen van alle volkeren.
De gave van de Thora Pinksteren werd 
zo het feest van de gave van de Thora. 

Daarom brengen velen dit feest door 
met het bestuderen van de Thora, ook 
’s nachts. Daar is zelfs een speciaal 
studieprogramma voor. Maar Pink-
steren is geen zelfstandig feest: het is 
de vijftigste dag van Pesach, het feest 
van de bevrijding uit Egypte. Daarom is 
dat kalendertje van de Omertelling zo 
gek nog niet. In het Nieuwe Testament 
gaat het in het bijbelboek Handelingen 
over een bijzonder pinksterfeest. De 
leerlingen van Jezus zijn samenge-
komen in een synagoge (‘huis van 
samenkomst’) in Jeruzalem. Het is de 
plek waar ze moeten wachten ‘op wat 
de Vader heeft beloofd’ (Handelingen 
1:4). Het geluid van een windvlaag 
klinkt, vuur verspreidt zich over de 
aanwezigen, de Geest van God komt 
over de leerlingen. De andere aanwe-
zigen verbazen zich: zij kunnen in hun 
eigen taal horen wat er gezegd wordt.
Voor iedereen verstaanbaar
Lucas, de schrijver van Handelingen, 
somt op hoeveel nationaliteiten er wel 
niet aanwezig zijn: het hele Romeinse 
Rijk, de hele wereld! Zoals de Thora 
volgens de traditie gegeven is in 
zeventig talen, zo wordt in Hande-
lingen 2 het evangelie van Pasen voor 
iedereen verstaanbaar. En zoals op de 
berg Sinaï God verschijnt in vuur, zo 
danst het vuur op de hoofden van de 
aanwezigen in Jeruzalem. 
Zoals de gave van de Thora het 
bestaan van Israël mogelijk maakte, 
zo kan de christelijke kerk terugvallen 
op Pinksteren, op de Geest van God en 
natuurlijk op Pasen. Daarmee is het 
immers allemaal begonnen.
Bron: website PKN

Geschreven door Piet van Midden, 
universitair docent Hebreeuws 

en predikant binnen de PKN
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Odyssee zingt Odyssee!
Koor Odyssee viert haar 55 jarig 
jubileum. Wij geven een jubileumcon-
cert op zondag 21 april in de Ontmoe-
tingskerk, Werf 2,  in Rijsenhout. 
Aanvang van het concert is om 15.00 
uur. Tijdens dit concert kunt u volop 
genieten van de mooie nummers die 
we voor u hebben uitgekozen. Naast 
Engels en Nederlandstalig werk zullen 
er ook herkenbare medleys voorbij 
komen. Denk aan Simon and Garfunkel 
en de musical ‘Les Miserables’. En dit 
alles onder leiding van onze dirigent 

Addy Alberts. Aangevuld met slagwerk, 
gitaar en fluit.
Kwaliteit maar zeker ook gezelligheid 
staan voorop! U zult met regelmaat 
worden uitgenodigd om mee te zingen 
m.b.v. de teksten die op de beamer 
verschijnen.
Kortom: een leuk muzikaal uitje op de 
zondagmiddag!

Kaarten à € 15,- (inclusief pauze-
drankje) kunnen worden besteld via 
de website www.koorodyssee.nl of 
telefonisch 06-11258743.

EXPOSITIE LICHTBAKEN
Binnen de kerkelijke gemeente van 
het Lichtbaken in Rijsenhout zijn er 
verschillende gemeenteleden die in 
hun vrije tijd kunst beoefenen. Het 
maken van een kunstwerk is heel 
bevredigend voor de maker. Maar het is 
nog leuker als anderen er naar komen 
kijken en van genieten. Vandaar dat de 
kerk besloot hen uit te nodigen om een 
keer in het Lichtbaken te exposeren, 
zodat hun werk voor iedereen te zien 
is.

De expositie is van 22 april tot en met 
29 april, elke dag van 14.00 - 17.00 uur
Adres: Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, 1435 EK Rijsenhout

U vindt in het Lichtbaken kunstwerken 
van de volgende gemeenteleden:

Dineke van Veen
Dineke begon met schilderen toen 
zij de VUT-leeftijd bereikte, inmiddels 
twintig jaar geleden. Het werd een 
hobby waarbij ze “alles om zich heen 
vergeet.”
Zij heeft altijd op les gezeten en 
bekwaamde zich in diverse technieken 
zoals aquarel, acryl, olieverf en pastel. 
Haar favoriete onderwerpen zijn 
bloemen, portretten en dieren.

Anneke Dorrestein
Al sinds de middelbare school heeft 
tekenen een grote plek in haar leven. 
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Vergaderrooster april
don 4-4 FF-zingen
di 9-4 Moderamen
don 11-4 Beamerteam
don 11-4 Kominn

Agenda

Ze zat op de Werkschuit in Aalsmeer 
en kreeg les van Dirk Annokee en 
Annefie van Itterson. Anneke werkt het 
liefst met houtskool, potlood of conté-
krijt, maar ook maakt zij aquarellen. 
Haar favoriete onderwerp is stillevens. 
“Ik schilder of teken het liefst concrete 
voorwerpen, dus niet van een foto!”

Jan Dreschler
Begon met schilderen na zijn pensio-
nering vanuit de behoefte om iets te 
doen wat hij nog nooit gedaan had. Tot 
zijn verrassing was hij vanaf zijn derde 
schilderij helemaal ‘verkocht.’ Hij nam 
op verschillende plekken les, gaat nog 
steeds door met zichzelf te verbeteren 
en heeft inmiddels een eigen atelier. 
Jan schildert van alles, maar wel met
een accent op landschappen en water.

Marianne Leighton
Marianne komt uit Aalsmeer en is haar 
hele leven al actief met tekenen en 

later ook met schilderen. Ze noemt het 
een passie! Marianne schildert zowel 
vrije onderwerpen als in opdracht. De 
onderwerpen zijn gevarieerd. Zo zijn 
er schilderijen van dieren, gebouwen, 
portretten en de natuur. Ook tekent 
Marianne logo’s.

U bent van harte uitgenodigd en mocht 
u het Lichtbaken nog niet kennen 
dan is dit een goede gelegenheid om 
tegelijk dit architectonisch bijzondere 
gebouw te bezichtigen.
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VRIJHEIDSCONCERT
ZONDAG 5 MEI 15:00 UUR

ONTMOETINGSKERK RIJSENHOUT
“VRIJHEID VERTELT”

m.m.v.  “The Diamond 
Baritones and friends”, bekend uit het Maastrichts Mannenkoor 

van Andre Rieu.

Kaarten verkrijgbaar à 5.00 EURO 
(inclusief consumptiebon)

bij 06-27430540 of janvanderwal@outlook.com

 4-5 mei comité
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Gedicht SIRE
Onderstaand gedicht is uitgebracht 
en in diverse Nederlandse dagbladen 
gepubliceerd als campagne van de 
stichting SIRE (Stichting Ideële 
REclame). SIRE roept mensen in deze 
campagne op om lichtpuntjes in jóuw 
leven te vinden die jou hoopvol maken. 
Kleine sprankjes hoop, die je keer 
op keer de kracht en energie geven 
om door te gaan. Een gemeentelid 
attendeerde ons op dit mooie gedicht 
en wilde deze graag met u delen. 

Als de wereld duister voelt
en alles lijkt uit evenwicht

Weet dan dat juist in donkere tijden 
er kleine puntjes zijn van licht. 

Soms zijn ze groot
nog vaker klein

Je kunt ze zoeken
maar je kunt er ook één zijn.

Dus kijk om je heen 
houd je ogen heel goed open

Vind je lichtpuntje 
en durf te hopen. 

Wat is de Classis van de PKN?
In je eentje kerk zijn, dat lukt niet. Je 
bent lid van een gemeente omdat 
samen geloven veel fijner is dan alleen. 
Je hebt anderen nodig. Om je te laten 
inspireren, bemoedigen, aanspreken, 
tegenspreken en bijpraten.
Samen ben je sterker - dat geldt ook 
voor kerken. Daarom maakt elke 
gemeente deel uit van een ring. Kerk 
zijn is in de aard van de zaak samen-
zijn. Daarom maken gemeenten ook 
deel uit van een kerkverband.

De ring is een plek waar gemeente 
elkaar kunnen inspireren en bemoe-
digen (en dus géén bestuurslaag). 

Elke ring doet dat op een eigen wijze. 
In Noord Holland Classis zijn negen 
ringen. Ring Hoofddorp is één van de 
negen ringen. Onder ring Hoofddorp 
vallen de volgende kerkgemeenten;

HG Aalsmeer Dorp
HG Aalsmeer Oost
PG Aalsmeer de Open Hof 
PG Abbenes 
PG Badhoevedorp-Lijnden 
PG Halfweg-Zwanenburg 
PG Hoofddorp De Ark
PG Hoofddorp Lichtkring
PG Hoofddorp Marktpleinkerk
PG Kudelstaart 
PG Nw Vennep Crosspoint 
PK Nw Vennep de Rank 
HG Nw Vennep Wittekerk 
PG Rijsenhout 
PG Uithoorn 
PG Vijfhuizen

bron; classisnoordholland.nl
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1 maandag Marcus 16:9-20
2 dinsdag Jeremia 33:12-18
3 woensdag Jeremia 33:19-26
4 donderdag Deuteronomium 1:1-18
5 vrijdag Deuteronomium 1:19-33
6 zaterdag Deuteronomium 1:34-2:1
7 zondag Deuteronomium 2:2-15
8 maandag Deuteronomium 2:16-25
9 dinsdag Deuteronomium 2:26-37
10 woensdag 1 Johannes 1:1-7
11 donderdag 1 Johannes 1:8-2:2
12 vrijdag 1 Johannes 2:3-11
13 zaterdag 1 Johannes 2:12-17
14 zondag Micha 4:1-8
15 maandag Psalm 4
16 dinsdag 1 Johannes 2:18-27
17 woensdag 1 Johannes 2:28-3:8
18 donderdag 1 Johannes 3:9-17
19 vrijdag Psalm 33
20 zaterdag Johannes 10:1-10
21 zondag Johannes 10:11-18
22 maandag Psalm 65
23 dinsdag Deuteronomium 3:1-17
24 woensdag Deuteronomium 3:18-29
25 donderdag Deuteronomium 4:1-9
26 vrijdag Deuteronomium 4:10-20
27 zaterdag Psalm 22:1-22
28 zondag Psalm 22:23-32
29 maandag Deuteronomium 4:21-31
30 dinsdag Deuteronomium 4:32-40

Bijbelrooster april 2024



22

Verschijningsdata kerkblad en inleveren kopij

Kerkblad Kopij inleveren Publicatiedatum Bijzonderheden
mei 2024 woensdag 24 april dinsdag 30 april Pinksteren
juni 2024 woensdag 22 mei dinsdag 28 mei

De uiterlijke inleverdag voor kopij is met ingang van januari 2024 veranderd naar 
de woensdagavond! 
De opmaak van het Kerkblad vraagt veel aandacht en we willen de kans op 
fouten zo klein mogelijk maken. 
Wilt u daarom teksten en eventuele foto’s zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk op de 
woensdagavond aanleveren? 

Alle kopij kunt u per E-mail sturen naar: kerkblad.rijsenhout@gmail.com
Bedankt voor uw medewerking! 

De redactie, 
Agnes Kaslander en Birgit Vos-Raadschelders

De redactie heeft deze maand een 
goed gevuld kerkblad voor u kunnen 
samenstellen. U zult echter hebben 
opgemerkt dat er een aantal verande-
ringen heeft plaatsgevonden. 
Zo is de invulling van dienstdoende 
vrijwilligers tijdens de erediensten 
ingekort. Het is gebleken dat er onder-
ling veel wordt geruild, en daardoor de 
lijst vaak niet meer up to date. 
Ook worden de bloemengroeten niet 
meer vermeld in het kerkblad. Het is 
immers geen nieuws, maar een terug-
blik op wie de bloemen heeft gekregen. 

Interviews
Ds. Gonja van ‘t Kruis, Fenna van Dijk 
en Wilma Pols zullen regelmatig een 
stukje schrijven in het kerkblad. Zij 
gaan gedurende het jaar met gemeen-

teleden in gesprek. Dit kunnen uiteen-
lopende gesprekken zijn. Bijvoorbeeld 
na een geboorte, overlijden van een 
partner of nieuwe gemeenteleden. 
Ook als gemeentelid kunt u actief 
bijdragen aan een maandelijks goed 
gevuld kerkblad. U kunt uw inbreng 
voor het kerkblad insturen naar het 
emailadres van het kerkblad. Let 
echter hierbij wel op de sluitingsdatum 
aan het einde van iedere maand. 

Hartelijke groet, 
De redactie 

Van de redactie
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Redactie en opmaak Agnes Kaslander 
Koeteburg 22
1435 HN Rijsenhout

Birgit Vos-Raadschelders
Zeilhof 35
1435 LP Rijsenhout

0297 - 500 080 

06-48738102

Digitaal aanleveren kopij kerkblad.rijsenhout@gmail.com

Verspreiding Ria Honcoop
Sloppenbrugge 13
1435 GG Rijsenhout 

06 - 11 078 106 
jrhoncoop@quicknet.nl

Abonnement 

Bankrek. nr.

€ 12,50 per jaar 

NL09 RABO 0373 7279 92

(postabonnement € 30,- per jaar)
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Gemeente Rijsenhout

GELOVEN IN RIJSENHOUT

Voorzitter Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
1435 HE Rijsenhout

0651535056
vander.veen@hccnet.nl

Sociale media Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
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Coördinatie 
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Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
1435 HE Rijsenhout
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Het kerkblad verschijnt in de regel 
één keer per maand en is ook te raadplegen 

op de website van onze kerk: 

www.pknrijsenhout.nl
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De Joodse wortels van Pinksteren

ONTMOETINGSKERK
Werf 2, 1435 KP Rijsenhout 

Tel. 06 - 51 375 835

www.pknrijsenhout.nl


