
“Vrijheid vertelt”

Het comité Vrijheid Rijsenhout is samengesteld uit lokale 
vrijwilligers van diverse verenigingen en stichtingen. Door 

het organiseren van verschillende activiteiten wil het 
comité de dodenherdenking en bevrijdingsviering levend 

houden. De activiteiten zijn tot stand gekomen in  
samenwerking met:

Comité 4 en 5 mei
Rijsenhout

Activiteiten overzicht

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Info;  Arie Wies        tel.0297 348745 / 06 86690943
mail: 3en5mei.rijsenhout@gmail.com



Locatie: Ontmoetingkerk
18:30 welkom en inleiding 
18:35 Het verhaal van Oekraine door Marina
18:55 “we are the world” verzorgd door A4 
Vluchtelingen
19:40 verzamelen bij monument aan de
Leimuiderdijk.
20.05 kranslegging
Na afloop is er de mogelijkheid om na te 
praten bij een kopje koffie in De Reede.

Zaterdag 4 mei - Herdenking
Locatie: Dorpshuis de Reede
aanvang: 12.00 uur
Aub aanmelden: vol is vol!

Info/aanmelden: 
Mail: 4en5mei.rijsenhout@gmail.com
Inschrijf formulier in Dorpshuis de Reede

Locatie: Onmoetingskerk
aanvang : 15:00 uur
Concert verzorgt door The Diamond
Baritones and friends, uit het Mannenkoor
van Andre Rieu.
Kaarten verkrijgbaar á 5,- euro  (inclusief 
consumptiebon)
Info/kaartverkoop: Jan v/d Wal
0627430540, of janvanderwal@outlook.com

“Vrijheid vertelt”

Zondag 5 mei - KerkdienstVrijdag 3 mei- Filmavond

Zondag 5 mei - Vrijheidslunch

Zondag 5 mei - concert

Locatie: De Ontmoetingskerk 
aanvang: 19.30 uur
Film: The great dictator. Een Joodse kapper 
komt na twintig jaar thuis en treft zijn vervallen 
kapsalon aan besmeurd met haatdragen graffiti: 
het werk van een tiranniek regime onder 
leiding van de xenofobe dictator Hynkel.

Locatie: De Ontmoetingskerk
aanvang : 10:00 uur
Thema: Ga mee! samen 
optrekken met andere gelovigen 
en mensen van goede wil, met 
muzikale medewerking van 
praiseband Face2Face

“Vrede kan niet bewaard worden door middel van 
strijdkracht. Het kan alleen bereikt worden door 

middel van ons verstand”.

“Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by 
understanding”.

Albert Einstein
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