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Ga mee! Het is Pasen
Met een bezwaard hart liep Maria op 
Paasmorgen naar het graf. De man 
om wiens leven zoveel draaide, en van 
wie de mensen zoveel verwachtten, 
is gestorven. En daarmee lijken 
ook alle dromen en verwachtingen 
tenietgedaan. Daarom loopt Maria 
verdrietig naar zijn graf alsof het nooit 
meer morgen zal worden.

Wij hebben ook wel eens soortgelijke 
gevoelens, dat je hart zwaar aanvoelt. 
Dat je zo bevangen bent door verdriet 
en pijn dat alles door dat gevoel 
gekleurd wordt. Ze zijn er misschien 
wel, die hoopvolle en prachtige dingen 
om je heen, maar je ziet ze nauwelijks 
en ze dringen nauwelijks tot je door.
Maria is zo door de zwaarte van alles 
wat er gebeurd is bevangen, dat ze 
geen oog meer heeft voor de dag 
van morgen, voor het leven dat toch 
doorgaat. Als ze door de graftuin 
wandelt, hoort ze dat haar gevraagd 
wordt waarom ze huilt, maar dat raakt 
haar nauwelijks. Pas als Jezus haar 
bij haar naam noemt: “Maria!” hoort ze 
het echt, en veert ze op. Ze herkent zijn 
stem, hoe Hij altijd met haar sprak.
In die omslag, bij het ons aangesproken 
voelen bij onze eigen naam, wil 
het Paasevangelie ons allemaal 
meenemen. Dat is de beweging die 
de opstanding van Jezus met ons wil 
maken, om mee te gaan. Mee te gaan 
naar een tijd dat het weer licht wordt, 
een tijd waarin je je langzamerhand 
weer kunt openen voor de troost van 
de mensen en de dingen om je heen. 
Dat je ervaart dat het leven doorgaat 
en dat God nog altijd bij je is en je innig 
liefheeft.

Uiteindelijk gaat het daar met Pasen 
ook om: dat je door het verhaal van de 
opstanding (weer) mee kan gaan in het 
spoor van het leven. Maar zoiets gaat 
niet vanzelf. Dat ging bij de discipelen 
ook niet zo en ook Maria heeft er 
moeite mee. Al vertoont Hij zich in alle 
beslotenheid allereerst aan hen. 

Op diezelfde wijze zal Hij zich ook 
aan ons tonen. Wanneer we ons laten 
aanspreken door God, die ons bij onze 
naam roept. Zodat we niet meer met 
ons gezicht naar het verleden blijven 
staan, maar met Hem meelopen naar 
de toekomst. Hij spreekt ons aan en 
vraagt: ‘Wat is er? Waarom huil je?’ 
Alleen al de vraag is troostend. Je huilt 
om alles wat je niet meer hebt, wat 
verloren is gegaan. Om de mensen die 
er niet meer zijn, om alles wat niet goed 
was en wat anders zou kunnen zijn.
Maar van daaruit is er die oproep 
om Hem te volgen en te vertrouwen. 
En om ook mee te gaan naar andere 
mensen, want Hij kijkt ons aan met de 
ogen van onze medemensen. Die ons 
aanspreken, ons roepen. 

Zo is het Paasfeest er voor iedereen. 
Niet alleen voor de mensen die het 
zonder moeite mee kunnen maken, 
maar juist ook voor hen voor wie het 
geen vanzelfsprekendheid is.
Pasen is het feest dat ons ieder jaar 
opnieuw weer voorhoudt dat er een 
weg naar het leven te gaan is. Door al 
je verdriet heen. En het feest dat ons 
vertelt dat God in ons midden is. Hij 
roept je naam en vraagt ons met Hem 
mee te trekken.  

Gonja van 't Kruis
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Erediensten

Zondag 3 maart 10.00 uur

Voorganger: Dhr. Mario Boelen uit Hoofddorp

Ouderling van dienst: Linda Vervloed

Diaken + collectant: Arie v/d Heuvel

Collecte: 40 dagentijd (Kerk in Actie: Libanon)

Voorlezer: Fenna van Dijk

Kostersdienst: Ad en Ria Noordam

Beamerdienst: Robin Paul Bakker - Gertjan v/d Veen

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Fenna van Dijk

Oppasdienst: 06-39772390 (graag vooraf contact opnemen)

Koffiedienst: Hennie v/d Wilk - Cockey v/d Neut

Zondag 10 maart 10.00 uur Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Chris v/d Heuvel

Diaken + collectant: Nico van Kooten

Collecte: 40 dagentijd (zending - Indonesië)

Voorlezer: Huig Baartman

Kostersdienst: Siem en Wilma Pols

Beamerdienst: Corné Timmer - Robin Paul Bakker

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Jannie Verburg

Oppasdienst: 06-39772390 (graag vooraf contact opnemen)

Koffiedienst: Tiny Hinderks - Gerda Ravestijn
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Zondag 24 maart 10.00 uur Oecumenische Dienst / Doopdienst 
Palmpasen / m.m.v. Trumpets of the Lord

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Wim Vos

Diaken + collectant: Petra Bart

Collecte: 40 dagentijd (PKN Missionair werk)

Voorlezer: Mady Vreeken

Kostersdienst: Ad en Ria Noordam

Beamerdienst: Jurriaan Bos - Gertjan v/d Veen

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Petra Bart

Oppasdienst: 06-39772390 (graag vooraf contact opnemen)

Koffiedienst: Marianne v/d Vlugt - Anita van Ackooy - 
Jacoline v/d Meer

Zondag 17 maart 10.00 uur

Voorganger: Mevrouw M. Eikelenboom-den Uijl

Ouderling van dienst: Lia Harmans

Diaken + collectant: Hilde Appel

Collecte: 40 dagentijd (werelddiaconaat - Rwanda)

Voorlezer: Hilde Appel

Kostersdienst: Hans en Els Streefland

Beamerdienst: Wim Vos - Gertjan v/d Veen

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn

Oppasdienst: 06-39772390 (graag vooraf contact opnemen)

Koffiedienst: Ria Honcoop - Corrie Lanser
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Donderdag 28 maart 19:30 uur Witte Donderdag / Heilig avondmaal

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Marijke Sturing

Diaken + collectant: Joop Sollman - Nico van Kooten

Voorlezer: Coby v/d Ochtend

Organist: André Keessen

Zondag 31 maart 10.00 uur 1e Paasdag

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Chris v/d Heuvel

Diaken + collectant: Petra Bart - Hilde Appel

Collecte: 40 dagentijd (werelddiaconaat - Colombia)

Voorlezer: Coby v/d Ochtend

Kostersdienst: Joop Sollman

Beamerdienst: Jurriaan Bos - Gertjan v/d Veen

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn

Oppasdienst: 06-39772390 (graag vooraf contact opnemen)

Koffiedienst: Marjan Hoogterp - Wil Millenaar

Vrijdag 29 maart 19:30 uur Goede Vrijdag

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Linda Vervloed

Voorlezer: Fenna van Dijk

Organist: André Keessen
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Palmpasen 24 maart, doopdienst 
Op de zondag van Palmpasen, 24 
maart zal Eline Verwer gedoopt 
worden. Eline is de dochter van Yvonne 
Pruissen en Coen Verwer en het zusje 
van Gijs.
Het is een feestelijke dienst waarin 
er veel gezongen wordt, want ook de 
Trumpets of the Lord zijn bij ons te 
gast. Zij hebben voor deze dienst ook 
een paar doopliederen ingestudeerd.
De kinderen gaan Palmpaasstokken 
maken en komen die in de dienst 
laten zien. Jullie zijn allen van harte 
uitgenodigd!

Diensten op Witte Donderdag 
en Goede Vrijdag
In tegenstelling tot de vorige jaren, is er 
dit jaar een dienst op Witte Donderdag 
(28 maart), waarop we Het Avondmaal 
vieren en een vesper op Goede Vrijdag 
(29 maart). Beide diensten beginnen 
om 19:30 uur. 

Met de voorbereidingstijd van de 40 
dagen bereiden we ons voor op de 
vreugde van de Paasmorgen. Toen 
Jezus met zijn leerlingen voor de 
laatste keer de maaltijd vierde, heeft 
Hij tijdens die maaltijd bijzondere 
woorden gezegd, nieuwe woorden, die 
wij ook elke keer zeggen als wij het 
avondmaal, de maaltijd van de Heer 
vieren. Op Witte Donderdag denken wij 
aan de instelling van het avondmaal.
De avond waarop Jezus met zijn 
leerlingen de maaltijd vierde was ook 
de avond waarop het joodse volk de 
Pascha maaltijd hield. De mensen 
vertelden elkaar tijdens de maaltijd 
over de bevrijding uit Egypte, uit de 

slavernij. De bevrijding uit de slavernij 
begon met een avondmaaltijd op de 
laatste dag van de slavernij. En met die 
maaltijd maakten de joden zich gereed 
en sterk om weg te gaan uit Egypte. 
Daarom begint hun jaarlijkse paasfeest 
met zo’n maaltijd. 

Wij vormen op Witte Donderdag met 
elkaar een kring in de kerkzaal en 
vieren zo met elkaar het avondmaal. 
De dienst op Witte Donderdag vormt 
samen met de dienst van Goede 
Vrijdag één geheel. Deze dienst heeft 
het karakter van een vesper: er zijn 
korte Bijbellezingen en er is ingetogen 
muziek. We eindigen de dienst met het 
uitdoven van de Paaskaars. Daarna 
verlaten we de kerk in stilte.
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Aandacht en verbinding
Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van ‘t Kruis.
Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder 
nummer 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl
Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het pastorale team: 
- Marijke Sturing: tel. 0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) 
- Lia Harmans: tel. 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z).
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, tel. 500061.
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Christelijke instellingen in Libanon 
hebben een regionale functie en de 
theologische opleidingsinstituten in 
Beiroet leiden predikanten op voor 
het hele Midden-Oosten. Wilbert 
van Saane is door Kerk in Actie en 
de Gereformeerde Zendingsbond 
(GZB) uitgezonden naar Libanon 
en werkt er als theologiedocent en 
studentenpastor.
In Beiroet worden studenten opgeleid 
tot voorganger en kerkelijk werker 
en keren daarna terug naar hun 
geboorteland om in hun plaatselijke 
gemeente voor te gaan en deze op 
te bouwen. Voorgangers en kerkelijk 
werkers in actieve dienst krijgen 
bijscholing en er zijn cursussen 
theologie voor leken en voor belang-
stellenden uit andere religieuze 
tradities. Theologische instituten in 
Libanon willen daarmee de christelijke 
minderheid in het Midden-Oosten 
ondersteunen in aanwezigheid en 
getuigenis. 

Veertigdagentijd - collectes in maart

De lokale gemeenschappen op Papoea 
Indonesië spelen een belangrijke 
rol in de samenleving, vooral in de 
afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren. 
Veel vrouwen nemen sociale en 
pastorale taken op zich. Kerk in Actie 
ondersteunt de kerk op Papoea in 

3 maart derde zondag in de 
veertigdagentijd

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

10 maart vierde zondag in de 
veertigdagentijd

Sterke vrouwen in de kerk

17 maart vijfde zondag in de 
veertigdagentijd

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda

24 maart zesde zondag in de 
veertigdagentijd

Het paasverhaal voor heel Nederland

het toerusten van vrouwen voor deze 
taken. Zij kunnen een diaconale of 
maatschappelijke training volgen, 
maar ook een alfabetiseringscursus of 
naailes. Via een voedingsprogramma 
licht de kerk vrouwen voor over 
gezonde voeding.

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. 
Drie Rwandese predikanten maken 
leerzame stripverhalen voor kinderen, 
die ze via scholen en kerken 
verspreiden. De stripverhalen gaan 
over bijbelverhalen maar ook over 
allerlei thema’s zoals gezondheid, 
voeding, christelijke normen en 
waarden. Steeds geschreven vanuit 
het oogpunt van kinderen. Kinderen 
gaan beter lezen, maar leren ook 
goed en kwaad, recht en onrecht 
onderscheiden. Belangrijk in een land 
waar men nooit meer een genocide wil 
meemaken. Ieder jaar wil men 3000 
nieuwe boeken verspreiden, waaronder 
steeds twee boeken over nieuwe 
onderwerpen.

De Protestantse Kerk werkt samen met 
The Passion om het paasverhaal aan 
miljoenen Nederlanders te vertellen. 
Een missionaire kans! Rond deze 
jaarlijkse uitzending ontwikkelt de 
Protestantse Kerk extra initiatieven om 
naar buiten gericht kerk te zijn.
Een voorbeeld hiervan is een 
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Kerkenraad 

Passionpakket, in samenwerking met 
Alpha Nederland, waarmee kerken 
met buurtbewoners een avond kunnen 
organiseren en over de betekenis van 
Pasen door kunnen praten. Ook breder 
wordt er extra verdieping aangeboden 
met een magazine en online.

In het noorden van Colombia komen 
steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. Kansarme jongeren 
die op zoek zijn naar werk, kunnen 

De Kerkenraad heeft vergaderd op 30 
januari jl. De eerstvolgende Kerkenraad 
is op dinsdag 19 maart a.s.

Uitbreiding uren ds. Gonja van ’t Kruis
In de Kerkenraad van 30 januari jl. is 
met meerderheid van stemmen beslo-
ten om het aantal uren van ds. Gonja 
van ’t Kruis per 1 juni 2024 (streefda-
tum) uit te breiden. Deze uitbreiding 
is mogelijk door het netto financieel 
voordeel dat onze kerk 
verkrijgt door de huurin-
komsten van de gemeen-
te Haarlemmermeer.
Door uitbreiding van de 
uren van ds. Gonja van ’t 
Kruis komt er voor haar 
o.a. meer tijd beschikbaar 
voor het pastoraat (be-
zoekwerk), kan zij meer 
diensten voorgaan  en 
kan zij een belangrijke rol 
vervullen in de verbinding 

tussen onze kerk en het dorp bij de 
start van Maatvast als beheerder. Als 
Kerkenraad zijn wij blij en dankbaar 
voor deze uitbreiding omdat bij het 
beroepen van ds. Gonja van ’t Kruis het 
voorgaan in de wekelijkse Erediensten 
en het zijn van predikant voor het dorp 
de 2 belangrijkste pijlers waren. Het is 
fijn dat ds. Gonja van ’t Kruis hier nu 
door uitbreiding van haar uren meer 
invulling aan kan geven.

De Kerkenraad vergadert 
weer op 19 maart a.s. 
Heeft u agendapunten 
die u wilt inbrengen bij 
de Kerkenraad, laat dit 
dan weten aan de scriba 
op telefoonnummer 
06-41715417 of via het 
e-mailadres scriba@
pknrijsenhout.nl.
Namens de kerkenraad,

Linda Vervloed, scriba

31 maart Paaszondag
Kansarme jongeren in Colombia  
opleiden voor horeca

in hun eigen omgeving leren hoe ze 
aantrekkelijke en gezonde maaltijden 
kunnen koken, onder andere in een 
rijdende kookschool. Zo kunnen ieder 
jaar 80 jongeren opgeleid worden 
voor werk in hotels, restaurants of 
foodtrucks. En jongeren die een eigen 
bedrijf willen starten, krijgen een 
mentor uit de horecasector. 
Al deze collectedoelen worden van 
harte bij u aanbevolen. Mocht u uw 
bijdrage willen overmaken, dan kan dat 
via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie, onder vermelding van het 
door u gekozen collectedoel.
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

De Liturgiecommissie 
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Van het College van Kerkrentmeesters

Schaal Bank Totaal

14-01-2024 Kerk €  214,35 € 84,00 €  298,35 

21-01-2024 Stille armoede € 30,00 € 30,00 

28-01-2024 Diaconie € 196,10 € 38,00 € 234,10 

Totaal €
 

562,45 

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Ich Bin Dein Mensch
Ontmoetingskerk,
22 maart 2024, 19.30 uur

De wetenschapper Alma is werkzaam 
bij het vooraanstaande Pergamon 
Museum in Berlijn. Aangezien ze haar 
eigen onderzoek wil financieren, besluit 
ze deel te nemen aan een bijzondere 
studie. Ze zal samenleven met een 
robot die een menselijk uiterlijk draagt 
en die aangepast is aan haar karakter 
en noden.

Het KOMINN team

Bibliotheek
Op de donderdagen 7 en 21 maart a.s. 
staan de deuren van ons kerkgebouw 
weer open van 13.30 uur - 14.30 uur 
om u te ontvangen met een kopje 
thee/koffie en om een mooi boek uit te 
zoeken in de bibliotheek. 

Kent u iemand in de buurt die van 
lezen houdt, maar die geen lid is van 
de kerk? Iedereen is welkom! U wordt 
van harte uitgenodigd.

De evangelisatiecommissie

Ich Bin Dein Mensch
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Van de Diaconie

Kringenwerk

Tijdens het Heilig Avondmaal zal er in 
de midden van onze schaal een aantal 
alcoholvrije bekertjes staan.
Wij weten van een aantal gemeentele-
den dat zij geen alcohol willen drinken, 
daarom schenken wij iets zonder alco-
hol. U kunt het ook zien aan de kleur, 
dit zal of water of appelsap zijn.

4 februari Mw. N.A.  Achterberg - Lindhout. 

Mw. L. de Koter 

Fam. W.M.  Meijer

11 februari Dhr. M. van den Heuvel 

Mw. A. Gardenier - Delville 

18 februari Mw. P. Werleman en Dhr. R. J. van Waardenberg 

Fam. K. Roodenburg- Schering 

25 februari Mw. B.C. Eikelenboom - Wiebes 

Mw. A.P. Thuis - Offerman 

Mw. G.C. van der Maarl - Roos 

Bloemengroeten

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout nog steeds actief is?
U kunt bellen als u vervoer nodig heeft 
om bijvoorbeeld naar de huisarts, fysio 
of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u bel-
len voor vervoer om boodschappen te 

De Diaconie is druk bezig met het organiseren van een hartverwarmende actie, meer 
informatie volgt in het volgende kerkblad. We houden het nog even spannend...
Vriendelijke groet,

Petra Bart

kunnen doen. U betaalt hiervoor een al 
vastgestelde vergoeding aan een van 
onze vrijwilligers.
Hiervoor kunt u bellen naar 06 - 2312 
1211, op werkdagen tussen 9.00 en 
10.00 uur. U krijgt dan één van onze 
vrijwilligers aan de lijn. 
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Handwerken
Fijn om te doen, maar het wordt nog 
gezelliger als je dat samen met an-
deren doen. Iedereen is welkom met 
eigen brei-/haakwerk, patchwork of an-
dere hobby etc. Heb je leuke patronen 
of iets gemaakt, neem het mee! Eén 
keer per maand komen we bij elkaar. 
Naast handwerken is het zeker zo fijn 
mensen te ontmoeten die we nog nooit 
eerder gesproken hebben. Daarom 
is iedereen uit Rijsenhout hartelijk 
welkom! 

Spelletjesmiddag 
De spelletjesmiddag voor deze maand 
staat gepland op dinsdag 5 maart. 
We starten zoals gebruikelijk om 14.00 
uur met koffie/thee en wat lekkers. 
Daarna kunnen er diverse spellen 
gespeeld worden en we sluiten de 
middag af met een drankje. 

GA MEE! -  Deel je foto’s!
Regelmatig verschijnen foto’s van 
gemeenteleden in onze beamershow/
uitzendingen en op de kerksite. 
Het grote voordeel van eigen foto’s is 
dat er geen licentie-rechten aan ver-
bonden zijn; bovendien spoort het aan 
om erop uit te gaan en mooie opnames 
te maken. Nog mooier om de foto’s te 
baseren op de actuele thema’s zoals 
Stille Tijd, Pasen...
Stuur de opnames aan:
Beamerteam@pknrijsenhout.nl

Deze maand is het handwerken op 
woensdag 6 maart in de Ontmoetings-
kerk. Om 10.00 uur staat de koffie 
klaar. Voor meer inlichtingen: 

Elsa Sluijs 0297 - 320323

Wilt u onze spelletjesmiddag ook 
bijwonen? U bent van harte welkom in 
de Ontmoetingskerk, zaal 4. Heeft u 
vervoer nodig, dan graag een belletje 
naar Marjan 06-44570699.

Namens het spelletjesteam: 
Coby, Gré en Marjan
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Verjaardagen maart
01-3-1947 77 Dhr. H.J. Rus
04-3-1947 77 Mevr. G. van Vuren-Hennink
04-3-1942 82 Mevr. C. Joore-Molleman
04-3-1941 83 Dhr. L. Koolhaas
05-3-1946 78 Mevr. A. de Breuk-Bijleveld
09-3-1940 84 Dhr. Tj. Pet

12-3-1929 95 Mevr. L.M. Marbus-
van der Linden

12-3-1940 84 Dhr. K. Vreeken
12-3-1948 76 Mevr. L. Koolhaas-Verkerk
13-3-1946 78 Dhr. C.J.P.M. Harmans
16-3-1935 89 Mevr. M.J. Kant
19-3-1944 80 Dhr. N.M. Moolhuijsen
21-3-1932 92 Dhr. G. Griffioen
21-3-1936 88 Dhr. W.M. Meijer
22-3-1932 92 Mevr. A. Terpstra-Koopsen

26-3-1946 78 Mevr. A. den Braber-
Nieuwkoop

29-3-1947 77 Mevr. M.W.J. Hak
29-3-1941 83 Dhr. P. Nijland
03-4-1941 83 Dhr. T. Sprangers
03-4-1942 82 Mevr. A. Oudekerk-Schriemer

Mutaties februari 2024
Ingeschreven: 
Mevr. F.M. Heemskerk-Ditmarsch,  
geb. datum: 27-07-1958
Stuurboord 39, 1435 PA Rijsenhout

Uitgeschreven: 
Mevr. S. Oosterhof, geb. datum: 29-05-2004
Rijshornstraat 74, 1435 HJ Rijsenhout
Mevr. C.S.A. Turkenburg, geb. datum: 25-12-1998
Drakenstraat 33, 1435 KA Rijsenhout

Wij wensen u allen een 
feestelijke dag met uw 
familie, vrienden en bekenden 
en voor de toekomst Gods 
zegen toe.

Namens het Kerkelijk bureau, 
Marjan Hoogterp, tel. 273060 

Huwelijksjubilea maart 2024
Op 2 maart a.s. zijn dhr. en 
mevr. A.C. Pruissen - C.W. van 
der Vlugt 40 jaar getrouwd.  

Op 2 april a.s. zijn dhr. en 
mevr. J. Balder - C.R. Vis 
55 jaar getrouwd.

Onze hartelijke gelukwensen!

Kerkelijk bureau
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Zondag 18 februari werden we verrast 
door een bezoekje van Ben en Jannie 
Aukes. Ze hadden een heel mooi 
boeket bloemen voor ons bij zich, een 
blijk van meeleven na het overlijden  
van een geliefde zus van ons. We 
zijn erg blij met dit meeleven van de 
gemeente. Hartelijk dank! 

Lieve groet, Janny/Klaas Roodenburg

Ik was blij verrast met het mooie 
bakje met lentebloemetjes dat ik van 
onze kerkelijke gemeenschap mocht 
ontvangen. Het deed me goed dat er 
aan mij wordt gedacht.

Hartelijke groeten, Jeannette Grunwald

Beste Lezer,
Als nieuw redactielid wil ik me graag 
aan u voorstellen. Mijn naam is Birgit 
Vos-Raadschelders en samen met mijn 
man Eric, onze dochter Evi en zoon 
Sem wonen wij in het Zeilhof. 
Ik werk in het onderwijs op een basis-
school in Hoofddorp en in mijn vrije tijd 

Vergaderrooster maart
Di 5 Moderamen
Do 7 Kominn

Wo 13 College van 
Kerkrentmeesters

Di 19 Kerkenraad

Agenda

Bedankt!

Even voorstellen

Lieve mensen,
Ik wil u bedanken voor de lieve, 
warme steun en betrokkenheid na het 
overlijden van mijn man Dick. Het heeft 
mij veel goed gedaan.
Laten wij betrokken blijven en omzien 
naar elkaar in deze harde wereld. 
Marijke bedankt voor het mooie 
boeket dat ik namens de kerk mocht 
ontvangen en voor het fijne gesprek.
Heel veel dank hiervoor!

Lieve groet, Lydia de Koter

ga ik graag op pad met onze kinderen 
naar het bos of het strand. 
Ook ben ik erg creatief op verschillende 
vlakken en dit zal ik dan ook gebruiken 
bij het maken van het kerkblad. 

Vriendelijke groeten,
Birgit Vos-Raadschelders
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De waarde van woede

Waar komt al die woede in deze tijd vandaan? Is woede 
eigenlijk slecht? ‘Zoek naar de waarde van woede’, zegt 
filosoof Nico Koning.

Woede werd eeuwenlang gezien als wild en onbeschaafd, 
zelfs als een van de hoofdzonden, maar nu niet meer. Er 
wordt meer geluisterd naar mensen die boos zijn. En er 
is nogal wat waar mensen boos om worden, of heftiger: 
woedend. Zoals we zien bij MeToo, Black lives matter, 
verzet tegen coronamaatregelingen, slavernijverleden, 
klimaatdemonstraties, boerenprotesten, de oorlog in Gaza. 

In een indrukwekkende studie De waarde van woede 
- over opstandigheid en rechtvaardigheid, verkent 
filosoof Nico Koning de woede door de geschiedenis 
heen: van de Griekse helden en de slavenwoede, en 
de onderdrukte woede, tot de herleving van de woede 
vandaag de dag. Uiterst actueel ook, nu woede volop 
geuit wordt met een beroep op rechtdoen. Sommigen 
vinden dat we daarin te ver gaan, bijvoorbeeld nu 
mensen afgerekend worden op grensoverschrijdend 
gedrag.

Het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer – 
waarin onder andere Amnesty Haarlemmermeer en 

de Raden van Kerken in Haarlemmermeer samenwerken – heeft Nico Koning 
uitgenodigd voor een avond over zijn gedachten.

Hij komt op woensdag 13 maart 2024 naar 
Hoofddorp, in een thema-avond in Kerkcentrum 
De Ark, Muiderbos 36 in Hoofddorp, om 20.00 uur. 
Opgave niet nodig, toegang vrij.

Het boek is een uitgave van Damon, ISBN 978 94 
6340 296 5. Het Platform heet iedereen van harte 
welkom om de eigen woede te leren plaatsen en er 
met anderen over te spreken. 

Voor meer informatie: 
Leo Mesman, Paul Boersma, Rien Wattel via 
vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com

Nico Koning



17

1 vrijdag Jeremia 19:10-15
2 zaterdag Psalm 19
3 zondag Jeremia 26:1-9
4 maandag Jeremia 26:10-19
5 dinsdag Psalm 102:1-15
6 woensdag Psalm 102:16-29
7 donderdag 2 Petrus 2:1-10a
8 vrijdag 2 Petrus 2:10b-22
9 zaterdag Psalm 122
10 zondag Jeremia 29:1-14
11 maandag Jeremia 29:15-32
12 dinsdag Johannes 6:1-15
13 woensdag Johannes 6:16-29
14 donderdag Johannes 6:30-40
15 vrijdag Johannes 6:41-59
16 zaterdag Johannes 6:60-71
17 zondag Jeremia 31:27-40
18 maandag Jeremia 32:1-15
19 dinsdag Jeremia 32:16-25
20 woensdag Jeremia 32:26-35
21 donderdag Jeremia 32:36-44
22 vrijdag Psalm 118:1-16
23 zaterdag Psalm 118:17-29
24 zondag Marcus 11:1-11
25 maandag      Psalm 2
26 dinsdag Psalm 40
27 woensdag Marcus 14:1-11
28 donderdag Marcus 14:12-31
29 vrijdag Marcus 14:32–15:47
30 zaterdag Jeremia 33:1-11
31 zondag Marcus 16:1-8

Bijbelrooster maart 2024
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Verschijningsdata kerkblad en inleveren kopij

Kerkblad Kopij inleveren Publicatiedatum Bijzonderheden
april 2024 woensdag 27 maart dinsdag 2 april
mei 2024 woensdag 24 april dinsdag 30 april Pinksteren

De uiterlijke inleverdag voor kopij is met ingang van januari 2024 veranderd naar 
de woensdagavond! 
De opmaak van het Kerkblad vraagt veel aandacht en we willen de kans op 
fouten zo klein mogelijk maken. 
Wilt u daarom teksten en eventuele foto’s zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk op de 
woensdagavond aanleveren? 

Alle kopij kunt u per E-mail sturen naar: kerkblad.rijsenhout@gmail.com
Bedankt voor uw medewerking! 

De redactie, 
Agnes Kaslander en Birgit Vos-Raadschelders

Sinds augustus kunt u al genieten van 
het kerkblad in een nieuwe jas. De re-
dactie van het kerkblad is vanaf heden 
uitgebreid. Ds. Gonja van ’t Kruis zal 
in de voorbereiding artikelen klaarzet-
ten voor het kerkblad. Wim en Marjan 
Hoogterp zullen het nalezen van het 
kerkblad voor het naar de drukker gaat 
voor hun rekening nemen. Birgit Vos- 
Raadschelders gaat samen met Agnes 
Kaslander beurtelings het kerkblad 
samenstellen. Corine Pruissen heeft 
haar taak als redactielid neergelegd. 
Vanuit de redactie willen wij Corine 
Pruissen hartelijk bedanken voor haar 
jarenlange inzet voor het kerkblad. 
Fenna van Dijk en Wilma Pols zullen 
samen met ds. Gonja van ’t Kruis beur-
telings een interview bij een gemeente-
lid  houden en dit in het kerkblad laten 
plaatsen. 
De verschillende geledingen binnen de 
kerk vragen wij om kritisch naar 

hun mailbox te kijken en actief mee te 
denken welke artikelen interessant zijn 
om te delen met het kerkblad. Op deze 
manier hopen wij maandelijks een 
veelzijdig kerkblad voor u te kunnen 
samenstellen. 
Er zullen vanaf april ook enkele veran-
deringen zichtbaar zijn. De opsomming 
van mensen die dienst hebben tijdens 
de zondagviering worden ingekort. 
Verder zullen de bloemengroeten niet 
meer worden vermeld in het kerkblad. 
Heeft u zelf een interessant stukje 
voor het kerkblad of heeft u zelf iets 
in te brengen? U kunt dit mailen naar 
kerkblad.rijsenhout@gmail.com
Let op de uiterste inzenddatum. Deze 
is sinds januari veranderd naar de 
woensdagavond.

Hartelijke groet van de redactie,
Agnes Kaslander en 

Birgit Vos-Raadschelders

Van de redactie
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KERKBLAD

Redactie en opmaak Agnes Kaslander 
Koeteburg 22
1435 HN Rijsenhout

Birgit Vos-Raadschelders
Zeilhof 35
1435 LP Rijsenhout

0297 - 500 080 

06-48738102

Digitaal aanleveren kopij kerkblad.rijsenhout@gmail.com

Verspreiding Ria Honcoop
Sloppenbrugge 13
1435 GG Rijsenhout 

06 - 11 078 106 
jrhoncoop@quicknet.nl

Abonnement 

Bankrek. nr.

€ 12,50 per jaar 

NL09 RABO 0373 7279 92

(postabonnement € 30,- per jaar)

t.n.v. CvK Protestantse  
Gemeente Rijsenhout

GELOVEN IN RIJSENHOUT

Voorzitter Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
1435 HE Rijsenhout

0651535056
vander.veen@hccnet.nl

Sociale media Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
1435 HE Rijsenhout

06 - 51 535 056
vander.veen@hccnet.nl

Coördinatie 
beamerteam

Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
1435 HE Rijsenhout

06 - 51 535 056
vander.veen@hccnet.nl

Het kerkblad verschijnt in de regel 
één keer per maand en is ook te raadplegen 

op de website van onze kerk: 

www.pknrijsenhout.nl
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 Heilig Avondmaal op Witte Donderdag

ONTMOETINGSKERK
Werf 2, 1435 KP Rijsenhout 

Tel. 06 - 51 375 835

www.pknrijsenhout.nl


