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Dit jubileumboekje bedoelt een korte schets te
TEN GELEIDE. geven van de geschiedenis der Gereformeerde

Kerk van Haarlemmermeer-Oostzijde gedurende
de voorbijgegane honderd jaar. Een gedeelte ervan werd reeds, in
enigszins andere vorm, in de loop van de laatste jaren gepubliceerd
in ,,De Meerklok” onder het opschrift ,, Uit de vergeelde papieren”.
De gegevens zijn ontleend aan de notulen van de kerkeraad en voor
wat de levensbeschrijving van enkele predikanten betreft, aan de
jaarboeken van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Een groot gedeelte van wat naar onze belijdenis de kerk is, behoort
tot de onzichtbare wereld en laat zich daardoor in z’'n ontwikkeling
niet beschrijven.
De beschrijving van de geschiedenis beperkt zich derhalve tot de
zichtbare, georganiseerde kerk, die Woord en Sacrament bedient en
tucht oefent. De kerk met de door Christus geroepen ambtsdragers.
Men kan zich met het oog op de gedeeldheid van de gemeente sedert
1945, afvragen of de uitgave van dit boekje niet beter achterwege
had kunnen blijven en of zelfs het honderd-jarig bestaan van de
gemeente niet stilzwijgend had moeten passeren.
We hebben evenwel de roeping om de werken des Heren te zien in
de geschiedenis, de trouw van de God des Verbonds en Zijn ont-
ferming ondanks onze zonden. Lettend op de daden van God en de
zonden der mensen zullen de blijdschap en de verwondering niet
mogen ontbreken.
Dit geschriftje wil onder de zegen des Heren die blijdschap en ver-
wondering stimuleren. Het brenge tot de roem des Heren en tot
sterke liefde tot Zijn volk.
Het verlevendige bovenal het besef, dat de beide gemeenschappen,
die van het ene kerkgebouw gebruik maken en die negentig jaar
één geschiedenis hebben gehad, bijeen horen. Het sterke het ver-
langen naar hereniging. Gods Geest buige onze harten naar elkander
in liefde.
De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en
de gemeenschap van de Heilige Geest zij met allen tezamen.

DE KERKERAAD
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MOOIE, MAAR MOEILIJKE JAREN 1927—1930

Nu mij gevraagd wordt een klein stukje voor het gedenkboek van
de Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer-Oostzijde te schrijven,
voel ik, hoe moeilijk dat is. In de rij van predikanten, die deze kerk
hebben mogen dienen, kreeg ook ik een plaats. Ik was slechts kort
in deze gemeente, slechts drie jaren, maar in deze jaren is er zoveel
gebeurd en zijn er zulke hechte banden gelegd, dat ze behoren tot
de gelukkigste van mijn leven.

In mei 1927 mocht ik mijn intrede doen, na door mijn vader be-
vestigd te zijn in het heilige ambt. Mijn eerste ambtsjaren liggen
in ,,de Meer”. Hoe ik het aangedurfd heb, weet ik echt niet. Van
allerlei kant werd ik gewaarschuwd om deze gemeente toch niet te
kiezen. Het was toch zulk een moeilijke tijd, en de gemeente was
verdeeld, zoals ook elders in het land scheuringen waren ontstaan.
Maar ik méést naar de Haarlemmermeer. En mijn onervarenheid
— ik moest alles nog léren — werd opgevangen door een kerke-
raad, bestaande uit ervaren mannen, die me gedragen heeft in mijn
gebreken en mij 't werk heeft geleerd. De meeste, verreweg de
meeste van hen zijn reeds heengegaan. Maar hun persoon en werk
is me voor de geest blijven staan en ik denk aan Roodenburg, Groe-
nenberg, Colijn, de beide Knibbes, van Wijk, de Graaff en anderen,
die allen door de Heer zijn afgelost van hun post.

De jaren in de Haarlemmermeer doorgebracht zijn jaren van won-
deren geweest. Niet zonder moeite en pijn heeft God weer eenheid
gegeven en samenbinding. Het meeleven der gemeente was wel-
dadig en nergens heb ik die banden gevonden, die hier zijn gelegd
en die bestaan tot op deze dag toe.

Ik kan wel zeggen, dat er sindsdien bijkans een geslacht is heen-
gegaan. Maar Gods werk gaat door, ondanks de wisseling der ge-
slachten. De jongeren namen de plaatsen der ouderen in, en wat
ook de toekomst zijn moge, ook nu zal de Heer der Kerk over dit
deel van Zijn wijngaard blijven zorgen.

Eén ding wil ik nog bijzonder noemen. In de Haarlemmermeer heb
ik het werk der evangelisatie mogen leren. En van het hier ge-
leerde heb ik in latere jaren, ja tot nu toe, veel profijt gehad. Het
gebouw ,,Samuél”, onder aan de dijk, getuigt nog van het toen be-
gonnen werk.

Moge Gods zegen rijk rusten op deze gemeente.

B. A. BOS



ZORG EN ZEGEN 1931—1936

Met vreugde denken mijn vrouw en ik terug aan de jaren, die we
in Haarlemmermeer-Oostzijde mochten doorbrengen.
Maatschappelijk beleefde de gemeente moeilijke jaren. De landbouw
en de bloemencultuur leden onder de crisis. De middenstand ont-
kwam niet aan de gevolgen daarvan. En de inhoud van het loon-
zakje van de arbeiders was niet z6, dat er royaal mee kon worden
omgesprongen.

Maar dwars door alle zorgen heen werden we in het kerkelijk leven
gezegend.

Verblijdend was de belangstelling voor het jeugdwerk. Met toewij-
ding gaven velen zich aan de evangelisatie. Het ledental van de ge-
meente groeide gestadig. De kerkgang was z0, dat een galerij moest
worden bijgebouwd. We hadden het goed samen, gemeente en pre-
dikant, door de gunst des Heren over ons. En zelfs de schaduw
van de strijd, die in later jaren tot scheuring zou leiden, viel toen
nog niet vooruit.

Ik mag hier geen geschiedenis — zo uit m’n herinnering — gaan
schrijven over de vijf jaar, waarin ik als dienaar des Woords aan
de gemeente verbonden was.

Maar een blijde toon van dankbaarheid mag ik toch laten horen.
Nu viert de gemeente haar eeuwfeest.

Daar is Gods trouw in.

En Zijn genade over ons.

Wij danken Hem daarvoor.

De HERE zegene de gemeente op haar verdere tocht door de
eeuwen.

En door trouwe ambtsbediening en levend geloof make Hij haar rijk
met de schatten van Christus. En in die rijkdom dienstbaar aan de
zaak van haar Koning in deze wereld.

P. VAN STRIEN

DRIEMAAL HULP IN NOOD

Als ik op verzoek ook een kleine bijdrage lever voor het jubileum-
boekje, dan doe ik dit met bijzonder genoegen, omdat ik aan de
arbeid in de Kerk van Haarlemmermeer-Oostzijde de meest aange-
name herinneringen bewaar. Daar op een andere plaats in dit
boekje een historisch overzicht wordt gegeven, mag ik wel volstaan
met enige mededelingen van meer persoonlijke aard.

Toen ds. P. van Strien mij 17 september ’33 in Hoofddorp bevestig-
de kon ik niet denken, dat ik met zijn gemeente van destijds, tel-
kens weer zo nauw zou worden verbonden. Voor het eerst was dit
bij zijn vertrek in april '36. Veel tijd heeft dit eerste consulentschap
niet gevraagd, daar het voor een groot deel viel in de zomer en er
dus aanvankelijk geen catechisaties werden gegeven.

Voor de tweede keer was ik consulent van januari—augustus ’44.
Elke dinsdagmiddag ging ik, dikwijls per auto gehaald, de tocht
naar Oostzij ondernemen. Als ik soms per fiets was gekomen, moest
de terugtocht met een sterk afgeschermd licht worden aanvaard.
Steeds ging dan een van mijn catechisanten, die dezelfde richting
uit moest, Piet Hoogvliet, met mij mee. Zo groot was zijn zorg, dat
hij trouw meeging naar de pastorie, want hij was niet eerder te-
vreden dan dat hij wist, dat ik weer veilig thuis was. Van mense-
lijke kant gezien is deze grote trouw, die hij ook voor anderen be-
toonde, de oorzaak geworden, dat hij in de meidagen op zo’n af-
schuwelijke wijze is omgekomen. Op ons allen heeft dit een onuit-
wisbare indruk achtergelaten.

De verdrietigste periode, niet wat de arbeid zelf betreft, was wel
de tijd van de scheuring. Bijzonder aangenaam was de ontmoetings-
samenkomst met ds. J. de Lange en zijn echtgenote en hoe groot
was de blijdschap, toen de tijding kwam, dat hij het beroep onder
deze moeilijke omstandigheden had aangenomen. Zelfs een pastorie
was niet beschikbaar.

De laatste catechisatie-avond is voor mij onvergetelijk geworden.
We hadden er een vraagavond van gemaakt met al de catechisanten
samen. Aan het eind werd afscheid genomen en uit het kerkgebouw
werd een zesarmige kamerlamp te voorschijn gehaald en mij aan-
geboden, wat zo kort na de oorlog wel een grote bijzonderheid was.
Nog altijd verspreidt deze lamp haar licht in onze kamer, zodat als
vanzelf de herinneringen aan de arbeid in Oostzij levendig blijven.
Was het niet vanzelfsprekend, dat de broeders van Oostzij aanwezig
waren bij mijn jubileum, toen ik 12!/2 jaar in Hoofddorp was ge-
weest en bij mijn 25-jarig ambtsjubileum hier in Sliedrecht?
Wederkerig hoop ik in uw midden te zijn als we in aanbiddende
verwondering mogen gedenken het werk Gods, dat Hij door Zijn
Geest in uw midden heeft willen doen. Van onze kant is er het
besef van zonde en zwakheid en zo ook alleen de oprechte dank-
baarheid over alles wat God Zelf door de dienst van zondige mensen
heeft tot stand willen brengen. Want het eigenlijke werk heeft Gods
Geest verricht. Een werk, waarvan veel voor ons niet na te speuren
is, maar dat eenmaal in eeuwigheid in heerlijke luister zal openbaar
worden.

Sliedrecht, juni ’56. R. OOSTERHOFF



VREUGDE IN HET WERK NAAR BUITEN

De oudste Gereformeerde Kerk in de Haarlemmermeerpolder is, zo-
ver mij bekend, de eerste geweest, die de Evangelisatiearbeid orga-
niseerde. Zij deed dat met bezieling en blijmoedigheid en de herin-
nering daaraan is bij de ouderen, die toen meededen, nog vol glans.
Het werk, dat zich concentreerde om ,,Jachin” heeft een bloeiende
periode beleefd en er zijn nog vruchten van. Maar één van de zware
debetposten van de te allen tijde te betreuren scheuring is de in-
zinking in deze arbeid geweest, waardoor de bearbeiding van dit
terrein onderbroken werd.

Gode zij dank, ontbreekt die blijde bezieling over de schatten des
heils bij ons niet. Er zijn leden van onze kerk, die van harte blij
en trouw meewerken, waardoor deze arbeid naar buiten voortgaat.
Wij denken daarbij aan alle arbeid, al kreeg de ene tak van arbeid
een bredere vlucht dan de andere.

De zondagsschool is één van de oudste. Het 40-jarig bestaan van
die arbeid is herdacht. De hoofdzaak van de lectuurverspreiding
bestaat in het distribueren van de Elisabeth-bode. Hoewel een groot
aantal wekelijks de deur uitgaat, komt het maar weinig voor, dat
iemand voor dit blad bedankt. Onder dit hoofdstuk valt ook de
bibliotheek, die gestationeerd is aan de Aalsmeerderdijk. Men leest
de boeken graag.

Wordt op deze wijze het zaad gestrooid, ook de huisbezoekcommissie
zaait het zaad van het Woord. Maar haar arbeid kan beter getypeerd
worden met het ook schriftuurlijke beeld van het vissen.

Welk een steun en stimulans voor het werk naar buiten is een
gemeente, die blij is in de Here. Dan is er de vreugde om Hem te
loven en de spontane drang om alles te doen, opdat ze behouden
worden.

Voor de toekomst, dat wil zeggen tot de dag, waarop de Koning zelf
elk onzer van zijn post ontslaan zal, zij in elk lid van de gemeente
van onze Here Jezus Christus de liefde levend tot Hem en tot
de naaste.

D. HOORNSTRA

BLIJDSCHAP EN VERWONDERING 1856—1956

Het was in de zomer van 1852, dat in het Westen van
INLEIDING. ons land een machtig werk tot voltooiing kwam. Het

Haarlemmermeeer, dat steeds meer land wegvrat en
zelfs gevaarlijk werd voor Amsterdam, was drooggemalen. De bodem
ervan kwam als een wijde, troosteloze vlakte in het zonlicht te
liggen. De Opregte Haarlemsche Courant van 12 juli 1852 meldde,
dat ,den 10den July eenige personen den drooggemaakten grond
binnen den polder hadden bezocht. Ze hadden zich naar Aalsmeer
begeven, zonder eenig water te kunnen ontdekken”.
We vonden dit krantenbericht bij Anton van der Vet in ,,Vergeten
Voorman”. Hij vertelt, dat de drooggekomen bodem een soort nie-
mandsland werd, waar al gauw ontzettende toestanden heersten.
De overheid gaf in het begin geen enkele leiding en de pioniers
hadden een harde strijd. Ze kwamen om van de slikvelden vrucht-
bare akkers te maken. Ze werden begeleid door de mensen van de
misdaad en de situatie was zedelijk soms ten hemel schreiend.
Onder degenen, die zich in het nieuwe land een toekomst zochten
te bouwen, waren ook christenen en er werd, al komt dat bij Anton
van der Vet niet naar voren, in het grauwe polderland door meer-
deren biddend geleefd en gewerkt. Ze wilden God dienen en daartoe
zochten ze ook elkander.
Verschillenden van de nieuwe bewoners kwamen uit het Land van
Altena, waar de Afscheiding van 1834 diepe sporen had getrokken.
Ze behoorden daar tot de Christelijk Afgescheiden Gemeenten of de
Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis. Ze hadden het leed
en de druk van de Afscheiding persoonlijk meegemaakt en ze zochten
en vonden elkaar hier als christenen, die de Here wilden dienen
naar Zijn Woord. Vandaar, dat reeds in 1856, ruim een jaar nadat
de laatste gronden waren geveild en officiéel de burgerlijke ge-
meente Haarlemmermeer was ingesteld, door voorgangers van de
Christelijk Afgescheiden Gemeenten voor de Meerbewoners werd
gepreekt. ,

De eerste samenkomsten werden gehouden, onder
HET BEGIN. leiding van A. 't Hooft, in een schuur achter de wo-

ning van W. Ruys, aan de Uiterweg te Aalsmeer.
De nieuwe polder bood waarschijnlijk nog niet voldoende accommo-
datie. In deze schuur werd ook op 31 augustus 1856 de Christelijk
Afgescheiden Gemeente Haarlemmermeer geinstitueerd.
Op 15 juni 1856 ging Prof. H. de Cock van Kampen voor en deze
oordeelde het wenselijk, dat er een ordelijke gemeente kwam. Die-
zelfde zondag werd er, na de middagdienst, een vergadering belegd,
maar de veertig aanwezigen waren verdeeld. De Kruisgezinden
wensten een gemeente zonder kerkelijk verband. De Christelijk
Afgescheidenen waren daartegen en men kwam niet tot overeen-
stemming.
Toen in juli 1856 Prof. A. Brummelkamp preekte, werden toch de
voorbereidingen voor de instituéring van een Christelijk Afgeschei-
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