
 Soms loop je in gedachten 

de wereld door van alledag, 

Zoveel dingen die nog wachten 

en dan ineens, is er die lach… 

 

dat lief gezicht, nog zo gemist. 

heel even weer zo dicht bij jou, 

alsof hij zag, alsof hij wist 

dat je nog zoveel van hem houdt; 

 

dat troostend beeld, van niet alleen, 

maar steeds verbonden zijn met haar, 

een zonnestraal, door wolken heen… 

heel dicht bij jou, is zoveel waard. 

 

Soms bijna aangeraakt, heel even 

ineens dichtbij, bij stil verdriet. 

Als een koord nog steeds verweven 

met deze mens, God die je ziet. 

 

Het is zo troostrijk dan te weten 

dat liefde echt nooit overgaat. 

Dat God ook jou niet zal vergeten 

bij elke traan steeds met je gaat. 

 

Zie om in troost en dankbaarheid, 

je voelt Zijn liefde, voor altijd. 
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