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KERKBLAD

Filmcafé; Three Billboards

Eenheidszondag in het Lichtbaken

januari 2024
In deze editie:

Eenheidszondag pag.   6
De start van de gebedsweek 
op 21 januari in het Lichtbaken

Een stormachtig 2023 pag.   7
Onze nieuwe voorzitter van de 
kerkenraad blikt terug én vooruit

Actie Kerkbalans 2024 pag.   8
In januari gaat de jaarlijkse 
fondswervingsactie weer van start! 

Filmcafé pag. 10
Op 26 januari om 19.30 wordt de film 
Three Billboards vertoond. Welkom!
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ZENDING

Voorzitter

Zending bankrek. nr.

Coby van den Ochtend
Stuurboord 20
1435 PC Rijsenhout

NL09 RABO 0373 7279 92

0297 - 340 365

Predikant Ds. Gonja van ’t Kruis
Schouwstraat 6
1435 KN Rijsenhout

06 - 38 557 004
predikant@pknrijsenhout.nl
(niet op maandag) 

Voorzitter 
Kerkenraad

Arie van den Heuvel
Grote Poellaan 15
1435 GA  Rijsenhout

06 - 51360314
arie@aris-pachira.nl

Scriba Linda Vervloed
Ransuillaan 201
2261 DC  Leidschendam

06 - 41 715 417           
scriba@pknrijsenhout.nl

Beheerder Chris van den Heuvel 
Aalsmeerderweg 728
1435 ER Rijsenhout

06 - 51 375 835
beheerder@pknrijsenhout.nl

Administratie 
Kerkelijk Bureau

Marjan Hoogterp-Langhout
Leimuiderdijk 108
1435 CW Rijsenhout

0297 - 273060
marjan.hoogterp@duas.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter Wim Vos
Larkstraat 10
1435 NC  Rijsenhout

06 - 20 351 356
wvos@quicknet.nl

Penningmeester 

Bankrek. nr.

Chris van den Heuvel 
Aalsmeerderweg 728
1435 ER Rijsenhout 

NL09 RABO 0373 7279 92

06 - 51 375 835
kerkrentmeester@pknrijsenhout.nl 

t.n.v. CvK Protestantse  
Gemeente Rijsenhout

DIACONIE

Voorzitter Petra Bart
Heermanszwet 57
1435 CC  Rijsenhout

06 - 51 401 218
petra@familiebart.nl

Penningmeester 

Diaconie bankrek. nr.

Nico van Kooten
Aldert v/d Zwaardhof 6
1435 DH Rijsenhout

NL46 RABO 0324 5290 23

06 - 42 608 138
nico.vankooten@telfort.nl

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Rijsenhout
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Op de grens van oud en nieuw

Rondom kerst lazen we uit het Lucas-
evangelie, met daarin de bekende 
woorden: ‘en Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken’ (Lucas 2, 19, NBV21).

Na die heftige gebeurtenis van de 
boodschap van de engel aan de 
herders, die het op hun beurt weer 
doorgeven aan Maria, wordt het stil 
in haar hart. Er gebeurt veel, ze wordt 
geconfronteerd met belangrijke 
woorden die over een heilsgebeuren 
gaan. Het is zo overweldigend dat 
ze het moet laten rijpen in haar hart. 
Het kost tijd voordat zij de zin en de 
strekking van deze geboorte volledig 
kan bevatten.
En alleen de tijd leert het: Jozef en 
Maria begrijpen in eerste instantie ook 
niet wat de twaalfjarige Jezus bedoelt 
met ‘Wist u niet dat ik in het huis van 
mijn Vader moet zijn?’  Maar ook dan 
staat er, dat zijn moeder alles wat er 
met Hem gebeurd was in haar hart 
bewaarde. Zij is er intens mee bezig. 
Niet puur met haar verstand, maar met 
haar hart.

Het eerste wat Maria doet, is het 
bewaren van alles wat er over haar 
pasgeboren kind gezegd wordt. Ze laat 
deze woorden niet zomaar aan zich 
voorbijgaan, ze slaan op haar bijzon-
dere kind. Er worden wonderbaarlijke 
dingen over Hem gezegd, die ze als 
een schat in haar hart bewaart. Dat 
heeft de kerk door de eeuwen heen 
ook gedaan. Kortom, de woorden over 
Maria zetten ons ook even stil.

Net als we dat met Oudjaar ook doen: 
we overdenken in stilte nog eens 
allerlei dingen die het afgelopen jaar 
zijn gedaan en gezegd. Het is goed 
om al die gevoelens van onze herin-
neringen, dat ‘oudejaarsgevoel’, mee te 
nemen naar de kerk en het bij God neer 
te leggen. Vreugde en verdriet.
Met name bij de overgang van het 
oude naar het nieuwe jaar staan we 
stil. We kijken terug en overzien de 
weg die we hebben afgelegd. We 
koesteren of verwerken herinneringen 
aan de beleefde gebeurtenissen: 
mooie dingen, en zaken die ons meer 
moeite kosten. Daarom is het goed 
om deze dingen voor Gods aangezicht 
te brengen en er onder het licht van 
het Woord over na te denken. Net als 
we dat deden tijdens de Eeuwigheids-
zondag bij het gedenken van onze 
dierbaren. 
Zo hebben we dat afgelopen oude-
jaarszondag gedaan door de liederen 
te zingen die herinneringen bij ons 
oproepen. Er kwamen zoveel liederen 
binnen, dat we een keuze hebben 
moeten maken. Het resultaat was een 
mooie mix van liederen, voor elk wat 
wils. 
Ons hart wordt ieder jaar een grotere 
schatkamer, waar ruimte is voor steeds 
meer herinneringen. En bij al die herin-
neringen, waar we onze gedachten en 
onze gevoelens van dankbaarheid en 
gemis bij hebben, werkt de Geest, net 
als bij Maria door het overdenken van 
het Woord. Het heelt, bevrijdt, troost en 
verzoent, en wijst ons de weg voor het 
nieuwe jaar.

Gonja van ‘t Kruis
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Erediensten

Zondag 7 januari 10.00 uur Drie Koningen

Voorganger: dhr. E. Kramer uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Wim Vos

Diaken + collectant: Petra Bart 

Collecte: Diaconie

Voorlezer: Coby v/d Ochtend

Kostersdienst: Huub en Hilde Appel 

Beamerdienst: Robin Paul Bakker - Gertjan v/d Veen 

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn

Oppasdienst: op aanvraag

Koffiedienst: Henny v/d Wilk - Cockey v/d Neut

Zondag 14 januari 10.00 uur

Voorganger: ds. Frans Westermann uit Willemsoord

Ouderling van dienst: Lia Harmans

Diaken + collectant: Nico van Kooten

Collecte: Kerk

Voorlezer: Kees Harmans

Kostersdienst: Ad en Ria Noordam 

Beamerdienst: Wim Vos - Robin Paul Bakker

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Petra Bart 

Oppasdienst: op aanvraag

Koffiedienst: Tiny Hinderks - Gerda Ravestijn
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Erediensten

Zondag 21 januari 10.00 uur Eenheidszondag in “het Lichtbaken” 

Voorganger: dhr. Jaap Cramer - ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Marijke Sturing

Diaken + collectant: Hilde Appel

Collecte: Oecumene

Voorlezer: Huig Baartman

Beamerdienst: Robin Paul Bakker - Gertjan v/d Veen 

Organist: André Keessen 

LET OP DEZE DIENST IS IN “HET LICHTBAKEN.”

Zondag 28 januari 10.00 uur

Voorganger: ds. C.J. van Stralen uit Utrecht. 

Ouderling van dienst: Linda Vervloed 

Diaken + collectant: Monique Klaver 

Collecte: Diaconie

Voorlezer: Fenna van Dijk 

Kostersdienst: Arco en Corine Pruissen 

Beamerdienst: Robin Paul Bakker - Wim Vos

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Fenna van Dijk 

Oppasdienst: op aanvraag

Koffiedienst: Ria Honcoop - Corrie Lanser- Jacobine v/d Meer
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Aandacht en verbinding
Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van ‘t Kruis.
Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder 
nummer 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl
Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het pastorale team: 
- Marijke Sturing: tel. 0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) 
- Lia Harmans: tel. 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z).
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, tel. 500061.

Eenheidszondag 

Eenheidszondag in het Lichtbaken, 
21 januari
De jaarlijkse gebedsweek, die dit 
jaar plaatsvindt van 21 tot en met 
28 januari 2024, start zoals elk jaar 
met een gezamenlijke dienst met het 
Lichtbaken.
Vorig jaar vond de dienst in de 
Ontmoetingskerk plaats en dit jaar in 

het Lichtbaken. Samen met de nieuwe 
predikant, ds. Jaap Cramer, zal ik deze 
dienst leiden. De Week van gebed voor 
eenheid van christenen staat dit jaar 
in het teken van het grote gebod dat 
Jezus ons geeft: Heb God lief… en je 
naaste als jezelf. 

Na deze zondag zal er van maandag 
22 januari t/m zondag 28 januari 
elke avond om 19:30 in één van de 
kerken in de Haarlemmermeer een 
gebedsbijeenkomst gehouden worden. 

Op woensdag 24 januari zal er om 
19:30 een korte gebedsbijeenkomst in 
het Lichtbaken zijn, waarvoor wij jullie 
van harte uitnodigen.

hartelijke groet, Gonja van ‘t Kruis
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 ‘Vrede op aarde’, zo begon onze 
koning Willem Alexander zijn 
kersttoespraak. Het is moeilijk voor te 
stellen, met alle oorlogen en conflicten 
in de wereld! Het is mooi te horen dat 
onze koning Willem Alexander begon 
in zijn rede over de geboorte van een 
kind die geboren werd in Bethlehem. 
Het mooiste cadeau wat we gekregen 
hebben.

In onze geseculariseerde wereld is er 
bijna geen plaats meer voor het kindje 
Jezus. Volgens google zijn wij koploper 
in  de wereld wat de ontkerkelijking 
betreft! Met kerst denken de meeste 
Nederlanders aan een rijk gevulde 
tafel, liefst met kalkoen en gourmet.
Met pasen denken we aan het 
paasontbijt, aan de paashaas.
Gelukkig zingen we in de kerk nog ‘Ere 
zij God in de hoge, vrede op aarde‘ en
herdenken we de geboorte van Jezus.
We hebben een prachtige lichtjestocht 
gehad, ondanks een stormachtige dag. 
Geweldig goed geïmproviseerd door 
de medewerkers van school en kerk. 
De kerst geeft ons weer hoop voor een 
nieuwe toekomst!

Het jaar 2023 was voor onze kerkelijke 
gemeente een onstuimig jaar met de 
invulling over het beheer van onze 
zalen. Het heeft tot grote emoties 
geleid, zelfs met het aftreden van onze 
vorige voorzitter, welke heel veel werk 
verzet heeft voor onze kerk!! Heel veel 
dank hiervoor!  
De laatste hobbels zijn weggenomen in 
het recente gesprek met de gemeente 
Haarlemmermeer. We gaan voor een 
goede samenwerking!

De volgende afspraken zijn gemaakt:
1.  ‘Ontmoetingskerk’ blijft ongewijzigd 

op gevel zonder iets erboven, 
‘Dorpshuis Rijsenhout’ komt met 
dezelfde belettering op de blinde 
muur .

2.  Er wordt niet gesloopt in de 
voorgevel, alleen komen er verticale 
ramen in de deur wat meer licht 
geeft.

3.  Er worden geen stickers op de 
ramen geplakt, gordijnen blijven 
hangen.

 
Een nieuwe start, een nieuw jaar… dit 
moet lukken met zoveel vrijwilligers die 
onze kerk kent.

Ik wil hierbij iedere vrijwilliger 
bedanken voor de inzet van het 
afgelopen jaar. Zonder hun inzet 
kunnen we niet! Het preekrooster wordt 
gemaakt, het kerkblad, het pastoraat, 
de diaconie, kerk rentmeesters, 
boekhouding, de begroting, onderhoud, 
zonnepanelen, warmtepompen, het 
beheer, de welstandscommissie, de 
bloemen worden geregeld, effe zingen 
commissie enz, enz..

Bij zoveel activiteiten gaan er 
natuurlijk ook wel eens dingen anders 
of verkeerd. Laten  we daar niet het 
vergrootglas op leggen! Waar gewerkt 
wordt worden fouten gemaakt!
 
Langs deze weg wil ik ook namens 
Anke, bedanken voor het prachtige 
boeket bloemen, kaarten,  die we 
mochten ontvangen voor ons 45 jarig 
huwelijk.

Een vriendelijke groet, Arie

Van de voorzitter; een stormachtig 2023!
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Van het College van Kerkrentmeesters

Actie kerkbalans 2024
Van 13 januari t/m 27 januari a.s. 
is er weer actie kerkbalans met het 
thema: Geef vandaag voor de kerk van 
morgen. De actie Kerkbalans gaat ook 
in onze gemeente weer van start. 

De vrijwilligers gaan de komende 
weken weer op pad om de enveloppen 
af te geven en later weer op te halen.
U kunt op de antwoordstrook 
aangeven welk bedrag u dit jaar aan 
onze gemeente wilt geven .

Leg de antwoordenveloppe klaar, 
daarmee helpt u de lopers, want 
wanneer uw enveloppe gereed ligt, zijn 
zij ook weer vlot klaar.

Maar…nog niet alle toezeggingen van 
2023 zijn binnen, denk ook aan de 
aanpassing van uw termijnbetaling!
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Namens het College 
van Kerkrentmeesters, 

Okker de Kok.

Schaal Bank Totaal

05-11-2023 Dankstond/voedselbank €  380,90 €  523,00 €   903,90 

12-11-2023 Kerk in actie Najaars-
zending € 227,85 €  25,00 €  252,85 

19-11-2023 Kerk in actie Gaza-Israël €  324,33 €  45,00 € 369,33 

26-11-2023 Aandacht en verbinding €  429,88 €  28,00 €  457,88 

03-12-2023 FF zingen € 304,67 €  45,00 € 349,67 

Koffiepotje €  37,15 € 37,15 

Totaal € 2.370, 78
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3 december Dhr. A. van den Heuvel, Grote Poellaan

Dhr. M.C. van den Heuvel, Aalsmeerderweg

Dhr. R.P. Bakker, Ter Aar

Dhr. J. Sollman, Leimuiderdijk

Dhr. W. Vos, Larkstraat

Mw. L. Vervloed, Leidschendam

10 december Dhr. B. Baas, Nieuw-Vennep

Mw. J. van der Linden-Eijk, Nieuw-Vennep

Fam. T. Dekker, Aalsmeerderdijk

17 december Fam. D. Leenders-van der Graaf, Aalsmeer

Fam. W. Timmer-den Braber, Aalsmeerderweg

Fam. G. van der Veen-Niemeijer, Rijshornplein

Bloemengroeten

Ten eerste wensen wij u en jullie een 
heel fijn en gezegend 2024.
Wij zijn heel blij met de 2 nieuwe 
diakenen Joop Sollman en Arie van 
den Heuvel. Zij zullen vanaf nu met 
ons meedraaien en worden ingewerkt 
in het werk van diaken. Voor oktober 
hopen wij nog een nieuwe diaken erbij 
te vinden.

Het rooster is nu weer wat makkelijker 
te maken en daarom zullen de 
gastvrouwen Jannie, Nelise en Marry 

Van de Diaconie
niet meer ingeroosterd worden. Wij 
danken hen hartelijk voor hun hulp.
Rondom de kerst heb ik naar aantal 
gemeente leden de dagboekjes 
gebracht. Deze werden met veel plezier 
ontvangen.

De diaconie heeft verder i.p.v. de 
jaarlijkse bonnen geld gegeven aan de 
voedselbank, aan Any in Roemenië en 
aan Odense om met elkaar kerstfeest 
te vieren.

Vriendelijke groet, Petra Bart
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

Kringenwerk

Handwerken
Woensdag 10 januari is het weer 
gezellig handwerken met elkaar in de 
Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat 
de koffie klaar. 
Het is de gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, te spreken en patronen of 
iets wat al af is met elkaar te delen. 
Iedereen uit Rijsenhout is welkom. Dus 
als u een buurvrouw/ vriendin heeft 
die ook van handwerken houdt en  het 
gezellig vindt om te komen kunt u haar 
gerust eens meenemen. Voor meer 
inlichtingen kunt u terecht bij:

Elsa Sluijs, 0297 - 320323

Filmcafe; Three Billboards.
Vrijdag 26 januari
aanvang: 19.30 uur
locatie; Ontmoetingskerk

Nadat er maanden verstreken zijn 
in de moordzaak van haar dochter 
zonder dat er een dader gevonden 
werd, zet Mildred Hayes een gedurfde 
stap. Op drie billboards laat ze een 
controversiële boodschap zetten 
gericht aan de sheriff van de stad.

Het KOMINN team

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout nog steeds actief is?
U kunt bellen als u vervoer nodig heeft 
om bijvoorbeeld naar de huisarts, 
fysio of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u 
bellen voor vervoer om boodschappen 
te kunnen doen. U betaalt hiervoor een 

Spelletjesmiddag op dinsdag 9 januari
Ook in dit nieuwe jaar 2024 nodigen wij 
u graag uit voor de spelletjesmiddag. 
Voor deze maand staat deze gepland 
op dinsdag 9 januari.

We starten zoals gebruikelijk om 14.00
uur met koffie/thee en wat lekkers.
Daarna kunnen er diverse spellen
gespeeld worden en we sluiten de
middag af met een drankje.
Wilt u onze spelletjesmiddag ook
bijwonen? U bent van harte welkom in
de Ontmoetingskerk, zaal 4. Heeft u
vervoer nodig, dan graag een belletje
naar Marjan 06-44570699.

Namens het spelletjesteam:
Coby, Gré en Marjan
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Leesgroep Levenslessen
dinsdag 9 januari
In het nieuwe jaar gaan we weer verder 
met de ‘Levenslessen van rabbijn 
Soetendorp’. Hij deelt in dit boek de 
belangrijkste inzichten die hij opdeed 
in een rijk en bevlogen leven, dat 
getekend werd door de oorlog 1940-’45
en de gevolgen daarvan. Op zijn 25 
ste begon hij als jongste rabbijn van 
Nederland, met het ‘werk van vrede 
en hoop’. Waar het om gaat zegt hij, is 
dat verdriet en woede niet de overhand 
krijgen. Hij houdt voordrachten,
vertelt over zijn eigen geschiedenis, 
luistert naar mensen, is stil met ze. 
Hij streeft daarbij naar authenticiteit, 
dat woord is versleten geraakt maar 
oorspronkelijk is het dit: dat je echt 
deelt wat zo belangrijk is, teer en
kwetsbaar voor je is, wat emotioneert. 
Hij gedraagt zich niet als een 
professional want dan kan het 
routine worden, een vorm van 
instrumentalisme, dan ben je niet meer 
bij je gevoel. Alleen het hart kan het 
hart van de ander raken. ‘Weten’ is 
niet voldoende. Een ethisch kompas 
kan alleen maar uit het hart komen. 
De dokters die in Auswitz zulke 
gruwelijke experimenten verrichten, 
gingen op zondagochtend naar de 
kerk en luisterden ‘s middags Bach. 
Het geweten wordt gevormd door de 
integratie van weten, voelen en doen, 
anders ontstaat er een gespletenheid.
Mocht u dinsdag 9 januari er een keer 

bij willen zijn dan bent u van harte 
welkom. Het is niet gemakkelijk om dit 
boek te bespreken, maar we doen ons 
best, door ruimte te laten voor niet-
weten, het je niet voor kunnen
stellen. Het is een zoektocht die we 
samen aangaan.
Wel handig als u van te voren laat 
weten dat u komt want één van 
ons bereidt het voor. U krijgt dan 
ook een korte samenvatting van de 
hoofdstukken en de vragen waar we 
met elkaar over spreken.
Aanmelden kan bij: Dick v.d. Bogaard 
die dan de voorbereiding doet.

namens de leesgroep, 
Jannet Gercama-Broekhuis

al vastgestelde vergoeding aan een 
van onze vrijwilligers.
Hiervoor kunt u bellen naar 
06-23121211, op werkdagen tussen 
9.00 en 10.00 uur. U krijgt dan één van 
onze vrijwilligers aan de lijn.

Bedankt!

Wij willen de gemeente heel hartelijk 
bedanken voor de bloemen die we 
onlangs mochten ontvangen. De ene keer 
gaat het beter met Ans dan de andere 
keer. Gelukkig zit er wel vooruitgang in, 
maar dat gaat stapje voor stapje. We 
weten we zijn er nog lang niet, maar 
elk stapje vooruit is er een. 

Vriendelijke groet, Ans en Jan

In verband met ons 60-jarig huwelijk 
willen we onze kerkgemeente 
bedanken voor het mooie boeket 
bloemen en verder iedereen die 
met ons meeleefde in de vorm van 
felicitaties, kaartjes, bloemen, plantjes 
en bezoeken.
Deze aandacht gaf een goed gevoel.
Hartelijk dank voor dit meeleven.
Bij deze ook voor u allen een goed en 
gelukkig 2024 toegewenst. 

Met een groet van 
Dirk en Gerta Leenders
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verjaardagen januari
02-1-1933 91 Dhr. K.P. Visser
09-1-1944 80 Dhr. C.W. Zwart
14-1-1940 84 Mevr. W.I.A. Binnekade-Schaap
15-1-1947 77 Mevr. T. Hol-van Kranenburg
22-1-1947 77 Dhr. J. Balder
23-1-1936 88 Dhr. G. van Luling
29-1-1935 89 Mevr. N. Timmer-den Braber
29-1-1941 83 Dhr. D.M. Boorsma
30-1-1941 83 Mevr. P. Koese-van Luling
31-1-1947 77 Dhr. J. Berghoef
01-2-1949 75 Dhr. J.N. Peters

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en 
voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens het Kerkelijk Bureau, 
Marjan Hoogterp, tel. 273060

Verjaardagen en mutaties

Overleden:
Mevr. A. Turkenburg-Hoogendijk
Drakenstraat 33, 1435 KA  Rijsenhout
Geboortedatum: 20-04-1963
Overlijdensdatum: 09-11-2023

Dhr. J. Eikelenboom
Leimuiderdijk 22, 1435 CP  Rijsenhout
Geboortedatum: 09-12-1938
Overlijdensdatum: 17-11-2023

Ingeschreven: 
Dhr. G.E. Pielanen, 
geboortedatum: 13-10-1973
Aalsmeerderweg 758, 1435 ES  
Rijsenhout

Ingeschreven als voorkeurlid:
Dhr. J.A. Bakker, 
geboortedatum: 07-08-1998
Duindoornlaan 34K 325, 2225 RT 
Katwijk ZH

Agenda

Vergaderrooster januari 2024

di 9 Moderamen

woe 10 Consistorie

di 16 KomInn

woe 17 College van 
Kerkrentmeesters

di 23 Kerkenraad 

di 30 Beamerteam
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1 maandag Psalm 99
2 dinsdag Maleachi 3:1-5
3 woensdag Maleachi 3:6-12 
4 donderdag Psalm 72
5 vrijdag Jesaja 60:1-9
6 zaterdag Jesaja 60:10-22
7 zondag Marcus 1:1-13
8 maandag Jesaja 61:1-11
9 dinsdag Jesaja 62:1-12
10 woensdag Romeinen 12:1-8
11 donderdag Romeinen 12:9-21
12 vrijdag Romeinen 13:1-10
13 zaterdag 1 Samuel 1:1-8
14 zondag 1 Samuel 1:9-18
15 maandag 1 Samuel 1:19-28
16 dinsdag 1 Samuel 2:1-11
17 woensdag 1 Samuel 2:12-26
18 donderdag 1 Samuel 2:27-36
19 vrijdag 1 Samuel 3:1-10
20 zaterdag 1 Samuel 3:11–4:1a
21 zondag Marcus 1:14-20
22 maandag 1 Samuel 4:1b-11
23 dinsdag 1 Samuel 4:12-22
24 woensdag 1 Samuel 5:1-12
25 donderdag 1 Samuel 6:1-12
26 vrijdag 1 Samuel 6:13–7:1
27 zaterdag 1 Samuel 7:2-17
28 zondag Psalm 111
29 maandag Maleachi 3:13-18
30 dinsdag Maleachi 3:19-24
31 woensdag Psalm 18:1-25

Bijbelrooster januari 2024
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Verschijningsdata kerkblad en inleveren kopij

Kerkblad Kopij inleveren Publicatiedatum Bijzonderheden
februari 2024 woensdag 24 januari dinsdag 30 januari  
maart 2024 woensdag 22 februari dinsdag 27 februari

LET OP :  De uiterlijke inleverdag voor copy is met ingang  
van januari 2024 veranderd naar de woensdagavond! 

De opmaak van het Kerkblad vraagt veel aandacht en we willen de kans op 
fouten zo klein mogelijk maken. 
Wilt u daarom teksten en eventuele foto’s zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk op de 
woensdagavond aanleveren? 

Alle kopij kunt u per E-mail sturen naar: kerkblad.rijsenhout@gmail.com
Bedankt voor uw medewerking! 

De redactie, Agnes Kaslander

Kerkblad Kopij inleveren Publicatiedatum Bijzonderheden

Januari 2024 woensdag 27 december dinsdag 2 januari

Februari 2024 woensdag 24 januari dinsdag 30 januari Start 40 dagentijd

Maart 2024 woensdag 21februari dinsdag 27 februari  31 maart pasen

April 2024 woensdag 27 maart dinsdag 2 april 

Mei 2024 woensdag 24 april dinsdag 30 april 19 mei pinksteren

Juni 2024 woensdag 22 mei dinsdag 28 mei  

Juli 2024 woensdag 26 juni dinsdag 2 juli 20 juli zomervakantie noord

Augustus 2024 woensdag 24 juli dinsdag 30 juli

September 2024 woensdag 21 augustus dinsdag 27 augustus Startnummer 

Oktober 2024 woensdag 25 september Dinsdag 1 oktober 

November 2024 woensdag 23 oktober Dinsdag 29 oktober 24 nov. Eeuwigheidzondag

December 2024 woensdag 21 november Dinsdag 26 november Start advent 1 december

Om uit te knippen en te bewaren
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KERKBLAD

Redactie en opmaak Agnes Kaslander 
Koeteburg 22
1435 HN Rijsenhout

0297 - 500 080 

Digitaal aanleveren kopij kerkblad.rijsenhout@gmail.com

Verspreiding Ria Honcoop
Sloppenbrugge 13
1435 GG Rijsenhout 

06 - 11 078 106 
jrhoncoop@quicknet.nl

Abonnement 

Bankrek. nr.

€ 12,50 per jaar 

NL09 RABO 0373 7279 92

(postabonnement € 30,- per jaar)

t.n.v. CvK Protestantse  
Gemeente Rijsenhout

WELSTANDSCOMMISSIE

Voorzitter Nélise Ravestijn
Rijshornstraat 169
1435 HH  Rijsenhout

06 - 29 284 471
nravestijn@gmail.com

GELOVEN IN RIJSENHOUT

Voorzitter Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
1435 HE Rijsenhout

0297 - 360 844
vander.veen@hccnet.nl

Sociale media Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
1435 HE Rijsenhout

06 - 51 535 056
vander.veen@hccnet.nl

Coördinatie 
beamerteam

Gertjan van der Veen 
Rijshornplein 25
1435 HE Rijsenhout

06 - 51 535 056
vander.veen@hccnet.nl

Het kerkblad verschijnt in de regel 
één keer per maand en is ook te raadplegen 

op de website van onze kerk: 

www.pknrijsenhout.nl
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ONTMOETINGSKERK
Werf 2, 1435 KP Rijsenhout 

Tel. 06 - 51 375 835

www.pknrijsenhout.nl


