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KERKBLAD 

Kerstfeest 2023 

 Kerstmiddag met High Tea 

december 2023 

In deze KERST-editie: 

Eeuwigheidszondag pag.   9 
Een indrukwekkende dienst met als  
thema: “Dankbaarheid en troost” 

Gedragscode pag. 11 
De gedragscode voor onze kerk is  
vastgesteld door de kerkenraad 

Wie en wat is de Diaconie?  pag. 12 
Een belangrijke taak waarvoor wij  
nog nieuwe vrijwilligers zoeken 

Rijsenhout Lichtjestocht pag. 16 
Een wandeling voor jong en oud langs  
het kerstverhaal op 21 december 



 

 



 

Als we alle gebeurtenissen in onze tijd 
naast het Kerstverhaal leggen, zien we 
eenzelfde soort machtsvertoon als 
destijds in de dagen van Jezus. Ook in 
onze tijd hebben we Augustussen en 
Herodessen, die als machthebbers en 
vorsten overheersend en 
onderdrukkend aanwezig zijn. In de 
Bijbel lezen we het bevrijdende 
antwoord dat deze macht uiteindelijk 
tot niets leidt. Het heersen van de 
machthebbers, dat gericht is tegen 
God en zijn Zoon, is begrensd.  
Er is geloof voor nodig om te zien, dat 
God het wereldgebeuren niet uit de 
hand zal laten lopen. Dat is moeilijk, 
daarom is het goed dat we daar elk jaar 
opnieuw, als we de geboorte van 
Christus herdenken, bij stilstaan.    
Op verschillende plaatsen staat dit  
Kerstevangelie beschreven, zoals  in 
Lucas 2: ‘Vandaag is jullie redder 
geboren.’ God zelf is erbij, en Christus 
manifesteert zich als de messiaanse 
De schoolkinderen van Westwijs zullen 
met hun lichtje op weg gaan langs een 
route die leidt langs de met 
waxinelichtjes versierde wegen aan het 
Tjalkplein, de Zeilhof, en de Boeierstraat 
en zo het kerstverhaal beleven. Een reis 
met allerlei verrassingen en een 
bijzonder einde. De weg leidt van de 

school naar de herberg, waar geen 
plaats is voor de Redder van de wereld, 
op weg naar de herders, die het goede 
nieuws delen, en via de Wijzen uit het 
Oosten die geschenken aanbieden. Zo 
leidt het Kerstverhaal langs een andere 
weg terug naar huis, uiteindelijk 
aankomend bij de stal waar de Redder 
geboren is.  
Ook voor ons ligt er die uitnodiging om 
die andere weg, de weg van het Licht, te 
gaan in plaats van die van de negatieve 
machten in onze wereld. 

Gonja van ’t Kruis 

 
koning. Davids Zoon, lang verwacht. Hij 
ontleent zijn gezag aan de Eeuwige, die 
hem deze plek geeft. Zo vormt de 
boodschap van het Kerstverhaal een 
uitnodiging aan de machthebbers van 
deze wereld en ook aan ons, om die 

De weg van het licht  



 

andere weg, de weg van het Licht te 
volgen. De herders verkondigden het 
aan wie het maar wilden horen, en de 
Wijzen uit het Oosten knielen en 
erkennen de grootheid van het Kind. Ze 
bieden geschenken aan en gaan langs 
een andere weg terug, mee met de 
bevrijdende beweging van de Messias.  
Met de Lichtjestocht op 21 december 
wordt het Kerstverhaal met 
verschillende taferelen uitgebeeld in 
het dorp.  
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Zondag 3 december 10.00 uur m.m.v. mannenkoor “Zang en Vriendschap” 

 Bevestiging van Arie van den Heuvel, Joop Sollman en 
Chris van den Heuvel.  
Belofte van geheimhouding door Robin Paul Bakker. 

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis & Marian v.d. Veen-Niemeijer  

Ouderling van dienst: Linda Vervloed 

Diaken + collectant: Petra Bart  

Collecte: FF zingen 

Voorlezer: Marian v.d. Veen-Niemeijer 

Kostersdienst: Arie & Anke van den Heuvel 

Beamerdienst: Corné Timmer - Gertjan v.d. Veen  

Organist: André Keessen  

Gastvrouw/heer: Petra Bart  

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722 

Koffiedienst: Tiny Hinderks - Gerda Ravestijn  

 

 

Erediensten 
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Zondag 10 december  10.00 uur 

Voorganger: ds. M.J. Wattel uit Hoofddorp 

Ouderling van dienst: Wim Vos 

Diaken + collectant: Monique Klaver  

Collecte: Zending 

Voorlezer: Fenna van Dijk  

Kostersdienst: Joop Sollman 

Beamerdienst: Robin Paul Bakker - Gertjan v/d Veen  

Organist: André van Es  

Gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722 

Koffiedienst: Wil Millenaar - Marjan Hoogterp 

Zondag 17 december  10.00 uur 

Voorganger: ds. C.J. van Stralen uit Utrecht 

Ouderling van dienst: Wim Vos 

Diaken + collectant: Hilde Appel  

Collecte: Kerk 

Voorlezer: Wilma Pols 

Kostersdienst: Huub & Hilde Appel 

Beamerdienst: Cees Zwart - Gertjan v/d Veen  

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Marry de Kok  
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Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722 

Koffiedienst: Marianne v.d. Vlugt - Anita van Ackooij 

 

Zondag 24 december   19.30 uur Kerstnachtviering 

Voorganger: Marian v.d. Veen-Niemeijer  

Ouderling van dienst: Lia Harmans  

Diaken + collectant: Nélise Ravestijn  

Collecte: Stille armoede in Rijsenhout  

Voorlezer: Marian v.d. Veen-Niemeijer   

Kostersdienst: Ad & Ria Noordam   

Beamerdienst: Corné Timmer - Gertjan v.d. Veen   

Organist: André Keessen   

Gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn   

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722 

maandag 25 december 10.00 uur 1e Kerstdag  

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis 

Ouderling van dienst: Marijke Sturing 

Diaken + collectant: Nico van Kooten - Hilde Appel  

Collecte: Kinderen in de knel in Oekraïne 

Voorlezer: Kees Harmans  

Kostersdienst: Arco & Corine Pruissen / Hans & Els Streefland 

Erediensten 
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Beamerdienst: Corné Timmer - Gertjan v.d. Veen  

Organist: André Keessen  

Gastvrouw/heer: Petra Bart 

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722 

Koffiedienst: Marjanne Tameris - Wil Millenaar 

 

Zondag 31 december  10.00 uur 

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis  

Ouderling van dienst: Linda Vervloed 

Diaken + collectant: Jannie Verburg 

Collecte: Kerk 

Kostersdienst: Arie & Anke van den Heuvel 

Beamerdienst: Robin Paul Bakker - Gertjan v.d. Veen   

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Jannie Verburg  

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722 

Koffiedienst: Gré Verwoert - Gea van Vuren  
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Aandacht en verbinding 
Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van ‘t Kruis. 
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Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder 

nummer 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl Maandag 
is de vaste vrije dag van Gonja. 
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het pastorale team:  
- Marijke Sturing: tel. 0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) - 
Lia Harmans: tel. 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z). 
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, tel. 500061. 

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje  

en alle beetjes die je sterft  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelfs ontgaan  

je zegt: “ik ben wat moe”  
maar op 'n keer  

dan ben je aan je laatste beetje toe. 
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Omzien in dankbaarheid en troost 
Tijdens de voorbereiding van 
Eeuwigheidszondag kwam bij 
mij het hart in gedachten dat ik 
2017 ook al gemaakt heb. Het 
past zo mooi bij het thema 
“Dankbaarheid en Troost”. 

Het hart bestaat uit twee delen, een 
gebroken hart, het toont het litteken 
van verdriet, van de moeilijke tijden die 
een ieder van u heeft meegemaakt of 
waar u nog steeds in verkeerd. 
Iedereen gaat op een andere manier 
met zijn of haar verdriet om. De ene 
helft van het hart bestaat uit de warme 
vlammende kleuren geel, oranje en 
rood. Liefste, ik mis je, maar ik ben zo 
dankbaar dat jij in mijn leven was. Om 
duidelijk te maken dat het een 
gebroken hart is, heb ik de andere helft 
met Hedera blaadjes bekleed. De 
Hedera staat voor eeuwige trouw van 
God. God die bij de overledenen en  

De Kerkenraad vergadert weer op 23 
januari 2024. 

Nieuwe ambtsdragers 

Wij zijn als Kerkenraad ontzettend blij 
dat in de dienst op 3 december a.s. Arie 
v.d. Heuvel (voorzitter Kerkenraad) en 
Chris v.d. Heuvel (kerkrentmeester) bij 
u een plek in uw leven heeft. Troost heb 
ik niet in het bloemstuk  

zelf verwerkt.  
Het bloemstuk zou je 

kunnen zien als  
verdriet, het is overigens  

een gebroken hart.  

Het hart of uw hart staat wel 
open om getroost te worden of  

om troost te ontvangen, daarom 
bent u in de kerk aanwezig.  

Onze gemeente staat om u 
heen. 

Troost bieden is “het lichtpuntje” 
dat wij u kunnen bieden. Er staat 
hier een fel licht - dat staat voor 
onze gemeente - op uw hart te 
schijnen. 

Troost heb ik zelf kunnen halen uit  
Psalm 121 vers 5: De Heer is uw 
Beschermer, hij is de schaduw aan uw 
rechterzijde.  

We zien op de muur een schaduw:  
Een perfect hart! 

Ingrid Schoenmaker 

zullen worden bevestigd in het ambt 
van ouderling. Joop Sollman zal 
worden bevestigd in het ambt van 
diaken. Robin Paul Bakker zal toetreden 
tot het College van Kerkrentmeesters 
en zal in deze dienst de belofte van 
geheimhouding afleggen. De 

Kerkenraad wenst hen allemaal veel 
succes en Gods zegen toe bij het werk 
wat zij gaan doen binnen onze 
gemeente. 
Vicevoorzitter Kerkenraad 
Door de bevestiging van Arie van den 
Heuvel op 3 december a.s. heeft de  
Kerkenraad weer officieel een 
voorzitter. De Kerkenraad heeft in de 
vergadering van 21 november jl. 
unaniem gekozen voor Wim Vos als 
vicevoorzitter. Wij zijn Wim Vos 

Van de Kerkenraad  
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dankbaar voor zijn waarnemend 
voorzitterschap van de afgelopen 
periode en zijn blij dat hij de taak van 
vicevoorzitter op zich wil nemen. 

Stand van zaken huurovereenkomst 
gemeente Haarlemmermeer 
De Kerkenraad heeft in de vergadering 
van dinsdag 21 november 2023 het 
besluit genomen dat er geen 
aanvullende voorwaarden meer worden 
geaccepteerd vanuit de gemeente 
Haarlemmermeer en/of Maatvast en 
dat wij geen overeenkomst zullen 
tekenen waarin aanvullende 
voorwaarden/aanpassingen zijn 

opgenomen. Wim Vos heeft het besluit 
van de Kerkenraad woensdag 22 
november jl. telefonisch meegedeeld 
aan de projectleider van de gemeente. 
Zij zal het besluit doorgeven aan 
Maatvast en neemt het initiatief voor 
een bestuurlijk overleg, begin 
december, tussen Maatvast, de 
gemeente en de Kerkenraad. Namens 
de Kerkenraad zal Arie v.d. Heuvel als 

nieuwe voorzitter aanwezig zijn samen 
Gedachtenisboom 
Vanuit de welstandscommissie kreeg 
de Kerkenraad toestemming om een 
gedachtenisboom te plaatsen in de 
ontmoetingsruimte van onze kerk. Op 
zondag 12 november jl. heeft Lia 
Harmans de gedachte achter deze 
gedachtenisboom toegelicht en is de 
boom al voorzien van vele kleurige 
stroken papier met gedachten! 

Het gemeenteboeket komt weer terug! 
In de bijeenkomst met de 
contactpersonen werd opgemerkt dat 
de aanwezigheid van boeketten in de 

kerk wordt gemist. Vanaf 1 januari 
2024 wordt het gemeenteboeket weer 
ingevoerd en zal dit boeket wekelijks 
door een gemeentelid naar een ander 
gemeentelid of dorpsgenoot worden 
gebracht om ons medeleven bij lief en 
leed te laten blijken. 

Blauwe Adresboekje 2024 Het 
nieuwe Blauwe Adresboekje is klaar! 
Vanaf dit moment liggen er 

met Wim Vos en Wim 
Hoogterp namens de 
werkgroep. 

Tijdens dit bestuurlijk 

overleg wordt verkend 

of er opties denkbaar 
zijn om er met elkaar 

uit te komen, ofwel 

wordt vastgesteld dat 

er geen 
overeenstemming kan 

worden bereikt. De 

Kerkenraad heeft de 

gemeente laten weten de deadline 

voor de uitkomst van deze verkenning 
vast te stellen op 1 januari 2024. 
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exemplaren in de kerk in A5-formaat 
(gelijk aan het formaat van dit 
kerkblad) en het grotere A4-formaat. 
Wilt u een exemplaar toegezonden 
krijgen? Laat het dan aan de scriba 
weten zodat het door u gewenste 
formaat toegezonden kan worden. 
Gedragscode 
In de Kerkenraad van 21 november jl. 
hebben wij de hieronder afgebeelde 

gedragscode voor onze gemeente 
goedgekeurd. Uit deze gedragscode 
vloeit ook het aanvragen van een VOG 
(verklaring omtrent gedrag) voort. 
Hierover zal in een later stadium nog 
een inhoudelijke discussie en 
besluitvorming in de Kerkenraad 
plaatsvinden.   De liefde van God daalt 
neer met Kerst. Dankzij Zijn zoon 
worden waarden als vriendschap, vrede 
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en verdraagzaamheid opnieuw 
geboren. De Kerkenraad wenst u een 
fijne Kerst.  

Namens de kerkenraad,  

Linda Vervloed, scriba  
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Wie en wat is de Diaconie? Wij willen u 
graag uitleggen wie wij zijn en wat wij 
doen als diaconie. De diaconie is een 
onderdeel van het kerkelijk bestuur en 
zijn dus nauw betrokken bij alle 
besluitvorming in en om de kerk. In de 
regel bestaat de diaconie uit 4 a 5 
personen. Zondags is er één diaken per 
toerbeurt aanwezig om te collecteren 
en te zorgen dat het opgehaalde geld 
veilig wordt opgeborgen. Om de 2 
maanden zorgen wij voor het Heilig 
Avondmaal. Het collectegeld van deze 
HA diensten is om en om bestemd voor 
binnenlandse projecten, dicht bij huis, 
en buitenlandse projecten, in de regel 
Kerk in actie hulp projecten. Naast de 
zondagse dienst is de diaconie ook 
bezig met bv “stille armoede”. Het 
woord zegt het al, armoede is lang niet 
altijd zichtbaar. Het is niet iets waar je 
mee te koop loopt. Wij willen u vragen, 
als u mensen kent die hulp nodig 
hebben, dit bij ons kenbaar te maken 
zodat wij evt. financieel bij kunnen 
dragen of op een andere manier hulp 
kunnen bieden. Naast deze stille 
armoede is er ook financiële aandacht 
voor Odense, de dagbesteding voor 

hulpbehoevende ouderen in het dorp. 
Verder zorgen wij voor de kerstplanten 
voor ouderen, de plantjes met Pasen en 
de wekelijkse boeketten voor mensen 
die het op een bepaalde manier 
moeilijk hebben. Maar ook de 
voedselbank wordt niet vergeten. 
Als u nog suggesties heeft voor de 
diaconie, graag ! En zoals bekend 
zoeken wij nog nieuwe diakenen. 
Wij horen het graag van u, Hilde Appel, 

Monique Klaver,  
Nico van Kooten en Petra Bart 

Dagboekjes 
U kunt nog tot 8 december aan mij, 
Petra Bart, doorgeven of u een 
dagboekje wilt voor 2024. U kunt 
mailen naar petra@familiebart.nl of 
bellen op 06-51401218 of mij 
aanspreken in het dorp of in de kerk. 

Vriendelijke groet Petra 

Van het College van Kerkrentmeesters 

 Schaal Bank Totaal 

 

 

08-10-2023 Kerk €  190,61 €  38,00 €  228,61  

15-10-2023 Diaconie €  239,45  €  43,00  €  282,45  

22-10-2023 Kerk €  222,10  €  28,00  €  250,10  

29-10-2023 Bloemenfonds €  346,40  €  45,00  €  391,40  

Totaal  € 1152,56   

Van de Diaconie 
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Geloven in Rijsenhout 

De tijd van Advent breekt weer aan, de 
tijd waarin we hopen en verwachten, 
de tijd die ons voorbereidt op de 
naderende geboorte, het Kerstfeest! 
Als bij een adventskalender, mogen 
we telkens weer een vakje 

openmaken waarachter een 
wondertje schuilgaat. Een verrassing 
die ons dichterbij de dag brengt 
waarop Jezus werd geboren. Op 
zondag 3 december openen we met 
FF zingen om ons in 
Adventsstemming te brengen met 
prachtige liederen. Meezingen is 

november Mw. A. Groenewoud-v.d. Berg, Aalsmeerderweg  

Mw. M. Tameris-de Graaf, Zeilhof  

Mw. M. van Keulen-Vreugdenhil, Aalsmeerderweg 

 
november  Mw. A. Alderden-Roodenburg, Sloppenbrugge 

Mw. A. Hofman-v.d. Helder, Zeilhof 

november  Fam. A. v.d. Heuvel-Baljeu, Grote Poellaan  

Fam. P. van Zoomeren, Rijshornstraat 

12  november Fam. G.J. Baart-Bos, Regenboogstraat 

Fam. C. de Graaff-van Saarloos, Heermanszwet  

Mw. A. Creemer, Kudelstaart 

Bloemengroeten 
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Spelletjesmiddag 

Kringenwerk 

natuurlijk ook aan de orde, want dat is 
altijd het doel van de FF zingen 
diensten. We hopen dat u de datum in 
uw agenda noteert en komt genieten 
van deze fijne en muzikale dienst die 
u wordt aangeboden door het FF 
zingen team! Graag tot ziens op 3 
december! 

Het FF Zingen team 
  (voorheen evangelisatiecommissie) 

Bibliotheek 
Tijdens de donkere dagen van dit 
jaargetijde lezen veel mensen graag 
een boek. Op donderdag 14 december 
kunt u weer boeken ruilen in de 
Ontmoetingskerk tussen 13.30 uur en 
14.30 uur.  

 
Kerstmiddag met ds. A. v.d. Wal en 
high tea op woensdag 13 dec. om 

14.30 uur. Ds. v.d. Wal uit Hoofddorp 
laat ons deze middag onder het genot 
van een high tea luisteren en kijken 
naar verhalen en beelden van Advent 
en Kerst. Lia Harmans zal de high tea 
verzorgen. De intekenlijsten zijn 
vanwege de grote belangstelling helaas 
gesloten. Om de high tea tafel te 
verfraaien worden deelnemers verzocht 
een fraai gekleurde theepot mee te 
nemen. Wij kijken er naar uit! Verdere 
info bij ds. Gonja van ‘t Kruis (06-
38557004) en Elsa Sluijs (0297-
320323). 

Lia Harmans 

In verband met de drukke 
decembermaand gaat de 
spelletjesmiddag deze maand niet 
door. De volgende staat gepland op 
dinsdag 9 januari 2024. In het 
nieuwe jaar zal Annie Hulsbos niet 
meer betrokken zijn bij de 
organisatie van de middagen. 
Bedankt Annie voor je inzet en in het 
bijzonder voor de lekkere 
versnaperingen bij de koffie/ 
thee/frisdranken. We hopen dat je 
nog eens een kaartje komt leggen of 
een potje rummikub mee speelt. Wij 
wensen iedereen fijne Kerstdagen en 
een voorspoedig nieuwjaar toe.  

Namens het spelletjesteam:  

Coby, Gré en Marjan 

 

Handwerken 
Woensdag 6 december is het weer 
gezellig handwerken met elkaar in de 
Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat 
de koffie klaar. Het is de gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten, te spreken en 
patronen of iets wat al af is met elkaar 
te delen. Iedereen uit Rijsenhout is 
welkom. Dus als u een buurvrouw/ 
vriendin heeft die ook van handwerken 
houdt en  het gezellig vindt om te 
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komen kunt u haar gerust eens 
meenemen. Voor meer inlichtingen kunt u 
terecht bij: 

Elsa Sluijs, 0297 - 320323 

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout 
Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout nog steeds actief is? U 
kunt bellen als u vervoer nodig heeft 
om bijvoorbeeld naar de huisarts, 
fysio of ziekenhuis te gaan. Ook 
kunt u bellen voor vervoer om 
boodschappen te kunnen doen. U 
betaalt hiervoor een al vastgestelde 
vergoeding aan een van onze 
vrijwilligers. Hiervoor kunt u bellen 
naar  06-23121211, op werkdagen 
tussen 9.00 en 10.00 uur. U krijgt 
dan één van onze vrijwilligers aan de 
lijn. 

Kerstattenties ophalen contactdames 
Op zaterdag 16 december van  10.00 
- 11.00 uur kunnen de kerstattenties 
worden opgehaald in één van de 
zalen van de Ontmoetingskerk. 
Mocht dit niet schikken, laat het dan 
even weten aan ons. 

Hartelijke groet, ook namens  

Marijke Sturing, Lia Harmans Kind-
op-schoot viering Zondag 19 

november was er weer een kind-op-
schoot viering. Het thema was: “Ga 

je mee op reis?” Tijdens de dienst 
werd het verhaal van Abraham en 

Sara verteld en de reis die zij hebben 
gemaakt. Eerst mochten de kinderen 

proberen de zandkorrels in de 
zandbak te tellen, maar dat was wel 
erg moeilijk! Er werd daarna aan ze 

gevraagd wat ze mee zouden nemen 
op reis: eten, een boek, drinken, een 

knuffel. Vervolgens mochten ze met 

gevulde rugzakjes op reis door de 
kerk, want er stond een parcours 
voor ze klaar. De kinderen liepen 

over de bergtop (een bankje) 
langs het water naar een hoge 
berg (een glijbaan) en kwamen 

neer in het water (een blauwe 
mat) Vervolgens moesten ze 

kruipen door een tunnel met wind 
tegen! Onderweg werden ze nat 

van de regen en uiteindelijk 
kwamen ze uit bij de tent waar ze 

mochten overnachten. De tent 
bleek helaas te klein voor alle 

kinderen maar er pasten er wel 6 
in! Toen werd het nacht, de 

kinderen mochten onder een tafel 
gaan zitten en daar was een 

lampje. Wat was het gezellig om 
met elkaar op reis te gaan. 

Tijdens de dienst werden er 
liedjes gezongen die aansloten bij 
dit thema. Na afloop is er gezellig 

gespeeld, geknutseld en gesnoept 
van de maischips en lange 

vingers met muisjes. Ds. Gonja en 
Marianne, bedankt voor de 

organisatie! 
Groeten, Yvonne en Birgit  

Soms loop je in gedachten 

de wereld door van alledag, 

Zoveel dingen die nog wachten en 

dan ineens, is er die lach… 

dat lief gezicht, nog zo gemist. 

heel even weer zo dicht bij jou, 

alsof hij zag, alsof hij wist 

dat je nog zoveel van hem houdt; 
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dat troostend beeld, van niet alleen, 

maar steeds verbonden zijn met haar, 

een zonnestraal, door wolken heen… 

heel dicht bij jou, is zoveel waard. 

Soms bijna aangeraakt, heel even 

ineens dichtbij, bij stil verdriet. 

Als een koord nog steeds verweven 

met deze mens, God die je ziet. 

Het is zo troostrijk dan te weten 

dat liefde echt nooit overgaat. 

Dat God ook jou niet zal vergeten 

bij elke traan steeds met je gaat. 

Zie om in troost en dankbaarheid, 

je voelt Zijn liefde, voor altijd. 

Eeuwigheidszondag 2023 

Marian van der Veen-Niemeijer 
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verjaardagen december 

02-12-1940 83 Dhr. H.G. Paar 

02-12-1940 83 Mevr. G. Bax-Timmer 

07-12-1947 76 Mevr. E.Sj. de Graaff-Kluitenberg 

08-12-1944 79 Mevr. J. Gercama-Broekhuis 

17-12-1938 85 Mevr. A.P. Borst-Roubos 

19-12-1928 95 Mevr. M. Michel-Boll 

19-12-1947 76 Mevr. M. Peters-Kaars 

29-12-1947 76 Dhr. J.J.C. Sollman 

30-12-1933 90 Mevr. E. Sluijs-Zwart 

02-01-1933 91 Dhr. K.P. Visser 

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en 
voor de toekomst Gods zegen toe. 
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Namens het Kerkelijk Bureau, 

Marjan Hoogterp, tel. 273060 

Huwelijksjubilea:  
Op 17 december a.s. zijn dhr. en mevr.  
D. Leenders - G.G.J. van der Graaf 60  
jaar getrouwd.   

Op 17 december a.s. zijn dhr. en mevr.  
W. Timmer - N. den Braber 65 jaar  
getrouwd. 

Op 20 december a.s. zijn dhr. en  
mevr. J. Schutte - M.J. van Tol 45 jaar  
getrouwd. 

Onze hartelijke gelukwensen! 

Vertrokken:  
Dhr. H.P. Baas, geboortedatum:  
19-07-1937   
Van: Verremeer 47, 1435 LT  Rijsenhout 
Naar: Nieuw-Vennep. 

Verjaardagen en mutaties 
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Wij willen de gemeente bedanken voor 
het mooie boeket dat Lia Harmans ons 
kwam brengen. Het was even 
schrikken, maar gelukkig is het goed 
afgelopen,  waar ik ongelofelijk 
dankbaar voor ben. 

Hartelijke groet van Piet en 
Marjan Tameris 

Lieve allemaal, 
Graag bedanken wij jullie voor alle 
kaartjes, bloemen, en/of jullie 
aanwezigheid rondom het leven en 
sterven van onze moeder Rita van der 
Velden. Uit jullie 
gesprekken en 
liefdevolle 
kaarten weten we 
dat mama erg 
gemist wordt. We 
voelen ons 
gedragen door 
jullie steun. Onze moeder die elke 
lichtpuntje in haar leven wist te 
benoemen is dan niet meer bij ons, 
maar wij dragen haar bij ons in ons 
hart.   

Een hartelijke groet namens de 
familie, Mariëlle Beunder-Van 

der Velden 

Het einde van een tijdperk… 
Het is al ruim vijftig jaar geleden dat 
Heiltje en Bertus Baas het op zich 
namen om voor elk gemeentelid een 
verjaardagskaart te schrijven en deze 
op of rond de verjaardag te (laten) 
bezorgen. Dankzij de trouwe inzet van 
Bertus en Heiltje en de bezorgers, is er 

in de loop der jaren veel geld 
opgehaald dat kon worden ingezet 
voor onze kerkelijke activiteiten. 
Na het plotselinge overlijden van Heiltje, 
heb ik het schrijven van de kaarten op 
mij genomen en kon het werk, steeds 
ondersteund door het team van trouwe 
bezorgers worden voortgezet, waarbij 
het mij steeds opviel hoeveel 
ingeschreven leden onze gemeente 
eigenlijk telt, zelfs ook mensen die 
soms ver buiten ons dorp wonen. 

We zijn echter in een tijd beland, waarin 
het vertrouwde kaartje niet meer door 
iedereen op prijs wordt gesteld, 
bovendien is contant geld in huis een 
zeldzaamheid aan het worden en zijn er 
na het wegvallen van een aantal trouwe 
bezorgers geen vervangers meer te 
vinden. 

Het bezorgen van een verjaardagskaart 
door de kerk wordt, zo is de ervaring 
van onze bezorgers, vaak ook als 
goedbedoeld, maar achterhaald gezien. 
Redenen genoeg om bij gelegenheid 
van de verhuizing van onze 
opperkaartenbezorger en houder van 
het initiatief Bertus Baas, een punt te 
zetten achter het verjaardagsbusje.  

Het gaat Bertus uiteraard aan het hart, 
zeker omdat hij zo trouw het plan van 
Heiltje heeft voortgezet, maar toch is 
ook Bertus de mening toegedaan dat 
nu de tijd gekomen is om te stoppen. 
Onder grote dank aan Bertus en aan al 
diegenen die zich jarenlang hebben 

Bedankt! 
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ingezet om mensen een fijn momentje 
te bezorgen en daarbij geld op te halen 
voor de kerkelijke activiteiten. 
Ik zal zorgen dat de kaarten die nog 
over zijn, in de kerk komen te liggen, 
zodat u die kunt gebruiken om mensen 
een hart onder de riem te steken of een 
verjaarswens te sturen.  

Tot slot.. 
Wie kent niet het beeld van Bertus Baas 
die op zijn fiets door weer en wind op 
verjaarsvisite ging om een kaartje te 
bezorgen. Laten wij Bertus nu eens op 
zijn nieuwe plekje een kaartje sturen 
om hem de waardering te geven die hij 
verdient na zoveel jaren 
vrijwilligerswerk, samen met Heiltje.  
Bertus zijn nieuwe adres is: Dhr. 
Bertus Baas, Korenaarstraat 2A, 
2153BM Nieuw Vennep. 

Ik wens Bertus namens het team een 
goede tijd toe in zijn nieuwe 
woonplaats Nieuw Vennep! 

Marian van der Veen 

 

Vergaderrooster december 2023 

di  5-12 FF zingen 

wo 6-12 Consistorie 

do 7-12  Kominn 

do 7-12 Moderamen 

Losse heupen 

Graag wil ik met jullie delen dat in 
oktober Team Sportservice een 
nieuwe beweegactiviteit voor 

ouderen (65+) zal aanbieden in 
Rijsenhout. 
De activiteit zal plaatsvinden op 
maandag in buurthuis de Reede. De 
activiteit start bij voldoende 
aanmeldingen, minimaal 6. Mocht u in 
uw netwerk senioren hebben voor wie 
de les mogelijk geschikt is, kunnen zij 
zich aanmelden via de mail of het 
platform MBvO Rijsenhout - De Losse 
Heupen Club (noordhollandactief.nl) . 
De eerste twee lessen zijn gratis, 
vervolgens €2,50 per les. De exacte 
datum waarop gestart wordt zal na 
aanmelding met deelnemers 
gecommuniceerd worden (bij 
voldoende deelnemers). De sportcoach 
zal de les zo inrichten dat iedereen kan 
deelnemen, omdat het een nieuwe 
groep is kan ik over het niveau of de 
leeftijd van de deelnemers nu nog niks 
melden dat is afhankelijk van de 
senioren die zich aanmelden.  Mochten 
er nog vragen zijn of heeft u meer 
collega’s of partners in uw netwerk voor 
wie het interessant is mag u het altijd 
met hen delen. Verder zal het morgen 
ook verspreid worden onder de 
bezoekers van de themamiddag in het 
buurthuis. 

Met vriendelijke groet, 

Esmée van Leth, Buurtsportcoach 

  

Agenda 
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Tel.: 088 - 203 73 80 

Talitha Nawijn@Oosterkerk Op 
zaterdag 09 december komt zangeres 
Talitha Nawijn naar de Oosterkerk. 

Talitha zal met haar band een 
avondvullend programma verzorgen. 
Talitha is een muzikale duizendpoot. 
Wij horen voor het eerst van haar rond 
1992 als zij de eerste prijs wint in de 
EO-talentenjacht en daarna samen met 
twee studiegenoten de vocalgroep 
‘Peper’ opricht. Zij is het meest bekend 

geworden als zangeres in de Ronduit 

Praise Band en als zangleidster op 
Opwekking. 

E-mail: 

evanleth@teamsportservice.nl 
Burg. Pabstlaan 10-E1 (vierde etage) 

2131 XE Hoofddorp 
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Je komt haar naam regelmatig tegen 
op diverse gospelproducties, als lead 
vocal, backing vocal, dirigent of vocal 
coach. Ruim zeven jaar was zij dirigent 
van de bekende blackgospelformatie 
Inside Out. Op dit moment treed ze 
regelmatig op met haar eigen 
repertoire, leidt ze zangdiensten, 
dirigeert ze het gospelkoor ‘Grace & 
Glory’ in Zwolle en het Zalig Zingen 
Projectkoor in Haarlem. Zij geeft 
zangles, zangworkshops en 
blackgospelworkshops. 
De avond zal om 20:00 uur beginnen.  

Een kaartje voor deze avond kost € 15,-.  
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 vr  1 Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde 

 za  2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open 

 zo  3 Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen 

 ma  4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon 

 di  5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen 

 wo  6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon 

 do  7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij 

 vr  8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen 

 za  9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar 

 zo  10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken 

ma 11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen 

 di  12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding 

wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven 

do 14 Psalm 123 Wees ons genadig 

 vr  15 Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen 

 za  16 Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten 

 zo  17 Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad 

Bijbelrooster december 
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ma 18 Psalm 80 Kom en red ons 

 di  19 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd 

wo 20 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht 

do 21 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak 

 vr  22 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER 

 za  23 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER 

 zo  24 2 Samuël 7:1-16 Een huis voor God 

ma 25 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis 

 di  26 Psalm 96 Zing voor de HEER 

wo 27 Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen 

do 28 Openbaring 21:9-27   Het nieuwe Jeruzalem 

 vr  29 Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig 

 za  30 Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus! 

 zo  31 Psalm 45 Een liefdeslied 

Verschijningsdata kerkblad en inleveren kopij 
Kerkblad Kopij inleveren Publicatiedatum Bijzonderheden 

januari 2024 vrijdag 29 december dinsdag 2 januari   

februari 2024 vrijdag 26 januari dinsdag 30 januari  
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De opmaak van het Kerkblad vraagt veel aandacht en we willen de kans op fouten 
zo klein mogelijk maken. Wilt u daarom teksten en eventuele foto’s zo vroeg 
mogelijk, maar uiterlijk op de vrijdagavond aanleveren?  

Alle kopij kunt u per E-mail sturen naar: kerkblad.rijsenhout@gmail.com Bedankt 
voor uw medewerking!  

Tot slot wensen wij namens de redactie iedereen goede feestdagen en een 
voorspoedig 2024.  

De redactie, Agnes Kaslander en 
Corine Pruissen 
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