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Omzien in dankbaarheid en troost
November is de maand van gedenken 
van onze overledenen. Naast de 
dankbaarheid, en de voelbare verbin-
ding door gemeenschappelijke mooie 
herinneringen, is er ook verdriet.
Mensen kunnen hun verdriet soms 
verdringen door verwachtingen uit de 
omgeving. Want als je na een jaar nog 
huilt om de dood van een geliefde, 
moet het toch ook eens een keer 
ophouden. Om de dood van een kind 
of om het verlies van je man of vrouw 
mag je best verdriet hebben, maar na 
een bepaalde periode moet je daar 
toch wel overheen zijn. Want het leven 
gaat door.

Toch biedt de Bijbel genoeg ruimte 
voor verdriet. In de Bergrede lezen we 
de zinssnede “Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden “. Juist 
omdat ze treuren, kunnen ze getroost 
worden. Juist omdat ze hun verdriet 
niet wegstoppen, staan zij open 
voor troost: omdat ze met dat geuite 
verdriet aangeven getroost te willen 
worden. 

God gaf ons de gave om te troosten 
(Romeinen 12: 8). Blijkbaar gaat dat 
niet vanzelf en is het ook niet voor 
iedereen weggelegd. En toch geldt 
voor iedereen: “Heb verdriet met wie 
verdriet heeft” (Romeinen 12: 15). 
Verdriet is het begin is van alle troost.
Want verdriet is telkens anders. De een 
is de ander niet. Verdriet ontwikkelt 
zich ook. Is het verdriet daarmee weg? 

Nee, want er zijn zoveel verschillende 
situaties: het ene leven is tot volle 
bloei gekomen en daarna langzaam 
verzwakt, en het andere leven is voor-
tijdig gebroken of door een hardnek-
kige ziekte gesloopt. Geen wonder dat 
verdriet zich op verschillende manieren 
uit. En daarom hebben we troost 
nodig.
In troost zit ook het trouw zijn aan 
elkaar. Elkaar niet loslaten, elkaar nabij 
blijven, ook als het moeilijk is. En juist 
dat, die verbinding, is de belofte van 
Godswege: ‘Ik ben er, ik laat niet los 
wat mijn hand aan jou is begonnen…’ 

Gonja van ‘t Kruis
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Erediensten

Zondag 5 november 10.00 uur Dankdag voor Gewas en Arbeid

Voorganger: mw. C. de Peuter uit Noordwijk

Ouderling van dienst: Lia Harmans

Diaken + collectant: Marry de Kok

Collecte: Dankstond / Voedselbank

Voorlezer: n.v.t.

Kostersdienst: Huub & Hilde Appel 

Beamerdienst: Wim Vos - Gertjan v/d Veen 

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Marry de Kok

Oppasdienst: op aanvraag/ graag op tijd bellen naar 346722

Koffi  edienst: Marjan Hoogterp - Wil Millenaar 

Zondag 12 november 10.00 uur

Voorganger: Mw. A. Creemer uit Kudelstaart 

Ouderling van dienst: Linda Vervloed

Diaken + collectant: Petra Bart

Collecte: Kerk in Actie; Najaarszending

Voorlezer: Coby v/d Ochtend

Kostersdienst: Ad & Ria Noordam 

Beamerdienst: Cor Zwart - Wim Vos

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Petra Bart 

Oppasdienst: op aanvraag/ graag op tijd bellen naar 346722

Koffi  edienst: Marjanne Tameris - Marian v/d Veen 
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Zondag 19 november 10.00 uur Heilig avondmaal

Voorganger: Ds. John Vrijhof

Ouderling van dienst: Lia Harmans

Diaken + collectant: Hilde Appel

Collecte: Israël en Gaza

Voorlezer: Fenna van Dijk

Kostersdienst: Arco & Corine Pruissen 

Beamerdienst: Gertjan v/d Veen / Wim Vos

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn

Oppasdienst: op aanvraag/ graag op tijd bellen naar 346722

Koffiedienst: Fenna van Dijk - Ineke Vredenburg

Zondag 19 november 15.30 uur Kinderkerk

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis & Marianne v/d Vlugt

Kostersdienst: Chris van den Heuvel

Beamerdienst: Wim Vos - 

Organist: André Keessen 

Kinderkerk
Jong en oud is hier, samen met de 
kinderen, ouders en grootouders van 
harte welkom. Het is een interactieve 
dienst met liedjes, filmpjes en verhaaltjes 
voor de kinderen, met na afloop limonade 
en koffie/thee. Het verhaal gaat deze keer 
over Abraham die met zijn familie op reis 
gaat naar het land van belofte. Daarna 
wordt aan hem en zijn vrouw Sara door 
God ook nog een baby beloofd.
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Avondmaalscollecte
Op 19 november zal er Heilig Avond-
maal worden gevierd.
De collecte van deze viering zal 
gehouden worden voor Israël en Gaza.
Wij, die hier in vrede kunnen leven 
en mogen Heilig Avondmaal vieren, 
kunnen ons niet voorstellen wat daar 
gebeurd. 
Wij kunnen als gemeente een beetje 
bijdragen aan dit leed. 
Wij bevelen de collecte dus ook van 
harte aan. 
De recente gebeurtenissen in Israël en 
Gaza hebben dramatische gevolgen. 
Het leed onder zowel Joden als 
Palestijnen is onbeschrijfelijk. Kerk in 
Actie ondersteunt via haar noodhulp-
programma wereldwijd mensen in 
nood. Dat doen we nu ook in Israël en 
Gaza. In Israël bieden we praktische 
en psychosociale hulp aan groepen die 
op dit moment extra kwetsbaar zijn, 

Zondag 26 november 10.00 uur Eeuwigheidszondag

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Marijke Sturing

Diaken + collectant: Nico van Kooten 

Collecte: Pastoraal aandacht & verbinding

Voorlezer: Mady Vreeken 

Kostersdienst: Hans & Els Streefland 

Beamerdienst: Wim Vos - Gertjan v/d Veen 

Organist: Cees Lodder 

Gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn

Oppasdienst: op aanvraag/ graag op tijd bellen naar 346722

Koffiedienst: Gré Verwoert - Gea van Vuren 

waaronder vluchtelingen en arbeidsmi-
granten uit Azië en Afrika.
In Gaza is dringend behoefte aan 
voedsel, water, medische benodigd-
heden en psychosociale hulp. Via ons 
internationale netwerk en in samen-
werking met plaatselijke kerken van 
Palestijnse christenen bieden we waar 
mogelijk hulp aan slachtoffers van het 
huidige geweld, ongeacht hun geloof 
of afkomst. 

Namens de diaconie, Petra Bart
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Dankdag voor gewas en arbeid 2023
Onze supermarkten liggen vol met 
verse en gezonde voedingsmiddelen. 
De keuze is enorm en alles is in 
overvloed aanwezig, het hele jaar door. 
Dat is te danken aan onze boeren en 
kwekers die zich elke dag inzetten 
om gezond voedsel te verbouwen, 
waarmee wij ons kunnen voeden. Maar 
niet iedereen heeft geld om genoeg 
voedsel te kopen. Daarom zijn ook in 
Nederland veel mensen aangewezen 
op de Voedselbank.
Op Dankdag voor gewas en arbeid 
willen wij onze dankbaarheid vieren 
en delen in een dankdienst van Woord 
en Gebed op zondag 5 november. De 
dankdagcollecte willen we dit jaar 
bestemmen voor de Voedselbank, die 
in Nederland wekelijks 120.000 mensen 
ondersteunt met voedselhulp. Wij 
bevelen die collecte van harte bij u aan. 
Graag tot ziens op 5 november om 
10.00 uur in de Ontmoetingskerk. 
Kunt u niet in de kerk aanwezig zijn? 
Beleef dan de dienst mee vanuit huis 
via kerkdienstgemist.nl. Uw gift voor 
de dankdagcollecte kunt u dan over-
maken op bankrekeningnummer NL09 
RABO 0373 7279 92, t.n.v. CvK Protes-
tantse Gemeente te Rijsenhout onder 
vermelding van “Dankdag 2023”.

Wim Vos, voorzitter 
College van Kerkrentmeesters

Preekvoorziener gezocht!
Elk jaar is het weer een puzzel om 
alle Erediensten in onze gemeente 
te voorzien van een predikant. Naast 
onze eigen predikant, ds. Gonja van ’t 
Kruis (ca. 20 diensten per jaar), maken 
wij gebruik van gastpredikanten.
De afgelopen 3 jaar heb ik als scriba, 
voor het rooster 2024 met hulp van 
Elsa Sluijs, gastpredikanten bena-
derd en ingeroosterd en ik zoek een 
opvolger of opvolgster die dit van mij 
wil overnemen vanaf het preekrooster 
2025!

Wat houdt het in?
•  �Rooster in Excel maken met daarin 

alle Erediensten. Het format is er;
•  �Overleg met ds. Gonja van ’t Kruis en 

FF Zingen commissie welke diensten 
zij willen inroosteren;

•  �Overblijvende diensten vullen met 
gastpredikanten. Deze kunnen zowel 
telefonisch als per mail benaderd 
worden;

•  �Na voltooiing rooster deze mailen 
aan de scriba ter bespreking en 
goedkeuring in de Kerkenraad;

•  �Na goedkeuring Kerkenraad bevesti-
ging toezenden aan gastpredikanten;

•  �Het rooster voor 2024 is gereed, dus 
het gaat om het rooster vanaf 2025;

•  �Je start begin januari 2024 met 
zoeken naar gastpredikanten en kan 
dit na invulling van alle diensten 
afronden. Het is dus een overzichte-
lijke klus!

Heb je interesse en/of wil je hier meer 
over weten...bel of mail mij dan!

Linda Vervloed, 
Scriba
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Overledenen kerkelijk jaar 2023

Jacobus Frederikus Gerardus van Dijl
84 jaar

 13-2-1938 - 26-11-2022

Aletta Reurekas -Verhoeven
102 jaar

 22-8-1920 - 15-12-2022

Joseph Martin Victor Delville
 98 jaar

 10-10-1924 - 18-1-2023

Albert Jan van der Linden
 94 jaar

 3-1-1929 - 25-1-2023

Abraham Lous
66 jaar

 15-10-1956 - 3-3-2023

Ariaantje Rus-Steenwijk
105 jaar

 16-7-1917 - 11-3-2023

Pieter Michel
96 jaar

 11-7-1926 - 14-4-2023

Ale Johannes Gercama
 79 jaar

 4-1-1944 - 7-7-2023

Maarten Ravestijn
 81 jaar

 9-7-1942 - 16-9-2023

Arie van der Maarl
 91 jaar

 15-10-1931 - 24-9-2023

Maria Wilhelmina van der Velden-de Geus
80 jaar

 17-3-1943 - 28-9-2023

Hendrik Nicolaas Wolleswinkel
 87 jaar

 4-4-1936 - 2-10-2023
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Gedenken in troost en dankbaarheid
Op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar - de zondag voor de adventstijd 
begint - gedenken we in onze kerk 
de gemeenteleden die ons dit jaar 
ontvallen zijn.
Als gemeente willen wij daar op zondag 
26 november a.s. samen met de 
nabestaanden bij stilstaan. Dat zullen 
dat doen in een kring om de Paaskaars, 
met gebeden, liederen en een korte 
overdenking ter bemoediging. Het 
middelpunt van de dienst is het één 
voor één noemen van de namen van de 
overledenen. Hierbij wordt er iemand 
uit de familiekring uitgenodigd om een 
kaarsje aan de Paaskaars te ontsteken. 
Ook andere gemeenteleden die rouw 
dragen om een verlies uit een dichtbij 
of verder verleden worden tijdens de 
dienst uitgenodigd een kaarsje te 
ontsteken aan de Paaskaars. 
Na afloop van de dienst krijgt de familie 
de witte steen met de naam van hun 

dierbare en het kaarsje, samen met een 
kaart met een gedicht en een witte roos 
mee naar huis. De kleur wit symboli-
seert ons geloof in de opstanding, dat 
ons leert dat de dood niet het einde is. 
Wij hopen hiermee op een goede wijze 
de gedachtenis aan de overledenen 
levend te houden, niet alleen voor 
de families, maar ook voor de hele 
gemeente. Na de dienst is er gelegen-
heid om samen na te praten en koffie te 
drinken.
Nabestaanden die niet in de gelegen-
heid zijn om de kerkdienst te kunnen of 
willen bezoeken, krijgen de gelegenheid 
om na de dienst rond 11:30 in de kerk 
in stilte hun dierbare te gedenken. Zij  
kunnen dan ook de witte steen met de 
naam van hun geliefde, een witte roos, 
het gedicht en het kaarsje mee naar 
huis nemen. De dienst is live te volgen 
of terug te kijken via de volgende link: 
https://www.pknrijsenhout.nl/kerkradio-2/

Gonja van ‘t Kruis 

Aandacht en verbinding

Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van ‘t Kruis.
Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder 
nummer 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl
Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het pastorale team: 
- Marijke Sturing: tel. 0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) 
- Lia Harmans: tel. 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z).
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, tel. 500061.

We leven mee met Corrie van der Maarl, haar (schoon) kinderen, en klein- en 
achterkleinkinderen. Hun man, vader en opa overleed op 24 september jl. 
Ook leven we mee met de kinderen en kleinkinderen van Rita van der Velden, die 
op 28 september overleed. 
Tenslotte overleed op 2 oktober Henk Wolleswinkel. Ook aan zijn vrouw, kinderen, 
en klein- en achterkleinkinderen denken we. 

Op de volgende pagina’s kunt u hun In Memoriam lezen.
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Bij Gerta Leenders, die last had 
van hartklachten, zijn er drie stens 
geplaatst. Daarna verbleef zij een 
paar dagen in Zuiderhout, maar zij kon 
gelukkig alweer snel naar huis. We 
wensen haar en haar man Dirk Gods 
kracht toe.

U heeft Benno van der Meer (van het 
echtpaar met de hond, dat woont aan 
Leeuwerikhof 15, 2371 NM Roelofa-
rendsveen) al even niet meer in de kerk 
gezien. Hij heeft de laatste tijd veel last 
van vermoeidheid. Hiervoor ondergaat 

Op 24 september overleed, op 91-jarige 
leeftijd dhr. Arie van der Maarl. De 
laatste maanden van zijn leven was 
hij opgenomen in een verpleeghuis in 
Amsterdam.
Lang woonde het gezin van der Maarl 
aan de Aalsmeerderweg, en de laatste 
15 jaar woonde Arie samen met zijn 
vrouw Corrie aan de Piratenweg in 
Hoofddorp. Daar vertelde hij altijd 
graag over zijn vroegere werkzaam-
heden in de kerk en hoeveel plezier 
hij daarin gehad had, zoals zijn werk 
als voorzitter van de, zoals het toen 
nog heette, kerkvoogdij. Thuis was hij 
opgegroeid met het geloofsleven en 
kennis van het leven in de kerk, en wist 
hij ook hoe moeilijk het soms kan zijn. 
Arie was iemand die graag de eenheid 
bewaarde, in de kerk, op zijn werk, en 
ook binnen de familie. De foto van de 
samengevouwen handen van Corrie en 
Arie op de achterkant van de rouwkaart 
gaf hier een goed beeld van. Van een 
huwelijk dat zo’n 70 jaar geduurd heeft, 

Arie van der Maarl
want Arie en Corrie kenden elkaar 
vanaf hun 22e. Zo vormden zij samen 
een twee-eenheid, met z’n tweeën 
begonnen, maar met zes kinderen en 
aanhang nu dertien kleinkinderen en 
acht achterkleinkinderen.

Veiligheid en hoop waren belangrijke 
ankers voor Arie. Veiligheid zoals dat 
geschetst wordt in Psalm 91. Daar 
gaat het over je veilig voelen bij God. 
God als je toevlucht, God op wie kan 
bouwen. En de hoop waarover Paulus 
spreekt in de brief aan de Romeinen, 
was een groot goed voor hem binnen 
zijn geloof. Toen hun zoon Gert een 
paar jaar geleden erg ziek was, hield 
hij zich daaraan vast. Tijdens de 
dankdienst voor zijn leven hebben 
we afscheid van Arie genomen met 
woorden uit Psalm 91 en Romeinen 5. 

We wensen zijn vrouw Corrie, en hun 
kinderen, schoonkinderen en de klein- 
en achterkleinkinderen alle sterkte toe.

hij momenteel verschillende onder-
zoeken om te kijken wat er precies 
speelt. We bidden hem en zijn vrouw 
Jacoline Gods hulp toe.

We bidden ook voor die mensen, die 
leven met een depressie, of met andere 
geestelijke klachten.

Van 6 t/m 12 november ben ik een 
weekje vrij. In voorkomende gevallen 
kunt u bellen met de voorzitter of de 
scriba. Mario Boelen zal in deze week 
voor mij waarnemen.

Gonja van ‘t Kruis

In Memoriam
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In de avond van donderdag 28 
september is, op 80-jarige leeftijd ons 
gemeentelid Rita van der Velden over-
leden. Rita was ongeneeslijk ziek en 
verbleef de laatste weken van haar leven 
in hospice Bardo in Hoofddorp.
Rita was een vrouw met veel contacten, 
en altijd in voor een ontmoeting. De 
contacten die ze had opgebouwd hier 
in Rijsenhout waren haar lief, ook in 
de kerk, voor haar een kruispunt voor 
ontmoetingen.
De drie kinderen groeiden op aan het 
Rijshornplein, waar het een drukte van 
belang was als de vrienden en vrien-
dinnen van de kinderen er over de vloer 
kwamen, en als ze haar eigen vrien-
dinnen op bezoek had. Ook de plaats 
waar zij haar man, toen hij ziek werd, nog 
lang verzorgd heeft. Het was een huis 
dat ze ook absoluut niet wilde verlaten, 
zelfs niet toen ze ouder werd, en het huis 
misschien wel te bewerkelijk werd.
In de contactsfeer wilde Rita alles zoveel 
mogelijk harmonieus oplossen, ook al 

Rita van der Velden
was ze heel uitgesproken. Haar opti-
misme vierde meestal vaak hoogtij, zelfs 
toen zij, na lang onderzoek ongeneeslijk 
ziek bleek te zijn. Jarenlang zong Rita bij 
Hosanna, zingen was haar lust en leven. 
Liederen over de trouw van God, zoals 
het lied Het gaat goed, het gaat goed 
met mijn ziel. Tijdens de dankdienst voor 
haar leven, die plaatsvond op 3 oktober, 
hebben we naar aanleiding van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar-
over Openbaringen spreekt, stilgestaan 
bij de tekst die boven de rouwkaart 
staat:Als je de voet op de andere oever 
zet en het blijkt de hemel te zijn. Als je 
dan door een hand wordt aangeraakt en 
het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort en het blijken 
engelen te zijn, dan ben je niet heenge-
gaan, maar thuisgekomen. 
We wensen Rita’s kinderen en kleinkin-
deren alle troost toe voor de komende 
tijd.

Henk Wolleswinkel
Op 2 oktober is, op 87-jarige leeftijd 
ons gemeentelid Henk Wolleswinkel 
overleden.
Begin september werd Henk opge-
nomen om een operatie aan een 
hartklep te ondergaan. Alhoewel de 
operatie goed geslaagd was, is hij 
uiteindelijk toch overleden aan de 
gevolgen van complicaties die er 
daarna optraden.
We herinneren ons Henk als een 
gemeentelid, die tot op hoge leeftijd 
betrokken en leergierig was. In 
eerdere jaren was hij voorzitter van de 
kerkenraad en tot op het laatst was 

hij aanwezig bij twee verschillende 
leesgroepen binnen de kerk.
Door alle jaren van zijn kerklidmaat-
schap heen, is Henk betrokken 
geweest bij de grote vraagstukken 
die er ook bij een kerk spelen. Die 
gedrevenheid had hij van huis geleerd, 
en zette zich ook door in zijn studen-
tentijd. Hij was iemand die over het 
geloof en aanverwante zaken zijn ‘ei’ 
kwijt wilde, en graag meesprak, tot op 
het laatst. 
Boven aan de rouwkaart stond een 
zin uit het negende hoofdstuk van 
het Bijbelboek Prediker: “Geniet van 
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Van de Kerkenraad
De Kerkenraad vergadert weer op 
dinsdag 21 november a.s. 

Nieuwe voorzitter
We krijgen een nieuwe voorzitter!
Bij het zoeken naar een nieuwe voor-
zitter van de Kerkenraad hebt u als 
gemeenteleden actief meegedaan: er 
zijn 53 voordrachten uitgebracht! 
De Kerkenraad is blij mee te delen dat 
degene met de meeste voordrachten, 
ja heeft gezegd op de vraag of hij de 
nieuwe voorzitter wil worden van onze 
Kerkenraad. 

Wij willen daarom Arie v/d Heuvel 
voordragen als voorzitter van de 
Kerkenraad.
Als er bezwaren zijn tegen zijn beves-
tiging in het ambt als ouderling/voor-
zitter van de Kerkenraad, dan kunt u dit 
bezwaar inclusief motivatie schriftelijk 
indienen bij de scriba van de Kerken-
raad. De bezwaartermijn loopt tot 1 
november a.s. 
Bij geen bezwaar zal Arie v/d Heuvel 
begin december worden bevestigd in 
het ambt van ouderling/voorzitter van 
de Kerkenraad.

Stand van zaken huurovereenkomst 
gemeente Haarlemmermeer
12 oktober jl. hebben Wim Vos en Wim 
Hoogterp een gesprek met de direc-
teur van Maatvast en de gemeente 
Haarlemmermeer gehad. Dat overleg 
was bedoeld om de voorwaarden te 
bespreken die Maatvast plotseling 
stelde, zoals over de naam van ons 
kerkgebouw. Wij vonden het heel verve-
lend dat Maatvast nu pas komt met 
deze voorwaarde. Voor de Kerkenraad 
is een andere naam niet bespreekbaar.

Er is het volgende afgesproken:
•  De naam blijft bij de start ongewij-

zigd, mits de Kerkenraad instemt 
met een wijziging per medio 2024 op 
basis van een voorstel van Maatvast. 
Dat voorstel komt zo snel moge-
lijk. Het voorstel zal vermoedelijk 
inhouden dat boven de huidige letters 
op de voorgevel (‘Ontmoetingskerk’) 
komt te staan: ‘Dorpshuis Rijsen-
hout’. Dus een dubbele naam, waarbij 
de naam ‘Ontmoetingskerk’ op de 
gevel blijft staan. Verder wil Maatvast 
het gebouw een opener uitstraling 

het leven met de vrouw die je bemint. 
Geniet op alle dagen van je leven, die 
God je heeft gegeven”. Zijn trouw aan 
zijn vrouw Nel, bleek uit het feit dat 
hij haar vrijwel iedere middag bezocht 
in het verpleeghuis Martha Flora in 
Haarlem, waar zij sinds enkele jaren is 
opgenomen.
Kunnen genieten van het leven, was 
voor hem ook belangrijk. Al vroeg 
in zijn leven moest hij zijn vader en 
jongere zusje missen, en hij had een 

beroep met zware verantwoordelijk-
heden. Je moet dan in staat zijn om 
die lasten ook eens van je af te leggen.
Op zaterdag 7 oktober hebben we 
met een dankdienst voor zijn leven 
afscheid van Henk genomen. De tekst 
uit Prediker stond hierbij centraal. 

Alle troost gewenst aan zijn vrouw Nel, 
en de kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren voor de komende tijd.
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geven door de vitrage weg te halen 
en de houten toegangsdeuren te 
vervangen door glazen deuren.

• �Ondanks dat de huurovereen-
komst later wordt getekend dan 1 
september, geldt deze na onderteke-
ning met terugwerkende kracht vanaf 
1 september jl. Zodra is getekend, 
ontvangen wij dus de huurprijs van de 
gemeente en de vergoeding voor de 
kosten van de beheerder.

Het voorstel van Maatvast zal in de 
Kerkenraad worden besproken zodra 
wij deze hebben ontvangen.

Verder kan worden gemeld dat nu 
duidelijk is welke aanpassingen aan 
ons gebouw nodig zijn om ruimte 
te bieden aan de nieuwe huurders 
en dat wij onze huidige vaste huur-
ders hebben geïnformeerd over de 
aanstaande komst van Maatvast als 
nieuwe beheerder van ons gebouw.

Veilige kerk
Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een 
gemeente van de Protestantse Kerk 
voel je je veilig. 
• �Leden behandelen elkaar met 

respect. 
• �Mensen met speciale taken en 

opdrachten maken geen gebruik van 
hun machtspositie.

• �Kinderen en jongeren kunnen onge-
stoord meedoen. 

Naast bewustzijn en een respectvolle 
omgang met elkaar is het goed om als 
gemeente duidelijke regels en beleid 
te hebben. In dit beleid is in ieder geval 
opgenomen:
• �Het met aandacht selecteren van 

vrijwilligers.

• �Het hanteren van een gedragscode/
omgangsregels.

• �Het aanstellen van gekwalificeerde 
vertrouwenspersonen per gemeente 
of per ring van gemeenten.

• �Een VOG aanvragen voor vrijwilligers/
ambtsdragers die met kwetsbare 
mensen werken of leidinggevende 
taken hebben en voor predikanten en 
kerkelijk werkers, verbonden aan een 
gemeente.

Om te waarborgen dat wij ook een 
veilige plek kunnen zijn voor iedereen 
is er inmiddels een concept gedrags-
code opgesteld voor onze gemeente. 
Dit concept zal besproken worden in 
zowel het Moderamen van 7 november 
a.s. en de Kerkenraad van 21 november 
a.s. Wij hopen in het volgende kerkblad 
de gedragscode te publiceren. 

Namens de kerkenraad, Linda Vervloed
			   scriba
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Liederen voor de dienst
Omdat onze gemeente van zingen houdt, starten wij elke 
zondag met het zingen van 2 liederen voor de dienst. Enerzijds 
om nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek te leren en ander-
zijds om mooie liederen vol overgave en met veel plezier te 
kunnen zingen. Voor 2024 willen wij graag van jullie weten 
welk liederen jullie favorieten zijn om te zingen, zodat wij 
het rooster voor 2024 kunnen vullen met favoriete liederen 
vanuit de gemeente. 
Wij zingen dan in 2024 voor iedere dienst een wat onbekender lied om 
nieuw in te studeren (wie weet wordt 1 van deze liederen dan weer favoriet in 
2025) en een favoriet lied vanuit de gemeente.
Wilt u meedoen? Lever dan uw favoriete lied in voor 1 december 2023 bij de 
scriba!

Linda Vervloed, Scriba

Van de Diaconie

Diakenen gezocht. 
Beste gemeenteleden vanuit de 
diaconie 2 mededelingen/vragen.
Het eerste is dat wij verschillende 
mensen hebben benaderd maar tot 
op heden nog geen nieuwe diakenen 
hebben gevonden.
Wilt u met ons meedenken voor 
geschikte kandidaten?

Namens de diaconie, 
Petra Bart

Dagboekjes 2024
Wilt u een dagboekje ontvangen? Dat 
kan! Hoe? U bent 80+ en geeft zelf aan 
dat u een dagboekje wilt hebben.
Dit kunt u doen door te mailen naar 
petra@familiebart.nl of te bellen naar 
0651401218. Doet u dit wel voor 3 
december 2023. Ik zorg dat het boekje 
dan bij u thuis bezorgd wordt. 

Vriendelijke groet,
Petra Bart

Van het College van Kerkrentmeesters

Schaal Bank Totaal

10-09-2023 Kerk in Actie 
Het vergeten Kind € 184,55 € 20,00 € 204,55

17-09-2023 Diaconie € 157,60 €  30,00 € 187,60

24-09-2023 Caravan € 205,25 € 38,00 € 243,25 

01-10-2023 Kerk  en Israel € 107,84 €  10,00 € 117,84

01-10-2023 Kerk in Actie 
Marokko/Libië €  158,97 € 85,00 € 193,97 

Totaal € 947,21
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1 oktober Mw. G. Ravestijn-Kortenoeven, Aalsmeerderweg

Fam. v.d. Vlugt-Ravestijn, Rijnlanderweg

Fam. A. de Lange-Ravestijn, Aalsmeerderweg

Fam. J. Ravestijn, Aalsmeerderweg

Mw. A. Kaslander-Hartman, Koeteburg

8 oktober Mw. G. v.d. Maarl-Roos, Piratenweg

Fam. P. Honcoop-Middelkoop, Zeilhof

Fam. v.d. Laarse, Aarbergerweg

15 oktober Fam. R. Vervloed-Postma, Rijshornstraat

Fam. O. de Kok-v.d. Maarl, Venneperweg

Fam. J. v.d. Maarl-Brussen, Aalsmeerderweg

22 oktober Mw. A. van Tol, Loefzijde

Mw. D. van Dijl-Kraaijeveld, Sloppebrugge

29 oktober Mw. G. Leenders-v.d. Graaf, Molenpad 

Mw. L. Vervloed, Zoetermeer

Bloemengroeten

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

De tijd van Advent breekt weer aan, de 
tijd waarin we hopen en verwachten, 
de tijd die ons voorbereidt op de nade-
rende geboorte, het Kerstfeest! 

Als bij een adventskalender, mogen 
we telkens weer een vakje openmaken 
waarachter een wondertje schuilgaat.
Een verrassing die ons dichterbij 
de dag brengt waarop Jezus werd 
geboren. Op zondag 3 december 
openen we met FF zingen om ons in 
Adventsstemming brengen met 

prachtige liederen. Meezingen is 
natuurlijk ook aan de orde, want dat 
is altijd het doel van de FF zingen 
diensten. 

We hopen dat u de datum in uw 
agenda noteert en komt genieten van 
deze fijne en muzikale dienst die u 
wordt aangeboden door het FF zingen 
team!

Graag tot ziens op 3 december!
Het FF Zingen team

FF Zingen: “Wachten in stilte…”
Zondag 3 december 10.00 uur, eerste advent, Ontmoetingskerk Rijsenhout.

m.m.v. met het Haarlemmermeers Mannenkoor “Zang en Vriendschap”
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Kringenwerk

Spelletjesmiddag 
De spelletjesmiddag voor deze maand 
staat gepland op dinsdag 7 november. 
We starten zoals gebruikelijk om 14.00 
uur met koffie/thee en wat lekkers. 
Daarna kunnen er diverse spellen 
gespeeld worden en we sluiten de 
middag af met een drankje. 
Wilt u onze spelletjesmiddag ook 
bijwonen? U bent van harte welkom in 
de Ontmoetingskerk, zaal 4. Heeft u 
vervoer nodig, dan graag een belletje 
naar Marjan 06-44570699.

Namens het spelletjesteam: 
Annie, Coby, Gré en Marjan

FILMCAFÉ “The Christmas Candle”
Ontmoetingskerk, 24 november 2023, 
19.30 uur 

Het verhaal speelt zich af in de 19e 
eeuw in het fictieve magische plaatsje 
Gladbury. Om de 25 jaar bezoekt een 
engel de kaarsenmaker en veroorzaakt 
een mirakel voor diegene die de kerst-
kaars aansteekt. Wanneer er echter 
in 1890 een nieuwe pastoor komt 
genaamd David Richmond, verdwijnt de 
kerstkaars. 
filmcafe@pknrijsenhout.nl, 
of telefoon 06-51535056

Bibliotheek
Op de donderdagen 2 november en 16 
november a.s. staan de deuren van ons 
kerkgebouw weer open van 13.30 uur 
tot 14.30 uur.

De evangelisatiecommissie

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout nog steeds actief is?
U kunt bellen als u vervoer nodig heeft 
om bijvoorbeeld naar de huisarts, 
fysio of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u 
bellen voor vervoer om boodschappen 
te kunnen doen. U betaalt hiervoor een 
al vastgestelde vergoeding aan een 
van onze vrijwilligers.
Hiervoor kunt u bellen naar 
06-23121211, op werkdagen tussen 
9.00 en 10.00 uur. U krijgt dan één van 
onze vrijwilligers aan de lijn.

Koffieochtend
In de Ontmoetingskerk zullen de koffie-
ochtenden niet meer plaatsvinden. Het 
is niet bekend of de koffieochtenden 
in “het Lichtbaken” nog zullen plaats-
vinden.

Lyda den Braber
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Handwerken
Woensdag 1 november is het weer 
gezellig handwerken met elkaar in de 
Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat 
de koffie klaar. Het is de gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten, te spreken 
en patronen of iets wat al af is met 
elkaar te delen. Iedereen uit Rijsenhout 
is welkom. Dus als u een buurvrouw/ 
vriendin heeft die ook van handwerken 
houdt en  het gezellig vindt om te 
komen kunt u haar gerust eens 
meenemen. Voor meer inlichtingen 
kunt u terecht bij:

Elsa Sluijs, 0297 - 320323

Luisteren en proeven tijdens 
Kerstmiddag 13 december
Woensdag 13 december a.s om 14.30 
uur willen we iedereen uitnodigen bij 
een kerstmiddag in de Ontmoetings-
kerk. Luisteren en kijken naar verhalen 
en beelden van Advent en Kerst door  
Ds. A. v.d. Wal uit Hoofddorp. 
Daarnaast willen we jullie ook laten 
genieten van een High Tea bij de koffie 
of thee. Een leerzame en gezellige 
Kerstmiddag! 

We leggen een intekenlijst in de hal 
van de Ontmoetingskerk neer, want we 
moeten wel weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. Deze lijst ligt 
daar tot 1 december. Mochten jullie 
een bijdrage willen geven, dan staat 
daarvoor een koffiekopje met gleuf op 
iedere tafel. 
 
Verdere informatie bij: 
Ds. Gonja van ’t Kruis: 06 38557004 
en Elsa Sluijs 0297 320323

Elsa Sluijs

GEDACHTENBOOM (deel Uw 
gedachten of wensen met anderen!)

Tijdens de laatst gehouden Start-
zondag heb ik mijn idee over een
gedachtenboom al uitgesproken naar 
U als gemeente en deze foto laten
circuleren. De (volgehangen) boom trof 
ik op de polikliniek van het AMC
en later trof ik er óók een op de poli 
van de V.U.
Het is de bedoeling dat ónze boom, 
van blank hout, een plekje krijgt
vóórin onze hal en wordt voorzien van 
pen en papieren stroken om Uw
gedachten/wensen op te schrijven. 
Elke gebruiker van ons kerkgebouw
krijgt bericht om hieraan deel te 
nemen.
Na 1 jaar worden de stroken verwijderd 
en maken we een nieuwe start.

Zou fijn zijn als U mee wilt doen en als 
U vragen hebt, hoor ik het graag!

Vriendelijke groet, Lia Harmans
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“Levenslessen van een Rabbijn” 
samen lezen. 
Vorige keer hebben we gesproken over 
bovenstaand boek van Awraham
Soetendorp en Annemiek Leclaire. We 
waren met 6 mensen, (Niet het vele is 
goed maar het goede is veel) zo was 
het ook bij ons op 3 oktober.
Jannet had een samenvatting gemaakt 
met gespreksvragen waar een heel
interessante discussie op volgde. Heel 
bijzonder is dat juist nu in de oorlog 
tussen Hamas, de Palestijnen en Israël 
het boek weer heel actueel is. Ook 
hoort dit boek bij de kanshebbers op 
de prijs van het Beste Theologisch 
Boek 2023. We komen bij elkaar op 14 
november van 14-16 uur. Het zou heel 
plezierig zijn als er nog meer belang-
stelling zou zijn. 
U bent van harte welkom!

Janny/Klaas Roodenburg

Koffiedienst
Samen met Wil Kamer heeft Betty 
Vervloed jaren de koffiedienst 
gedraaid. De laatste tijd nam Rinus 
deze taak van haar over en deed dit 
ook met veel plezier. Zelfs toen ze 
eigenlijk al gestopt zouden zijn hebben 
Rinus en Wil toch nog een keer samen 
de koffiedienst gedraaid. Misschien 
mogen we daaruit opmaken dat de 
koffiedienst rondom de kerkdienst een 
gezellige taak is om te doen. 
Dus mocht u interesse hebben om mee 
te draaien, welkom. 
Wil Millenaar heeft zich opgegeven en 
komt ons team versterken, waar we 
heel blij mee zijn. 
Betty en Rinus dank jullie wel voor al 
jullie inzet!

Marianne van der Vlugt 

Jeu de Boules
In de Boeierstraat bij de hondenuit-
laadplaats is een jeu de boulesbaan. 
Misschien kunnen we daar weer nieuw 
leven inblazen. Maar is daar belang-
stelling voor? Wie kent de spelregels 
en zou dat op zich willen nemen? 
Wanneer er belangstelling voor is 
kunnen we de gemeente Haarlemmer-
meer vragen om de baan weer in orde 
te maken. 

Marijke Sturing, 0297-320944
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verjaardagen november
1-11-1938 85 Mevr. B.C. Eikelenboom-Wiebes
3-11-1938 85 Mevr. J.J. Roodenburg-Schering
14-11-1946 77 Dhr. P.G. Klaassen
17-11-1946 77 Dhr. C.Z. Nagtegaal
21-11-1947 76 Dhr. K. Tensen
23-11-1941 82 Mevr. J.M. Terlouw-Möhlen
25-11-1946 77 Mevr. M.E. van der Luit-Hinderks
29-11-1947 76 Dhr. P. Tameris
2-12-1940 83 Dhr. H.G. Paar
2-12-1940 83 Mevr. G. Bax-Timmer

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden en 
voor de toekomst Gods zegen toe.

Namens het Kerkelijk Bureau, 
Marjan Hoogterp, tel. 273060

Verjaardagen en mutaties

Huwelijksjubilea: 
Op 10 november a.s. zijn dhr. en mevr. G.J. Baart - J.F. Bos 45 jaar getrouwd.
Op 29 november a.s. zijn dhr. en mevr. A. van den Heuvel - F.S. Baljeu 45 jaar 
getrouwd. Onze hartelijke gelukwensen!

Overleden:
Dhr. M. Ravestijn
Aalsmeerderweg 755, 1435 EK  
Rijsenhout
Geboortedatum: 09-07-1942
Overlijdensdatum: 16-09-2023

Dhr. A. van der Maarl
Piratenweg 60, 2132 TT  Hoofddorp
Geboortedatum: 15-10-1931
Overlijdensdatum: 24-09-2023

Mevr. M.W. van der Velden-de Geus
Rijshornplein 21, 1435 HE  Rijsenhout
Geboortedatum: 17-03-1943
Overlijdensdatum: 28-09-2023

Dhr. H.N. Wolleswinkel
Hoogvlietkade 3, 1435 GX  Rijsenhout
Geboortedatum: 04-04-1936
Overlijdensdatum: 02-10-2023

Vertrokken: 
Mevr. M.N.A.I. Tebbens, 
geboortedatum: 13-07-2004
Van: Den Adelszwet 7, 1435 NL  
Rijsenhout
Naar: Nieuw-Vennep
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Bedankt!

Agenda

Vergaderrooster november 2023

di 7 -11 Moderamen 

don 9 -11 Kominn

di 14-11 Groene Kerk

woe 15-11 College van 
Kerkrentmeesters

di 21 -11 Kerkenraad 

vrij 24-11 FF zingen 
(onder voorbehoud)

Graag willen wij, ook mede namens 
onze kinderen en kleinkinderen, u 
bedanken voor uw medeleven na het 
overlijden van onze oudste zoon Edwin 
op de leeftijd van 52 jaar. Vele kaarten, 
bloemen, telefoontjes en bezoekjes 
mochten wij van u ontvangen. Dit 
heeft ons getroost in deze voor ons zo 
moeilijke periode. Edwin is nu verlost 
uit zijn lijden, maar wij missen hem 
nog elke dag ontzettend. Nogmaals 
onze dank voor uw medeleven.

Betty en Rinus Vervloed

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken die in wat voor vorm ook 
ons hebben gesteund voor en na het 
overlijden van mijn man, onze vader en 
(over)grootvader Maarten Ravestijn.
Het heeft ons goed gedaan dat er 
zoveel belangstelling is geweest.
Het gemis is groot maar we zijn ook 
heel dankbaar dat we zoveel jaren 
samen mochten zijn. Een mooi mens 
is niet meer, maar de herinneringen 
koesteren wij.

Gerda Ravestijn

Hartelijk dank voor het mooie boeket 
wat wij kregen voor ons 25-jarig 
huwelijk. Ook heel fijn dat dit bezorgd 
werd, na onze vakantie. Zo hebben wij 
er maximaal van kunnen genieten! 

Fred en Monica Lanser

Vanmorgen ontvingen wij een mooi 
boeket bloemen van Kees en Lia 
namens de kerk.
Wij zijn er blij mee. Ik ben weer thuis en 
ben blij en dankbaar dat het goed gaat 
met mij. Groeten van ons,

Dirk en Gerta Leenders

Hartelijk dank voor de mooie bloemen 
die wij kregen als dank voor onze inzet 
voor de gemeente nu wij ook kerkelijk 
over zijn gegaan naar PKN “de Rank” in 
Nieuw Vennep.

Jan en Wil Kamer

In de tussentijdse zomer nieuwsbrief 
is medegedeeld dat Paula Paar is 
overgebracht naar de gesloten afdeling 
van Rozenholm in Aalsmeer. Inmiddels 
is ze daar al ongeveer 3 maanden. 
Paula en Hans zijn zeer dankbaar voor 
de ontvangen kaarten, bezoeken onder 
meer van Gonja en onze ouderling 
Marijke Sturing en andere reacties die 
daarop zijn ontvangen, inclusief de 
bloemengroet vanuit de kerk. Het is 
voor ons ook nu nog steeds wennen 
aan de nieuwe omgeving en de
beperkingen die daarmee gepaard 
gaan, maar het medeleven vanuit de
gemeente helpt daarbij.

Paula en Hans Paar
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wo 1 Openbaring 7:1-17 De waterbronnen van het leven
do 2 Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel
vr 3 Openbaring 9:1-12 Het eerste wee
za 4 Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden
zo 5 Matteüs 23:1-15 De toegang tot het koninkrijk
ma 6 Matteüs 23:16-28 Wee de schriftgeleerden
di 7 Matteüs 23:29-39 Onschuldig bloed
wo 8 Psalm 11 De oprechte zal God zien
do 9 Openbaring 10:1-11 De hoogste tijd
vr 10 Openbaring 11:1-14 Het tweede wee
za 11 Openbaring 11:15-19 De zevende bazuin
zo 12 Matteüs 24:1-14 Het begin van de weeën
ma 13 Matteüs 24:15-28 Grote verdrukking
di 14 Matteüs 24:29-35 Het teken van de Mensenzoon
wo 15 Matteüs 24:36-44 Wees waakzaam
do 16 Matteüs 24:45-51 Betrouwbare dienaren
vr 17 Openbaring 12:1-12 Juich, hemel!
za 18 Openbaring 12:13-18 De woedende draak
zo 19 Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw
ma 20 Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest
di 21 Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer
wo 22 Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst
do 23 Psalm 12 Bescherming tegen verraders
vr 24 Matteüs 25:1-13 Wachten op de bruidegom
za 25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal
zo 26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij
ma 27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig
di 28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen
wo 29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!
do 30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER

Bijbelrooster november 2023
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Verschijningsdata kerkblad en inleveren kopij

Kerkblad Kopij inleveren Publicatiedatum Bijzonderheden
december 2023 vrijdag 24 november dinsdag 28 november Kerstnummer 
januari 2024 vrijdag 29 december dinsdag 2 januari

De opmaak van het Kerkblad vraagt veel aandacht en we willen de kans op 
fouten zo klein mogelijk maken. Wilt u daarom teksten en eventuele foto’s zo 
vroeg mogelijk, maar uiterlijk op de vrijdagavond aanleveren? 

Alle kopij kunt u per E-mail sturen naar: kerkblad.rijsenhout@gmail.com
Bedankt voor uw medewerking! 

De redactie, 
Agnes Kaslander en Corine Pruissen


