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In 1949, een jaar na de oprichting van 
de staat Israël, werd de Israëlzondag 
door de kerken ingesteld. Vanaf 1950 
valt deze traditiegetrouw op de eerste 
zondag in oktober, omdat in die periode 
ook de grote feesten, zoals het joodse 
Nieuwjaar, de Grote Verzoendag en het 
Loofhuttenfeest plaatsvinden.
De kerk vond het belangrijk een 
speciale zondag in te stellen om 
gestalte te geven aan de liefde voor het 
volk Israël en bezinning op de relatie 
tussen de kerk en Israël. Tegenwoordig 
spreekt de kerk erover om aandacht te 
geven aan onze ‘onopgeefbare verbon-
denheid’ met het volk Israël. Hier wordt 
dan niet de (moderne) Israëlische staat 
mee bedoelt, maar het volk Israël in 
Bijbelse zin. 
Op Israëlzondag zoeken we naar de 
verbinding met de God van Israël, die 
ook ónze God is. Onze richtlijn daar-
voor is de Thora, waarin de leidraden 
staan die ons gegeven zijn om mee te 
leven. Veel van die richtlijnen staan in 
het tweede Bijbelboek Deuteronomium, 
een boek dat ontstaan is in een tijd van 
crisis ten gevolge van de Babylonische 
ballingschap. Toch gaat het in dit boek 
niet puur om starre richtlijnen, maar 
vooral om de relatie tussen mens en 
God. God die met de mens een vertrou-
welijke en vriendschappelijke relatie 
zoekt, en die op zijn beurt verlangt dat 
de mens met Hem en zijn/haar mede-
mens hetzelfde doet. Een liefdevolle 
relatie die zich bijvoorbeeld ook uit 
door de wijze waarop iemand omgaat 
met wees, weduwe en vreemdeling. 
Zoals het oude Israël de opdracht 
kreeg om zich af te keren van afgoden 
en onrecht en zich toe te keren naar 

recht en vrede, ligt die oproep ook bij 
ons. Want ook in onze maatschappij is 
sprake van onrecht en ongelijkheid.
En hoe lastig blijkt dat in de praktijk 
niet? Denk maar aan de vluchteling 
onder ons, die we misschien niet 
helemaal vertrouwen. De groeiende 
kloof tussen rijk en arm, en die tussen 
laag- en hoogopgeleiden gezien de 
huidige maatschappelijke en economi-
sche ontwikkelingen. 
In november ga ik in het kader van mijn 
nascholing (een predikant moet iedere 
vijf jaar een bepaald aantal studie-
punten halen) een tiendaagse reis naar 
Israël maken. Samen met collega’s 
verkennen we onder andere de joods-
christelijke relaties, en de actualiteit 
rond de situatie in Israël en de Pales-
tijnse gebieden. Specifiek gaan we ons 
bezighouden met de Messiasverwach-
ting, een onderwerp dat jodendom en 
christendom zowel bindt als scheidt. 
Na de reis deel ik mijn belevenissen en 
bevindingen graag met jullie.

Gonja van ‘t Kruis

Israëlzondag 
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Erediensten

Zondag 1 oktober 10.00 uur                                         FF zingen; dierendag 

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Wim Vos

Diaken + collectant: Monique Klaver 

Collecte: Kerk en Israël

Voorlezer: Marian v/d Veen 

Kostersdienst: Joop Sollman 

Beamerdienst: Jurriaan Bos - Gertjan v/d Veen 

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722

Koffi  edienst: Fenna van Dijk - Ineke Vredenburg

Zondag 8 oktober 10.00 uur

Voorganger: ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk

Ouderling van dienst: Lia Harmans

Diaken + collectant: Marry de Kok

Collecte: Kerk

Voorlezer: Huig Baartman

Kostersdienst: Arie en Anke van den Heuvel 

Beamerdienst: Corné Timmer - Wim Vos

Organist: André Keessen

Gastvrouw/heer: Marry de Kok

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722

Koffi  edienst: Gré Verwoert - Gea van Vuren
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Zondag 15 oktober 10.00 uur

Voorganger: ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 

Ouderling van dienst: Marijke Sturing

Diaken + collectant: Petra Bart 

Collecte: Diaconie

Voorlezer: Kees Harmans

Kostersdienst: Hans en Els Streefland

Beamerdienst: Cor Zwart - Gertjan v/d Veen 

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Petra Bart 

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722

Koffiedienst: Tiny Hinderks - Gerda Ravestijn

Zondag 22 oktober 10.00 uur

Voorganger: ds. Gonja van ‘t Kruis

Ouderling van dienst: Marijke Sturing 

Diaken + collectant: Jannie Verburg 

Collecte: Kerk

Voorlezer: Hilde Appel

Kostersdienst: Joop Sollman 

Beamerdienst: Wim Vos - Gertjan v/d Veen 

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Jannie Verburg

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722

Koffiedienst: Ria Honcoop - Lia Harmans



6

Zondag 29 oktober 10.00 uur

Voorganger: dhr. D. Vollmuller uit Aalsmeer

Ouderling van dienst: Linda Vervloed

Diaken + collectant: Nico van Kooten 

Collecte: Diaconie; Bloemenfonds

Voorlezer: geen

Kostersdienst: Joop Sollman

Beamerdienst: Wim Vos - Gertjan v/d Veen 

Organist: André Keessen 

Gastvrouw/heer: Nélise Ravestijn 

Oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar 346722

Koffiedienst: Marianne v/d Vlugt - Anita van Ackooy

Zondag 22 oktober
Samen met de “In gesprek groep” ben ik de kerkdienst van 22 oktober aan het 
voorbereiden. Het wordt een speciale themadienst waarbij ook het gospelkoor 
Soul2Soul uit Sassenheim betrokken is. Dit is een enthousiaste groep zangers 
met diverse achtergronden uit de regio Teylingen. Het koor telt zo'n 27 leden van 
diverse leeftijden. Het plezier in het zingen van Gospel verbindt hen. We hopen 
jullie allen te zien!

Gonja van ‘t Kruis
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Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van ‘t Kruis.
Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder 
nummer 06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl
Maandag is de vaste vrije dag van Gonja.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het pastorale team: 
- Marijke Sturing: tel. 0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) 
- Lia Harmans: tel. 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z).
Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, tel. 500061.

Aandacht en verbinding

We leven mee met Gerda, en de 
kinderen Marianne, Anneke en Jan 
Ravestijn en hun partners en de (achter)
kleinkinderen. Hun man, (schoon)
vader en opa Maarten overleed op 16 
september jl., op 81-jarige leeftijd. De 
uitvaartdienst vond plaats op Anna’s 
Hoeve, Maartens vertrouwde stek. Op 
pagina 8 kunt u een In Memoriam lezen.

We leven mee met Betty, Rinus en Linda 
Vervloed, nu hun zoon en broer Edwin, 
na een zware ziekteperiode is over-
leden. We wensen de familie, en vooral 
moeder Betty alle kracht toe in deze 
moeilijke periode. 

Rita van der Velden, die in hospice 
Bardo verblijft, wordt zichtbaar iedere 
dag een beetje zwakker. Haar kinderen 
en kleinkinderen bezoeken haar zo vaak 
als mogelijk en staan in een warme 
kring om haar heen.

Arie van der Maarl verblijft nog in 
Zorgcentrum Amsta-Nellestein in 
Amsterdam (kamer 110b, Lopikhof 1, 
1108 GH), waar zijn vrouw Corry hem 
iedere dag bezoekt. Voor beiden een 
verdrietige tijd, waarbij we hen Gods 
kracht toewensen.  

Jacob Eikelenboom (Zonnehuis, Groene-
laan 7, 1186 AA Amstelveen) heeft de 
laatste tijd veel scans ondergaan, die 
alle gelukkig niets ernstigs lieten zien. 
Maar omdat hij toch nog steeds niet 
kan lopen, gaan de onderzoeken nog 
even door. Hij voelt wel wat vooruitgang 
hierin. We hopen op verder herstel. 

Rens Slootweg bezoekt nog steeds 
drie keer in de week het ziekenhuis 
voor dialyse. We leven met haar mee, 
evenals met haar man Wim en de (klein)
kinderen. 

Cees Pols is weer in afwachting van 
een behandeling binnen het traject dat 
hij volgt. We wensen hem en Mattie 
alle sterkte toe. We bidden ook voor 
alle andere zieke mensen, die hier niet 
genoemd (willen) worden.

Geboorte Noor Bouwman
We feliciteren Joska van Tilborg en Nick 
Bouwman van harte met de geboorte 
van hun dochter Noor. Een naam met 
een mooie betekenis, namelijk: Licht.
Ook de hartelijke felicitaties aan de 
grootouders Ingrid Schoenmaker, die 
het jonge gezin een tijd verzorgd heeft, 
Arie van Tilborg en de overgrootouders 
dhr. en mw. Schoenmaker. Moge Noor 
een bron van vreugde voor jullie zijn!
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Van de Kerkenraad

Na een welverdiende vakantie van 2 
maanden zijn ook de vergaderingen 
van het Moderamen en de Kerkenraad 
weer opgestart. 12 september jl. kwam 
het Moderamen voor het eerst bij 
elkaar en 19 september jl. vergaderde 
de Kerkenraad.

Startzondag
De Kerkenraad kijkt terug op een mooie 
start van het seizoen middels de dienst 
op Startzondag en de lunch erna. De 
presentatie van de diverse geledingen 
binnen onze gemeente geeft energie 
om allerlei zaken (weer) op te pakken 
en activiteiten te ontplooien!

Jaarthema seizoen 2023-2024
Het thema van het kerkelijke seizoen 
is “GA MEE!”. Met dit jaarthema 
worden gemeenten van de Protes-
tantse Kerk uitgedaagd om samen op 
te trekken met andere gelovigen en 
mensen van goede wil. 
In de Kerkenraad is afgesproken om 
dit jaarthema elke kerkenraadsver-
gadering te agenderen en te kijken 
welke activiteiten aansluiten en/of 
ontplooid kunnen worden passend bij 
dit jaarthema. Heeft u/jij nog ideeën 
die aansluiten op het jaarthema? 
Laat het de Kerkenraad dan weten via 
de scriba!

Op 16 september jl. overleed, op 
81-jarige leeftijd, ons gemeentelid 
Maarten Ravestijn.
Maarten was al enige tijd opgenomen 
in Aalsmeer.
Opgegroeid op de boerderij aan de 
Aalsmeerderweg als jongste in een 
gezin van zes kinderen, nam Maarten 
later de boerderij van zijn vader over. 
Tijdens het schaatsen, waar Maarten 
heel fanatiek en kundig in was, leerde 
hij zijn toekomstige vrouw Gerda 
Kortenoeven kennen. Samen werden 
zij ouders van drie kinderen: Marianne, 
Anneke en Jan, die liefdevolle herinne-
ringen aan hun vader koesteren. 
Uiteindelijk werd het land aan de 
Aalsmeerderweg verkocht en ging 
Maarten in het antiek, en werkte hij in 
de horeca. Zo ontstond ook na verloop 
van tijd de ‘Anna’s Hoeve’. 
Naast al zijn beroepswerkzaamheden

heeft hij zich ook jarenlang ingezet 
voor IJsclub De Blauwe Beugel, waar 
hij ijsmeester was en alle voorko-
mende werkzaamheden verrichtte. 
Hij heeft in die tijd veel Rijsenhoutse 
kinderen leren schaatsen, want dat 
moest je kunnen volgens hem!  
 Maarten was al lange tijd ziek, maar 
toch kwam zijn overlijden de 16e 
september onverwacht, nadat de 
familie s' middags nog heerlijk met 
hem aan het water had gezeten.
De uitvaartdienst vond geheel in de 
sfeer van Maarten, plaats op de Anna’s 
Hoeve, de plaats waar hij geboren en 
getogen is.
We wensen Gerda en de kinderen Mari-
anne, Anneke en Jan, hun partners en 
de (achter)kleinkinderen alle troost toe, 
bij het verlies van deze lieve zorgzame 
man en (schoon)vader, grappige opa 
en overgrootvader.

In Memoriam Maarten Ravestijn
‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ (Ps. 119)
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Update zoektocht nieuwe voorzitter
Wim Vos en Linda Vervloed hebben op 
11 september jl. de stembus geopend 
en de voordrachten geïnventariseerd. 
De Kerkenraad was zeer verrast over 
het hoge aantal voordrachten. Er 
zijn namelijk 53 voordrachten in de 
stembus gedeponeerd! In de Kerken-
raadsvergadering van 19 september 
jl. is besloten om degenen met de 
meeste voordrachten te gaan bena-
deren. Wij houden u op de hoogte. 
Wij willen iedereen bedanken die bij 
heeft gedragen aan deze voordrachten!

Stand van zaken huurovereenkomst 
gemeente Haarlemmermeer
Er is nu definitief bekend welke aan-
passingen er zullen worden gereali-
seerd in ons kerkgebouw. Er komt een 
panelenwand tussen zaal 5 en 6 (prik-
kamer en vergaderzaal) en de huidige 
opslagruimte zal worden uitgebreid. 
De eerder voorgenomen wijzigingen 
ten aanzien van de koelcel en de zalen 
1 t/m 3 zullen geen doorgang vinden.
De huidige huurders zijn inmiddels 
allemaal geïnformeerd over een nieuwe 
huurovereenkomst met Maatvast.  
Daarnaast is het overzicht van alle 
activiteiten geactualiseerd en zullen 
knelpunten  in het overzicht (wie 
gebruikt wanneer welke zaal) door 
Maatvast en het College van Kerkrent-
meesters worden opgepakt.

Veilige kerk
Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een 
gemeente van de Protestantse Kerk 
voel je je veilig. 
•   Leden behandelen elkaar met 

respect. 
•   Mensen met speciale taken en 

opdrachten maken geen gebruik van 
hun machtspositie.

•   Kinderen en jongeren kunnen onge-
stoord meedoen. 

Naast bewustzijn en een respectvolle 
omgang met elkaar is het goed om als 
gemeente duidelijke regels en beleid 
te hebben. In dit beleid is in ieder geval 
opgenomen:
•   Het met aandacht selecteren van 

vrijwilligers.
•   Het hanteren van een gedragscode/

omgangsregels.
•   Het aanstellen van gekwalificeerde 

vertrouwenspersonen per gemeente 
of per ring van gemeenten.

•   Een VOG aanvragen voor vrijwilligers/
ambtsdragers die met kwetsbare 
mensen werken of leidinggevende 
taken hebben en voor predikanten en 
kerkelijk werkers, verbonden aan een 
gemeente.

Om te waarborgen dat wij ook een 
veilige plek kunnen zijn voor iedereen 
zal de Kerkenraad starten met het 
opstellen van een gedragscode.

Namens de Kerkenraad,
  Linda Vervloed scriba
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3 september Mw. Ingrid Schoenmaker, Koeteburg 

Fam. C. Verwer-Pruissen, Zeilhof 

Fam. F. Lanser-v.d. Bosch, Aalsmeerderweg 

17 september Mw. R. v.d. Velden verblijft in Bardo Hoofddorp

Fam. J. Kamer-Ippel, Nieuw-Vennep

Fam. M. Evers-Colijn, Nieuw-Vennep

24 september Fam. C. v.d. Heuvel-Moolhuijsen, Aalsmeerderweg 

Mw. A. Terpstra-Koopsen, Verremeer

Fam. C. Pols-Verburg, Hoofddorp

Bloemengroeten

Van de Diaconie

Van het College van Kerkrentmeesters

Schaal Bank Totaal

06-08-2023 Kerk € 205,00 €  38,00 €   243,00 

13-08-2023 Kerk in Actie Ghana €  203,45 €  73,00 € 276,45 

20-08-2023 Kerk €  199,60 € 28,00 €  227,60 

27-08-2023 Diaconie €  189,20 €  28,00 €  217,20 

03-09-2023 Kerk €  180,75 €  33,00 €  213,75 

totaal €  1.178,00 

Opbrengst Elisabethbode

Ans Hofman € 155,50

Antoon van Dijk € 82,80
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie)

DIEREN IN DE KERK?! GA MEE! met Dierendag
Op zondag 1 oktober staat de dienst 
van FF Zingen helemaal in het teken 
van Dierendag.

Heb jij een huisdier? Dan is het moge-
lijk om deze zondag jouw hond, kat, 
hamster, vogel etc. mee te nemen naar 
de kerk. Wij nodigen vooral ouders 
en grootouders uit om samen met 
kinderen en kleinkinderen met hun 
huisdieren naar de kerk te komen. 
Om te voorkomen dat het letterlijk een 
te grote beestenboel wordt, vragen wij 
jou om bij het aanmelden voor de 
kerkdienst ook te melden of en welk 
huisdier jij meeneemt.

Aanmelden voor de kerkdienst kan via 
dieren@pknrijsenhout.nl

Vind jij het leuker om een filmpje op te 
nemen van jouw huisdier of het huisdier 
van jouw kind of kleinkind, dan kan dit 
ook. Filmpjes kunnen worden toege-
zonden naar: vander.veen@hccnet.nl 
(uiterlijk woensdag 29 september a.s.)
Wij kijken uit naar deze dienst vol dieren!

Het FF Zingen team

Kringenwerk
Handwerken
Fijn om te doen, maar het wordt 
nog gezelliger als je dat samen met 
anderen doet. Iedereen is welkom 
met eigen brei-/haakwerk, patchwork 
of andere hobby etc. Heb je leuke 
patronen of iets gemaakt, neem het 
mee! Eén keer per maand komen we bij 
elkaar. Naast handwerken is het zeker 
zo fijn mensen te ontmoeten die we 
nog nooit eerder gesproken hebben. 
Daarom is iedereen uit Rijsenhout 
hartelijk welkom! 
Deze maand is het handwerken op 
woensdag 4 oktober in de Ontmoe-
tingskerk. Om 10.00 uur staat de koffie 
klaar. Voor meer inlichtingen: 

Elsa Sluijs 0297 - 320323
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Bijeenkomst contactpersonen
Op woensdag 11 oktober organiseren 
we als consistorie weer een bijeen-
komst voor de contactpersonen. We 
beginnen om 14:00 om weer stil te 
staan bij de voortgang van de pasto-
rale zaken binnen onze gemeente. We 
hopen elkaar op woensdag 11 oktober 
te ontmoeten.

Lia Harmans, Marijke Sturing 
en Gonja van ‘t Kruis

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout nog steeds actief is?
U kunt bellen als u vervoer nodig heeft 
om bijvoorbeeld naar de huisarts, 
fysio of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u 
bellen voor vervoer om boodschappen 
te kunnen doen. U betaalt hiervoor een 
al vastgestelde vergoeding aan een 
van onze vrijwilligers.
Hiervoor kunt u bellen naar 
06 - 2312 1211, op werkdagen tussen 
9.00 en 10.00 uur. U krijgt dan één van 
onze vrijwilligers aan de lijn.

“Levenslessen van een Rabbijn”  
samen lezen
Awraham Soetendorp wordt aan de 
vooravond van zijn 80ste verjaardag 
geïnterviewd door journaliste Anne-
miek Leclair. Het thema is zijn kunde 
en inzet als geestelijk raadsman. Hij 
was o.a. betrokken bij de Stichting 
Joods Maatschappelijk werk. In 1975 
had Soetendorp toenmalig premier 
Joop Den Uyl weten te overtuigen dat 
er overheidssteun nodig was voor 
laagdrempelige, pastorale, traumagel-
relateerde hulp voor slachtoffers van 
de Holocaust. 
Soetendorp had gezegd: ”Dit verdriet is 
te groot om te dragen. 

Spelletjesmiddag 
Onze eerste spelletjesmiddag van dit 
seizoen was weer een groot succes. 
De volgende staat gepland op dinsdag 
10 oktober. Om 14.00 uur beginnen we 
met koffie en thee, spelen dan diverse 
spelletjes tot 15.30 uur en sluiten af 
met een drankje. 

Wilt u onze spelletjesmiddag ook 
bijwonen? U bent van harte welkom. 
Heeft u vervoer nodig, dan graag even 
een belletje naar Marjan 06-44570699.

Namens het spelletjesteam: 
Annie, Coby, Gré en Marjan
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We moeten iets anders organiseren 
dan ‘witte jassen’.”
Het boek gaat over Soetendorps rol als 
geestelijk raadsman. Hoe ging hij, als 
onderduikbaby, om met de emotionele 
nasleep van de oorlog. Hoe gingen zijn 
gesprekken met de leden van de kleine 
gehavende liberaal joodse gemeente in 
Den Haag. Wat zei hij tegen de mensen 
die geen hoop meer hadden?

Dinsdag 3 oktober van 14.00 tot 16.00 
uur komen we bijeen in het Jeugdhonk.
Eén van ons bereidt de bijeenkomst 
voor, maakt een samenvatting van de 
te bespreken hoofdstukken en stelt een 
paar vragen op voor de bespreking.
Wilt u aansluiten of gewoon een keer 
erbij zijn? Welkom, laat maar even 
weten dan schuiven we een stoel bij.

Namens de leesgroep, 
Jannet Gercama-Broekhuis

Bibliotheek
Op de donderdagen 6 oktober en 20 
oktober a.s. staan de deuren van ons 
kerkgebouw weer open van 15.00 uur 
tot 16.15 uur om u te ontvangen met 
een kopje thee/koffie, en om een mooi 
boek uit te zoeken in de bibliotheek. 
Kent u iemand in de buurt die van 
lezen houdt, maar die geen lid is van 
de kerk? Iedereen is welkom! U wordt 
van harte uitgenodigd.

De evangelisatiecommissie
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oktober
02-10-1941 82 Mevr. G.G.J. Leenders-van der Graaf
02-10-1940 83 Dhr. T. Dekker
05-10-1935 88 Mevr. A.M. Paar-de Vries
06-10-1938 85 Mevr. A. Hobo
08-10-1944 79 Mevr. C.E. Moolhuijsen-Smit
08-10-1944 79 Mevr. G. van den Bosch-Eickhoff
09-10-1938 85 Mevr. A.R. te Riele-Donia
09-10-1948 75 Dhr. F. Balder
12-10-1945 78 Mevr. G. Tuinstra
13-10-1946 77 Mevr. M.A.H. Sturing-Struik
13-10-1943 80 Mevr. H. van der Wilk-Clement
15-10-1931 92 Dhr. A. van der Maarl
19-10-1945 78 Mevr. M.J. Cohen-Rumagit
19-10-1941 82 Mevr. N.A. Achterberg-Lindhout
21-10-1942 81 Mevr. A. Knook-Pols
25-10-1948 75 Mevr. C.R. Balder-Vis
25-10-1942 81 Dhr. D.J. van den Bogaard
27-10-1946 77 Mevr. J. Verburg
28-10-1944 79 Dhr. P.J. van Vuren
30-10-1937 86 Mevr. A. van Luling-Wittebol
01-11-1938 85 Mevr. B.C. Eikelenboom-Wiebes
03-11-1938 85 Mevr. J.J. Roodenburg-Schering

Verhuisd:
Mevr. A.M. Paar-de Vries, geboortedatum: 05-10-1935
Van: Bennebroekerweg 9, 1435 CE  Rijsenhout
Naar: Molenpad 4, 1431 BZ  Aalsmeer

Dhr. M.C. van den Heuvel, geboortedatum: 27-06-1990 
Van: Admiraal de Ruyterlaan 6, 1421 VL  Uithoorn
Naar: Grote Poellaan 15, 1435 GA  Rijsenhout

Gehuwd:
Dhr. P. Honcoop en mevr. S. Middelkoop
Zeilhof 25, 1435 LN  Rijsenhout
Huwelijksdatum: 01-09-2023

Verjaardagen en mutaties
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Bedankt!

Agenda

Langs deze weg wil ik iedereen 
bedanken voor de lieve kaartjes en 
belletjes en het troostboeket via Lia na 
het overlijden van mijn lieve vriendin 
Magda op 10 juli 2023. Nogmaals 
bedankt. 

Cor Nagtegaal

Hartelijk bedankt voor het mooie 
boeket wat wij mochten ontvangen. 
Fijn dat er aan ons gedacht wordt nu 
het nog onzeker is hoe de uitslag is 
van de komende onderzoeken. 

Cees en Mattie Pols

Vergaderrooster oktober 2023
woe  3 oktober   Moderamen
di 10 oktober Komminn
woe 11 oktober Contactavond consistorie
di 24 oktober FF zingen

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur, tenzij anders via mail aan 
betrokkenen gemeld.

Enige weken geleden werd ik getroffen 
door een lichte beroerte en kort daar-
opvolgend ben ik geopereerd aan een 
verstopte halsslagader. 
De operatie is prima verlopen en ik 
heb er gelukkig geen schade aan 
over gehouden. Kort daarop kregen 
wij bezoek van Petra Bart die ons 
een prachtig boeket bloemen kwam 
brengen. Ook zijn wij bezocht door 
Marijke Sturing waar wij een prettig 
gesprek mee hebben gehad. Al met al 
veel dank voor de ontvangen kaarten 
en belangstelling. 

Maarten de Jong 
en Marjanne Griekspoor
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Verschijningsdata kerkblad en inleveren kopij

Een nieuw blauw Adressenboekje!

We zijn druk bezig met de voorbereiding voor een 
nieuwe uitgave van het bekende Adressenboekje.

Wilt u uw eigen gegevens even nakijken in 
het huidige boekje van 2020 en eventuele 
wijzigingen doorgeven aan onze scriba? 

scriba@pknrijsenhout.nl

Kerkblad Kopij inleveren Publicatiedatum Bijzonderheden
November 2023 vrijdag 27 okt dinsdag 31 okt
December 2023 vrijdag 24 nov dinsdag 28 nov Kerstnummer

De opmaak van het Kerkblad vraagt veel aandacht en we willen de kans op 
fouten zo klein mogelijk maken. Wilt u daarom teksten en eventuele foto’s zo 
vroeg mogelijk, maar uiterlijk op de vrijdagavond aanleveren? 

Alle kopij kunt u per E-mail sturen naar: kerkblad.rijsenhout@gmail.com

Bedankt voor uw medewerking! 
De redactie, 

Agnes Kaslander en Corine Pruissen
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zo 1 Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen
ma 2 Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde

di 3 Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord
wo 4 Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger?
do 5 Numeri 9:15-23 De wolk die rust
vr 6 Matteüs 2:1-12 Waar is de koning?
za 7 Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht

zo 8 Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn
ma 9 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij?
di 10 Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden

wo 11 Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER
do 12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver
vr 13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel
za 14 Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast 

zo 15 Jesaja 41:8-20 Wees niet bang
ma 16 Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze!

di 17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood
wo 18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond 
do 19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden 
vr 20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong
za 21 Psalm 63 Ik ben aan U gehecht

zo 22 Matteüs 4:12-17 Schitterend
ma 23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje

di 24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt
wo 25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad
do 26 Psalm 60 Keer ons lot ten goede
vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd
za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld 

zo 29 Psalm 37:1-11 Blijf kalm
ma 30 Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred

di 31 Psalm 37:25-40 Blijf op de weg

Bijbelrooster oktober
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Kleurplaat


