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Vele gaven, één Geest  
In de tijd van Paulus circuleerden er binnen de gemeenschap van het Griekse 

Korinthe verschillende ideeën over vrijheid, eenheid, vrede, liefde en 

verdraagzaamheid. Met diverse beelden en voorstellingen probeert Paulus via 

verschillende brieven die hij aan deze gemeente schreef, de noodzaak van het 

vormen van een hechte eenheid te benadrukken. In 1 Korintiërs 12 en 13 lezen we 

daar mooie voorbeelden van. Met zijn verhandeling in 1 Korintiërs 12, die gaat 

over de vele gaven en één Geest, schrijft Paulus over de wonderlijke wijze waarop 

de Geest werkzaam is in hun gemeenschap. Als wij onze gaven, die wij als 

vruchten van de Geest hebben ontvangen, inbrengen ten dienste van het grotere 

geheel, is die Geest ook werkzaam. Als leden van onze geloofsgemeenschap 

beschikken we namelijk over een enorme verscheidenheid aan gaven. Aan ons de 

oproep om hiermee een eenheid te vormen.  

Die oproep tot eenheid klinkt ook door in 1 Korintiërs 13, waarin de gemeenschap 

van mensen vergeleken wordt met de samenhang en de werking tussen de 

verschillende delen van een lichaam. Hierin wordt de gemeente omschreven als 

één lichaam in Christus. God heeft alle lichaamsdelen een eigen plaats gegeven en 

met elkaar vormen die delen het éne lichaam. Toegepast op de gemeente: als ieder 

gemeentelid alleen maar één en dezelfde gave zou hebben, dan zouden er andere 

gaven worden gemist.   

De oproep tot eenheid, en daarmee ook tot vrede en verdraagzaamheid, is ook een 

mooie boodschap tijdens deze meidagen, waarop we terugdenken aan slachtoffers 

van de Tweede Wereldoorlog en aan de bevrijding. Dagen waarop we ook stilstaan 

bij het belang van eenheid, vrede en verdraagzaamheid.  

We kunnen de betekenis en werking van Gods geest, zoals we dat met Pinksteren 

bij uitstek vieren, voelen in ons eigen bestaan. En daarvoor hoef je niet in extase te 

raken of in vreemde talen te spreken om te ontdekken dat God ons liefheeft en dat 

zijn Geest in ons woont. Juist in de stilte of in een plotselinge gewaarwording of 

besef ervaren we dat. Want Gods Geest openbaart zich niet in storm en bliksem 

maar in de zachte bries waarmee hij ons inspireert en aanraakt.   

Om stil van te worden en bij stil te staan. Om onze door God geschonken gaven in 

al hun diversiteit te benutten en tot een eenheid te brengen. Ten dienste van elkaar 

en van de wereld. Daartoe is de gemeente gezonden, daartoe is de Geest vaardig 

geworden over haar. Dat vieren we met Pinksteren.  

Uiteindelijk gaat het erom wat je met de gave van Gods Geest in jouw leven en ten 

dienste van de gemeenschap doet. Zo hoort ieder van ons deze goede boodschap in 

zijn/haar eigen taal, eigen niveau, en eigen tijd en context.   

Mogen we dat ervaren: binnen onze geloofsgemeenschap, tijdens de meidagen en 

daar met Pinksteren bij stil staan.  

Gonja van ‘t Kruis  
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Erediensten  
  

Zondag 7 mei               FF zingen  
    

10.00 uur:  Ds. Gonja van ‘t Kruis  
  

ouderling van dienst: Linda Vervloed  

diaken:  Hilde Appel – Monique Klaver   

collecte:  FF zingen  

voorlezer:  Marian v/d Veen   

kostersdienst:  Huub & Hilde Appel   

beamerdienst:  Wim Vos – Gertjan v/d Veen   

organist:  André Keessen  

gastvrouw/heer:  Nélise Ravestijn   

oppasdienst:  op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst:  Marianne v/d Vlugt – Corine Pruissen   

  

*****  

Zondag 14 mei  
        

10.00 uur:  Ds. Jac. van Veen uit Sappermeer   
  

ouderling van dienst: Okker de Kok   

diaken:  Nico van Kooten   

collecte:  Kerk  

voorlezer:  Fenna van Dijk   

kostersdienst:  Joop Sollman  

beamerdienst:  Jurriaan Bos – Gertjan v/d Veen   

organist:  André Keessen   

gastvrouw/heer:  Marry de Kok  

oppasdienst:  op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst:  Marjan Hoogterp – Ellise Evers  
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Donderdag 18 mei              Hemelvaartsdag   

  

09.30 uur:   ds. Gonja van ‘t Kruis  

ouderling van dienst: Linda Vervloed  

diaken:  Hilde Appel  collecte: Diaconie  voorlezer:  Mady Vreeken  

kostersdienst:  Ben Aukes  

  

beamerdienst:  Wim Vos – Gertjan v/d Veen    

organist:  André Keessen    

gastvrouw/heer:  

  
Petra Bart   

Zondag 21 mei               Heilig Avondmaal   

collecte:  Kerk in Actie;  Pinksterzending  

voorlezer:  Ellise Evers  

kostersdienst:  Matthijs & Ellise Evers  

beamerdienst:  Gertjan v/d Veen  -  Wim Vos   

organist:  André Keessen   

gastvrouw/heer:  Jannie Verburg   

oppasdienst:  op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marian v/d Veen – Marjanne Tameris  

*****  
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10.00 uur:  Ds. J. van Popering uit Aalsmeer  

ouderling van dienst: Marijke Sturing   

diaken:  John Peters – Hilde Appel   

10.00 uur:  Ds. Gonja van ’t Kruis  

ouderling van dienst: Marijke Sturing   

diaken:  Petra Bart   

collecte:  Kerk in Actie; Pinksterzending voorlezer: 

 Wilma Pols   

kostersdienst:  Arco & Corine Pruissen   

beamerdienst:  Wim Vos – Gertjan v/d Veen   

organist:  André Keessen  

gastvrouw/heer:  Nélise Ravestijn  

oppasdienst:  op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722  

koffiedienst:  Fenna van Dijk – Ineke Vredenburg  

 

  
  

Van de voorzitter….  

Beleid in een tijd vol cijfers. Ons leven is omgeven door cijfers.  

Dat begint al bij onze geboorte. Alles wordt gemeten en vervolgens komen de 

gegevens op het kaartje terecht. Waar vroeger dankbaarheid aan de schepper was 

voor diens sparende hand, staan er nu vooral cijfers op het kaartje. Daarmee is de 

toon gezet voor de rest van ons leven. Want cijfers zullen je je verdere leven 

vergezellen. Van consultatiebureau ,waar met regelmaat wordt gemeten tot en met 

het aantal uren zorg waarmee de thuiszorg  je op je oude dag terzijde mag staan. 

Het is de graadmeter hoe je er voor staat ,en bepaalt deels ook de route die je 

verder volgt .want meten is weten.  

Gelukkig hebben we intussen wel gemerkt dat cijfers ook niet alles zeggen. En dat 

er ook een keerzijde is aan bijvoorbeeld de marktwerking in de zorg. Wij leven in 

een tijd waarin cijfers heel belangrijk zijn ,bedenk maar hoe er in deze tijd beleid 

Zondag 28 mei               1e Pinksterdag   
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wordt gemaakt op de coronacijfers. Deze manier van denken is dominant 

geworden in de maatschappij.  
  

In de kerk gaat het vaak niet anders. We worden meegezogen in de maalstroom 

van de tijd. Een tijd die gefocust is op aantallen. Cijfers bepalen ook ons kerkelijk 

leven  meer en meer. In de kerk bepalen de cijfers ook hoe het gaat, wat er nog 

kan. Financiën zijn vaak leidend als het gaat om de toekomst van de kerk.  

Enerzijds is dat begrijpelijk:als het geld op is dan houdt het op .  

Maar daarmee is niet alles gezegd. Je kunt ook aan de andere kant beginnen: wat is 

onze visie, waar willen we voor gaan?  

Vaak wordt het beleid aangepast aan de middelen die er zijn. Maar het kan ook 

andersom.  Een kleine vergrijsde gemeente kan van grote betekenis voor de 

omgeving zijn. Het gaat niet alleen maar om groot, en jong .(wat vaak 

gelijkgesteld wordt aan vitaal)  
  

Natuurlijk moet je een buffer hebben ,maar hoe groot?  

Juist in deze tijd moeten  we investeren en nieuwe initiatieven ontplooien. Wees 

creatief ,zoek naar nieuwe wegen om het evangelie in woord en daad uit te dragen.  

Soms kun je ook een stap in geloof zetten,gebaseerd op een weloverwogen visie 

,zonder dat er vooraf financiële zekerheid is hoe dat zal uitpakken. Het woord 

“:kerk”” is afgeleid van het Griekse woord “ Kuriake “dat betekent “ wat van de 

Heer is”.Dat is beslissend. In de kerk gaat het niet om aantallen,niet om wat we 

allemaal hebben, want de kerk is niet ons project ,de kerk is van God. Natuurlijk 

hebben wij daarin onze verantwoordelijkheid, maar allereerst gaat het om 

vertrouwen. Wij houden de kerk niet in stand ,de kerk is in Gods hand. De bijbel 

ademt het geloof in een God die deze wereld leidt,die de toekomst in handen 

heeft,ook van de kerk. Hij regeert in zijn wonderlijke stijl. In de kerk leven wij 

niet van meten en weten ,maar van visie en vertrouwen, en de zegen van God.  

John Peters  
  

Van de Kerkenraad  
Op 28 maart jl. was de Kerkenraad bijeen vanwege het bezoek van 

classispredikant ds. Peter Verhoeff en op 20 april jl. vergaderde het  

Moderamen  

  

• Bezoek ds. Peter Verhoeff  

Elk jaar bezoekt ds. Peter Verhoeff een aantal gemeenten binnen de classis. 

Dit jaar bezocht ds. Verhoeff onze Kerkenraad op dinsdag 28 maart jl. Het 

bezoek werd gestart met een gezamenlijke maaltijd bereid door Jan v/d Wal. 

Het gesprek na de maaltijd had 1 onderwerp, namelijk de dorpshuisfunctie 

van ons kerkgebouw. Het was een open en eerlijk gesprek waarin ruimte was 
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voor alle emoties en meningen die gepaard gaan bij de besluitvorming over 

het afsluiten van de huurovereenkomst met de gemeente Haarlemmermeer en 

de overdracht van het beheer van ons kerkgebouw aan Maatvast. Verderop in 

dit kerkblad vindt u de brief van ds. Peter Verhoeff welke hij een dag na het 

bezoek aan ons als Kerkenraad stuurde.  

  

• Pastorie  

De pastorie staat in de verkoop en sinds februari ook op Funda. Er zijn enkele 

bezichtigingen geweest en dat heeft geresulteerd in een bod en het opstellen 

van een voorlopig koopcontract. Het koopcontract is getekend onder 

voorbehoud van financiering en technische keuring. Mocht u vragen hebben 

over de verkoopprocedure, neem dan contact op met Wim Vos, voorzitter 

College van Kerkrentmeesters.  

  

• Beveiligingscamera’s  

Inmiddels zijn er zowel buiten als binnen in ons kerkgebouw  

beveiligingscamera’s geïnstalleerd. De beelden verzameld met deze camera’s 

worden alleen gebruikt voor het beveiligen van ons gebouw en, indien nodig, 

teruggekeken als er sprake is van inbraak of een ander incident. Het 

terugkijken en verstrekken van beelden is neergelegd bij 2 personen van het 

College van Kerkrentmeesters (Wim Hoogterp en Marcel Kaslander). Dit is 

vastgelegd in een cameraprotocol welke in de Kerkenraad van 2 mei a.s. 

besproken en vastgesteld zal worden. Mocht u vragen hebben, neem dan 

contact op met Wim Vos, voorzitter College van Kerkrentmeesters.  

  

Dienst 14 mei a.s.  

Op zaterdag 13 mei a.s. is het 10 jaar geleden dat onze kerk werd verwoest 

door een brand. In het Moderamen spraken wij met elkaar over wat wij ons 

nog konden herinneren van de brand. Als scriba herinner ik mij nog de 1e 

aanblik van de verwoeste kerk en de emoties die dit bij mij opriep en de 

verbondenheid van de 1e vergadering na de brand met alle betrokkenen.  

  

In de dienst van 14 mei a.s. gaat ds. Jac. Van Veen voor. Bijzonder omdat zij 

10 jaar geleden 1 van onze predikanten was en voorging in de 1e dienst na de 

brand in Dorpshuis De Reede (Pinksteren). Wij hebben Jac. gevraagd om in 

de dienst van 14 mei stil te staan bij de gebeurtenissen van 10 jaar geleden. 

Laten wij deze zondag terugkijken op de brand en delen met elkaar hoe wij 

deze dag beleefden maar vooral ook dankbaar zijn met ons kerkgebouw en de 
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Toren wat we samen door allerlei acties door gemeenteleden en dorpsgenoten 

hebben kunnen realiseren!  

  

                   Namens de Kerkenraad,  

                                      Linda Vervloed, scriba  

  
  

Van het College van Kerkrentmeesters  

  
  
  
  
  

            

    
   

  Schaal  Bank  Totaal  

12-03- 

2023  

Kerk  in  actie  

Binnenlandsdiaconaat  

€ 186,88   € 40,00   € 226,88   

19-03- 

2023  

kerk in actie Missionair werk  € 230,83   € 58,00   € 288,83   

26-03- 

2023    

Kerk in actie Bangladesh  € 147,55  
  

 € 50,00   
  

€ 197,55   

  

                                              

Totaal        
€ 713,26   
  

     

  
  
  
  
  

Van de Diaconie  
Wij hebben een gift ontvangen van de fam. Mosselman, hartelijk dank 

hiervoor.  
  

Op 21 Mei, zondag na Hemelvaartsdag, is er Heilig Avondmaal.  

Wij zullen dit net als op Goede Vrijdag vieren in een kring. Er 

zullen 2 rijen met stoelen in een kring worden gezet waar u gelijk 

bij binnenkomst kunt gaan zitten.  
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De collecte van het Heilig Avondmaal zal gaan naar Odense, zij 

bestaan in oktober 5 jaar en kunnen wel wat extra’s gebruiken 

hiervoor.  
  

Renata van Leeuwen heeft tijdens de afgelopen diaconie vergadering de 

eed voor geheimhouding afgelegd. Ds. Gonja van “t Kruis was hierbij 

aanwezig.  

Vriendelijke groet,  

Petra Bart  

    
  

Bloemengroeten   
  

2 April   Mw. Hartman-Brussen Aalsmeer    

               Mw. Verwoerd-Groenewoud Den Adelszwet  

              Fam. Vreeken-Horsman Kruisenmuntweg    

9 April   Fam. Ravenstein-Kortenoeven Aalsmeerderweg   

              Fam. Rus-Akse Rijnlanderweg    

              Dhr. Noordam Aalsmeer    

16 April Mw. Tuinstra-Rienstra Aalsmeerderweg   

              Mw. Terlouw-Molhen Tjalkplein  
 
 

23 April Mw. De Koter  
 
 

  

              Fam. Doormaar-van Walraven  

  

30 April Fam. W Vos-van Eeden Larkstraat                 

 Detentiecentrum Schiphol   

  
  
  
  

Kringenwerk  
  

Handwerken  

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen 

doen. Iedereen is welkom met eigen brei-/haakwerk, patchwork of andere 

hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per 

maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te 
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ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit 

Rijsenhout hartelijk welkom! Deze maand is het handwerken op woensdag 3 

mei in de Ontmoetingskerk. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.  Voor meer 

inlichtingen kun je terecht bij Elsa Sluijs 0297 – 320323.  
  

*****  
  

Koffieochtend  

Op woensdag 31 mei a.s. bent u weer hartelijk welkom in Het Lichtbaken in 

Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een gezellige morgen aan. 

De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen is 

hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar huis.  Verdere info 

bij: Gre Tuinstra 0297- 331545  

  
  

*****  

Spelletjesmiddag  

Dinsdag 9 mei is er weer een spelletjesmiddag in de Ontmoetingskerk. We 

beginnen om 14.00 uur met koffie en thee en na het spelen van spelletjes 

sluiten we om 15.30 uur gezellig af met een drankje.      Lijkt het u leuk om 

ook een spelletje te doen, dan bent u van harte welkom op dinsdag 9 mei.                     

Heeft u vervoer nodig dan even een belletje naar Marjan 06-44570699  

Namens het spelteam Coby, Gré, Annie en Marjan   

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout  

Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout nog steeds actief 

is?  

U kunt bellen als u vervoer nodig heeft om bijvoorbeeld naar de 

huisarts, fysio of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u bellen voor  

vervoer om boodschappen te kunnen doen.  

U betaalt hiervoor een al vastgestelde vergoeding aan een van onze 

vrijwilligers.  
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Hiervoor kunt u bellen naar 06 - 2312 1211, op werkdagen tussen 9.00 en 

10.00 uur. U krijgt dan een van onze vrijwilligers aan de lijn.  

  
  
  

Gastheren/Gastvrouwen gezocht!  

Inmiddels zijn ze het vertrouwde gezicht geworden voor de wekelijkse 

kerkdienst, de gastvrouwen! Zij verwelkomen iedereen die binnenkomt en 

hebben oog en oor voor ieder zijn of haar verhaal!  

Het clubje gastvrouwen bestaat uit 4 dames, te weten Jannie Verburg, Nélise 

Ravestijn, Petra Bart en Marry de Kok. Graag breidt de Kerkenraad dit clubje 

uit met nog enkele gastheren en gastvrouwen!  

Vindt u/jij het leuk om in een rooster een paar Kerkdiensten per jaar bezoekers 

welkom te heten bij onze Kerkdiensten, een luisterend oor en oog te hebben en 

waar nodig vragen te beantwoorden, dan is de Kerkenraad op zoek naar u/jou! 

Aanmelden kan bij de scriba (scriba@pknrijsenhout.nl)!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) FILMCAFÉ 

QUO VADIS, AIDA? Ontmoetingskerk, 26 mei 2023, 19.30 

uur  

Aïda werkt op de VN-basis in Srebrenica. Het Bosnisch-Servies 

leger rukt steeds meer op, waardoor ze op zoek gaat naar een 

veilig onderkomen voor haar gezin. De chaos wordt steeds groter: 

er zit niksanders op dan zelf haar gezin te redden.  

Het KOMINN team  

  

*****  
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Kerk open - Bibliotheek  

Op donderdag 4 mei en 25 mei staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer 

open van 13.30 uur – 14.30 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, 

en om een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt 

die van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U 

wordt van harte uitgenodigd.   

  

*****  
  

Sta jij nog wel eens stil?  

Bij deze vraag hebben wij inmiddels drie avonden stil gestaan.   

Het leven kan druk zijn met gezin, werk, familie, vrienden, kerk, sport, 

huishouden, mantelzorg en ga zo maar door. Heb je dan stilte nodig, waar vind 

je stilte, hoe belangrijk is dat dan, wat doet stilte met je en wat levert het je op? 

Het klinkt eenvoudig maar toch zijn het vragen waar je niet zo maar over 

uitgepraat raakt. Wij in ieder geval niet  . Vanuit verschillende invalshoeken 

willen wij hierover in gesprek. Iedereen is welkom en juist de mix van jong en 

ouder maakt de avond nog waardevoller. Je bent van harte uitgenodigd op 

dinsdag 9 mei. Inloop om 19.45 uur met een kop koffie of thee en dan gaan wij 

om 20.00 uur starten.   

Heb je interesse geef je dan op via nravestijn@gmail.com.  

Wij hopen op een grote opkomst, dus meld je aan!  

Graag tot ziens!  

Groeten Gonja, Nélise en Marianne  

  
  
  

Verslag gespreksgroep.   

Als gespreksgroep kwamen we 25 april j.l. als laatste bijeenkomst voor de 

zomer, bij elkaar . Het was ook de laatste over het boekje “Bijbelse Miniaturen" 

van Carel ter Linden. We hebben 9 hoofdstukjes samen gelezen én besproken, 

reikend van de intocht in Jeruzalem tot de zendingsopdracht aan de discipelen. 

In de discussies kwam veel boeiends voorbij aan de hand van thema’s als: 

schuld en vergeving met speciaal aandacht voor de posities van de zondebok 

en het zwarte schaap, (Leviticus 16 vers 22), de aankondiging van het 

koninkrijk van God door de profeet Zacharia en Jezus die dat op de rug van 

een ezel ten uitvoer brengt, de veroordeling van Jezus door Pilatus in dialoog 

met een opgehitste menigte en de bijzondere wijze waarop Petrus het 

vertrouwen wordt verleend om een belangrijke rol te vervullen in de jonge 

kerk. De verschillen in accenten van de evangelisten kwamen aan bod en steeds 
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werd ook de relatie met het Oude Testament aangehaald. (TeNach = 

Hebreeuwse Oude Testament.)  

Zo op het spoor gezet van de bijzondere relatie tussen jodendom en 

christendom besloten we verder te gaan met "Levenslessen van een rabbijn" 

van Awraham Soetendorp.  

Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 29 augustus a.s. van 14 

tot 16 uur in de ontmoetingskerk. Weet u van harte welkom.   

  

Klaas en Janny Roodenburg, Alied en Dick Boorsma,   

Dick van den Bogaard, Henk Wolleswinkel en Jannet en Ale Gercama, 

met dank aan Dick van den Bogaard voor dit verslag  

  
  
  
  

Groothuisbezoek 26 april 2023  

Na een lange periode was er een groothuisbezoek bij Dick en Fenna. We waren 

met 10 personen uit Bennebroek, Hoofddorp, Aalsmeer en Rijsenhout. Ds. 

Gonja van 't Kruis vertelde eerst wat meer over zichzelf.  Ze had A4tjes 

uitgeprint met verschillende afbeeldingen erop.  We kozen allemaal één 

afbeelding.  En om beurten vertelden we iets over datgene wat erop stond en 

waarom die ons zo aansprak. Hierdoor kwamen we op een goed gesprek met 

elkaar. En het bleek maar eens weer dat we over verschillende zaken 

uiteenlopende meningen hadden. We genoten van koffie/ thee en iets lekkers. 

Ondergetekende sloot de avond af met het gedicht: "Als Jezus niet was 

opgestaan ...." .  Het was een goede en harmonieuze bijeenkomst.  

Fenna van Dijk    

Bedankt…  
Lieve allemaal,  

Graag bedank ik jullie voor de aandacht in de vorm van kaartjes, bloemen en 

telefoontjes de afgelopen 3 maanden. Helaas weet ik nog steeds niet wat er 

precies met mij aan de hand is, dus gaan de onderzoeken nog door en heb ik 

nog niet zo veel energie.    

Een hartelijke groet van Rita van der Velden  

  
  

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die Lia kwam brengen voor ons 

55 jarig huwelijk. En voor de kaarten van gemeenteleden.   

Het geeft ons een blij gevoel nu we in Hoofddorp wonen er toch bij te horen.  

Vr. Groet  Klaas en Ans Knook.  
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*****   

Bij deze willen wij u hartelijk bedanken voor uw medeleven na het overlijden 

van onze lieve moeder Ariaantje Rus.  

Uw aanwezigheid en andere blijken van deelnemingen zijn ons tot steun bij 

het verwerken van dit verlies, maar mooi zijn de herinneringen die blijven.   

Hartelijke groeten,  

Haar kinderen  

*****   

Lieve mensen,  

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat we hebben ontvangen omdat we 

40 jaar getrouwd zijn.  

Ook dank voor kaartjes, bloemen, bubbels en andere felicitaties.  

We zijn enorm dankbaar en blij dat we dit met ons gezin hebben mogen 

vieren.  

Vriendelijke groet, Wim en Wilma Vos  

*****   
  

Hartelijk bedankt voor de bloemen, die Lyda den Braber, mij begin april 

kwam brengen. Het gaat inmiddels weer een stuk beter met mij.   

Agaath Hartman  

*****   
  

Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket dat ik namens de kerk mocht 

ontvangen. Omzien naar elkaar, dat is het belangrijkste wat er is!  

Een hartelijke groet en nogmaals dank,   

  

Lydia de Koter  

  

Verjaardagen in mei  
  

Verjaardagen in mei 2023  

01-5-1946  77  Mevr. J. Zonneveld-van Tol  

02-5-1931  92  Mevr. J. van der Linden-Eijk  

06-5-1945  78  Dhr. Tj. Gardenier  

07-5-1947  76  Dhr. C. Honcoop  

08-5-1945  78  Mevr. A. Schriemer-Lagrouw  

10-5-1940  83  Dhr. J. Schoenmaker  

11-5-1942  81  Dhr. M. Mosselman  
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18-5-1941  82  Dhr. N. Knook  

18-5-1942  81  Mevr. A.F. van den Heuvel-Meulenberg  

26-5-1947  76  Mevr. A. Zwart-van Zwol  

26-5-1935  88  Mevr. P. Kraaij-Boertien  

28-5-1941  82  Dhr. P. Koger  

29-5-1937  86  Mevr. M. Eikelenboom-Versteeg  

29-5-1933  90  Mevr. G.C. van der Maarl-Roos  

01-6-1948  75  Mevr. A. Honcoop-van Emden  

02-6-1936  87  Mevr. N. Wolleswinkel-Kersbergen  

02-6-1940  83  Mevr. P. Sprangers-Jonker  

  

  
  
  

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden 

en voor de toekomst Gods zegen toe.  

Namens het Kerkelijk Bureau, Marjan Hoogterp  

 273060  
  

*****  
  

  

Huwelijksjubilea   

Op 29 mei a.s. zijn dhr. en mevr. R.A. van Oppen - C.I. 

Bevelander, 25 jaar getrouwd.    

Op 29 mei a.s. zijn dhr. en mevr. A.J. den Braber - A. Nieuwkoop, 55 jaar 

getrouwd.  

Onze hartelijke gelukwensen!  

  

  

Mutaties  april 2023  
Overleden:  

Dhr. P. Michel  

Henninkstraat 3, 1435 HA  Rijsenhout  

Geboortedatum: 11-07-1926 

Overlijdensdatum: 14-04-2023 Verhuisd:  

• Mevr. E. van der Linden-Beers  

Geboortedatum: 03-08-1930  

Van: Verremeer 55, 1435 LT  Rijsenhout  
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Naar: Remmersteinpark 3, 2151 KE  Nieuw-Vennep  

  

• Mevr. J.Y.S.Y. Keessen,   

Geboortedatum: 07-01-2000  

Van: Roosduinen 143, 2134 ZA  Hoofddorp  

Naar: Nieuweweg 83 D, 2132 CM  Hoofddorp Vertrokken:  

• Dhr. R.M. Hulsbos, geboortedatum: 09-02-1961  

Van: Stuurboord 46, 1435 PC  Rijsenhout 

Naar: Noordwijk Uitgeschreven:  

• Dhr. J. Dekker, geboortedatum: 08-02-1970  

Adres: Leimuiderdijk 118, 1435 CX  Rijsenhout  

In- en uitschrijving bij verhuizing  

 Er komen de laatste tijd bij ons nogal wat vragen binnen van gemeenteleden 

die naar een andere woonplaats verhuizen over de uitschrijving bij onze 

kerkelijke gemeente. Daarom denken wij dat het goed is hier iets over uit te 

leggen. Als u vanuit Rijsenhout verhuist naar een andere woonplaats, dan 

wordt u met uw gemeentelijke inschrijving bij die andere woonplaats (als u 

stond ingeschreven bij onze kerk), ook automatisch lid van de gemeente van 

de Protestantse Kerk in uw nieuwe woonplaats.  

Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er 

namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die 

ervoor zorgt dat uw gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. 

U wordt dan automatisch uitgeschreven bij ons en 

ingeschreven bij de kerk in uw nieuwe woonplaats. Mocht u 

gaan verhuizen naar een andere gemeente, maar toch liever 

lid blijven van de Ontmoetingskerk van Rijsenhout, geeft u 

dat dan liefst vooraf door aan Marjan Hoogterp, tel. 

(0297) 273060. Zij kan u dan terughalen als lid van onze kerk.  

  
  
  
  

Agenda  

        

Di  2 mei  19.30 uur   Kerkenraad  

Di  23 mei  19.30 uur   College van Kerkrentmeesters  

        

Di   6 juni  19.30 uur  Kerkenraad (i.p.v. Moderamen!)  
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Van de redactie  
Na heel veel jaren het kerkblad bezorgd te hebben, heeft mw Femmie Korte 

aangegeven te willen stoppen.  

Is er iemand die haar wijk, het Schrevelsgerecht, Schouwstraat  en 

Boeierstraat, over wil nemen. Het gaat om 12 kerkblaadjes. Hoor 

graag uw reactie,  

namens de kerkbladredactie, Ria Honcoop  

06-11078106  

jrhoncoop@quicknet.nl  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vanuit de regio  
AZC Hoofddorp  

De gemeente Haarlemmermeer heeft het voormalige Crown Plaza hotel  

(Planeetbaan 2, 2132 HZ, Hoofddorp) aangekocht om voor de periode van 5 jaar 

een AZC te huisvesten.   

De eerste bewoners zijn 22 maart jl. volgens de laatste informatie gehuisvest. De 

komst van een AZC kan tot gevolg hebben dat u en uw gemeenteleden 

asielzoekers en/of statushouders gaan ontvangen in uw kerkelijke gemeente. 

Gave is een interkerkelijke organisatie en spant zich al 28 jaar in om 

vluchtelingen, samen met kerken en christenen te ontvangen. Niet voor niets is 

onze slogan: “Gevlucht, Gezien, Geliefd”.  

Juist omdat we landelijk zien dat er in elke kerk wel mensen met hart voor 

vluchtelingen zijn, maar dat het opzetten van initiatieven niet altijd haalbaar of vol 

te houden is voor elke kerk. Daarom wil Gave faciliteren, zodat aangehaakt en 

samengewerkt kan worden. We hopen dat kerken niet alleen praktisch zullen gaan 

bijdragen, maar ook op financieel vlak dit lokale werk door christenen om de 
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vreemdeling te zien zullen gaan steunen. Gave heeft een startbudget voor dit werk, 

echter lokaal gedragen, maakt lokaal betrokken.   

Er is een locatie beschikbaar gesteld door de Kruiskerk, Nieuweweg 2  

(loopafstand AZC) waar een inloopmiddag met koffie thee, een luisterend oor, 

activiteiten (taal, crea, of anders…) gehouden kan gaan worden. Ook willen we 

hier een overzicht aanbieden van de lokale kerken, diensten en andere activiteiten 

die van belang kunnen zijn voor de bewoners. Eerste Inloopmiddag op vrijdag 12 

mei van 14.00-17.00 waarbij vluchtelingen kunnen komen en vrijwilligers kunnen 

aanhaken en sfeer proeven. We zoeken mensen die hierbij aan willen haken.  

  

Vluchtelingen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof of christen zijn, 

verwijzen we graag naar de lokale kerken. Vertaling d.m.v. koptelefoons en 

vertalers is hierbij heel mooi als het er is, maar er bestaat ook een app die speciaal 

voor kerken ontwikkeld is en die door een typevaardig persoon tijdens de dienst 

input ontvangt en zo in veel verschillende talen voor de vluchteling direct 

beschikbaar is.  

Ondersteun financieel het lokale budget (t.g.v. St.Gave, o.v.v. Regiowerk  

Hoofddorp, op rek.nr.: NL85 INGB 0006 9900 56)  

Maak een gratis account aan op www.gave.nl om kennis, e-learnings en meer te 

vinden in de bibliotheek.  

Neem contact op voor meer info of nodig me uit voor een gesprek om kennis te 

maken, of om iets te vertellen over Gave.  

Met vriendelijke groet,   

mede namens de huidige werkgroep  

Sandra Dekker  

Veldwerker (regio Amsterdam): 06-11532343             
     

Bijbelrooster   
Het rooster is gebaseerd op De Nieuwe Bijbelvertaling  

  

Mei        

  ma 1  Nehemia 9:9-17  Een God van vergeving  

  di 2  Nehemia 9:18-28  Uitlevering en redding  

  wo 3  Nehemia 9:29-37  Gods geduld  

  do 4  Nehemia 10:1-34  Een nieuw verbintenis (1)  

  vr 5  Nehemia 10:35-40  Een nieuw verbintenis (2)  

  za 6  Psalm 149  Glorie voor Gods 

getrouwen  

        

  zo 7  Nehemia 12:27-43  Grote feestvreugde  

  ma 8  Nehemia 12:44-13:3  Orde op zaken  
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  di 9  Nehemia 13:4-14  Nehemia treedt op  

  wo 10  Nehemia 13:15-22  Bescherm de sabbat  

  do 11  Nehemia 13:23-31  Buitenlandse vrouwen  

  vr 12  Psalm 26  Zonder dwalen  

  za 13  Jakobus 1:1-18  Volmaakt en volkomen  

        

  zo 14  Jakobus 1:19-27  Kom in actie  

  ma 15  Jakobus 2:1-13  Barmhartigheid wint  

  di 16  Jakobus 2:14-26  Daden doen ertoe  

  wo 17  Psalm 68:1-19  God geeft eenzamen een 

thuis  

Hemelvaartsdag  do 18  Psalm 68:20-36  Tot boven de wolken  

  vr 19  Jakobus 3:1-12  Tem je tong  

  za 20  Jakobus 3:13-18  Wijsheid van boven  

        

  zo 21  Psalm 39  Zie mijn verdriet  

  ma 22  Jakobus 4:1-10  Nader tot God  

  di 23  Jakobus 4:11-17  Als de Heer het wil  

  wo 24  Jakobus 5:1-6  Rampspoed voor rijken  

  do 25  Jakobus 5:7-12  Geduldig lijden  

  vr 26  Jakobus 5:13-20  Krachtig gebed  

  za 27  Psalm 119:1-8  De rechte weg gaan  

        

Pinksteren  zo 28  Psalm 119:9-16  Echte vreugde  

  ma 29  Spreuken 23:1-11  Vergeet niet wie je voor je 

hebt  

  di 30  Spreuken 23:12-21  Een open oor en geest  

  wo 31  Spreuken 23:22-35  Waarheid, inzicht en 

wijsheid  

  

  

Komende kerkbladen  

Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. 

Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de 

eerste dinsdag van de maand.  
  

Kerkblad:  Kopij inleveren:  Publicatiedatum:  

Juni 2023  Vrijdag 26 mei  Dinsdag 30 mei  

Juli/augustus 

2023  

Vrijdag 23 juni  Dinsdag 27 juni  

Zomernummer  
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Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een bijlage 

van een Word-document in het lettertype Times New Roman, pt. 16. Email-

adres: kerkblad.rijsenhout@gmail.com of bij  - Agnes Kaslander, Koeteburg 

22 0297-500080   - Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, 06-30180989.  

  

  

Vriendendienst  

Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep 

doen op de “Vriendendienst”. Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, 

Rijshornstraat 131  0297-320560.  

  
    

  

Kerkblad OnLine          E-mailadres jeugdwerk:  

www.pknrijsenhout.nl        jeugdwerkrijsenhout@gmail.com  

  
  

  

de Redactie  
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