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Dorpsfeestdienst 

 

Samen met de NGK en de RK kerk zijn wij ons alweer enkele maanden aan 

het voorbereiden op de jaarlijkse dorpsfeestdienst, die op 11 juni in onze kerk 

plaats zal vinden. 

In eerdere jaren was het gebruikelijk om het dorpsfeest ‘af te trappen’ met een 

laagdrempelige kerkdienst in een feesttent. Een dienst in een tent trekt een 

geheel eigen publiek en biedt een kans om in een hele andere atmosfeer de 

Bijbel te openen. De stemming is feestelijk en ongedwongen, juist omdat er in 

een tent meer een dorpssfeer hangt waar niet alleen kerkleden zitten, maar ook 

mensen als bewoners van het dorp. Want bij een dorpsfeest viert men feitelijk 

niets anders dan dat men samen een bepaald gebied bewoont en dat het leven 

daar goed is. Het feit dat men op deze goede plaats woont, geeft aanleiding tot 

een feest en deel van het feest is de dankzegging, waarin de 

geloofsgemeenschappen het voortouw nemen.  

 

Onze kerk heeft een bijzondere betekenis voor ons dorp. Op 14 mei stonden 

we tijdens de kerkdienst, waarin Jac van Veen voorging, stil bij de brand die 

tien jaar geleden uitbrak. Jac noemde toen ook het feit dat er in het dorp 

eigenlijk nog een kerktoren ontbrak. Door gezamenlijke acties en 

saamhorigheid is die er bij nieuwe kerk wel gekomen.  

Gebruik die kerktoren nu eens als uitkijktoren om rond te kijken en je de vraag 

te stellen hoe het er hier zeventig, vijfhonderd, duizend en tweeduizend jaar 

geleden uitzag. Hoe dit dorp begin 20e eeuw ontstond, eerst onder de naam 

“Aalsmeerderbuurt-zuid”, en in 1960 omgedoopt tot Rijsenhout. Een naam die 

ontleend is aan een 17e-eeuws eiland in de Haarlemmermeer, dat in de 18e 

eeuw door het water was verzwolgen. Het werd bij de inpoldering van het 

Haarlemmermeer in de 19e eeuw weer drooggelegd en zo ontstond het dorp 

zoals het nu geworden is….                                                  

 

Ons dorp is, net als andere dorpen overigens, niet ‘zomaar’ ontstaan, maar 

gegroeid uit de wisselwerking tussen het gebied zoals God het heeft 

‘opgeleverd’. Wij zijn gezegend met vruchtbare grond én met wat de mensen 

daar in de loop van de geschiedenis mee hebben gedaan. Dit is, net als het 

joodse volk eens in het Beloofde Land kwam, niet alleen een kwestie van eigen 

initiatief en/of toeval geweest, maar een weg waarlangs wij zijn gebracht. Hoe 

mooi is het dan om een dorpsfeest te openen met een kerkdienst? Omdat we 

mogen geloven dat God ons dit dorp heeft gebracht en dat het zijn bedoeling 

is dat wij daarvan genieten en Hem daarvoor dan ook danken. 



 2 

Hoe vaak lezen we er in het Oude Testament niet over dat het volk Israël zich 

dient zich te verheugen over en dankbaar te zijn voor het bestaan in een 

vruchtbaar land als Kanaän? En hoe vaak niet dat ‘de Heer, uw God’ de mensen 

in een dergelijk land heeft gebracht? Leven, genieten en danken vormen 

daarbij een opdracht aan God, omdat God het volk in zo’n goed land heeft 

gebracht. Het is ook significant dat van Jezus wordt verteld (bijv. in Luc. 8) 

dat Hij van dorp tot dorp en van stad tot stad trok om Gods koninkrijk te 

verkondigen. Vooral als we bedenken dat het eerste teken daarvan een 

bruiloftsfeest met ruim voldoende wijn was (Joh. 2), een feest waarop plaats 

was voor het hele dorp. Iets waaruit we ook op mogen maken dat feestvieren 

pas christelijk is als er voor iedereen plaats is. 

 

Gonja van ’t Kruis 
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Erediensten 
 

Voor de komende tijd blijft de volgende regel gelden: 

Blijf THUIS bij gezondheidsklachten 
  

***** 

Zondag 4 juni  

  

10.00 uur: ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk 
 

ouderling van dienst: Linda Vervloed 

diaken + collectant: Nico van Kooten 

collecte: diaconie 

voorlezer: Huig Baartman 

kostersdienst: Ad en Ria Noordam 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v.d. Veen 

organist: Rob van Dijk 

gastvrouw/heer: Petra Bart 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Rita v.d. Velden – Wilma Saarloes 

 

***** 

 

Zondag 11 juni              FF zingen/dorpsfeestdienst 

    

10.00 uur: ds. Gonja van ‘t Kruis i.s.m. predikanten NGK en RK 
 

ouderling van dienst: Wim Vos 

diaken + collectant: Petra Bart 

collecte: Stille armoede Rijsenhout 

voorlezer: Marian v.d. Veen 

kostersdienst: Arie en Anke v.d. Heuvel 

beamerdienst: Robin Paul Bakker – Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Jannie Verburg 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Gré Verwoert – Gea v. Vuren 

 

 

***** 

 



 4 

Zondag 18 juni    
 

10.00 uur: mevr. A. Cremer uit Kudelstaart 

ouderling van dienst: Okker de Kok 

diaken + collectant: Hilde Appel – Monique Klaver 

collecte: Kerk 

voorlezer: Kees Harmans 

kostersdienst: Joop Sollman 

beamerdienst: Wim Vos – Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Marry de Kok 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Tiny Hinderks – Gerda Ravestijn 
 

 
***** 

 

Zondag 25 juni 

 

10.00 uur: dhr. E. Kramer uit Aalsmeer 

ouderling van dienst: Ale Gercama 

diaken + collectant: John Peters 

collecte: Diaconie 

voorlezer: Hilde Appel 

kostersdienst: Ben Aukes 

beamerdienst: Cor Zwart – Gertjan v.d. Veen 

organist: André Keessen 

gastvrouw/heer: Nelise Ravestijn 

oppasdienst: op aanvraag / graag op tijd bellen naar  346722 

koffiedienst: Betty Vervloed – Wil Kamer 

 
****** 

 

 
Het kerkblad wil graag zo volledig mogelijk zijn, dus als u uw dienst met iemand ruilt, 

wilt u dat dan tijdig doorgeven, zodat de juiste gegevens in het kerkblad komen te staan.  

S.v.p. doorgeven aan Linda Vervloed,  06-41 715 417 of aan Agnes Kaslander,  

 500080 of kerkblad.rijsenhout@gmail.com 
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Aandacht en verbinding 
Deze rubriek wordt verzorgd door ds. Gonja van ‘t Kruis. 

Zij ontvangt graag een berichtje als u iets te melden hebt en is telefonisch bereikbaar onder 

nummer  06- 38557004. Per mail is zij te bereiken onder predikant@pknrijsenhout.nl 

Maandag is de vaste vrije dag van Gonja. 

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het pastorale team: 

Marijke Sturing:  0297- 320944 (voor gemeenteleden met de achternaam A t/m L) of 

Lia Harmans: 0297- 320889 (voor gemeenteleden met de achternaam M t/m Z). 

Voor diaconale zaken kunt u bellen met Monique Klaver-Visser, 500061 

 

 

 

 

Voor de inhoud van deze rubriek verwijzen wij u 

naar de gedrukte versie van het kerkblad. 

 
 

 

 

 

 

Onlangs heb ik een bezoek afgelegd bij twee nieuwe gemeenteleden: Palmyra 

Werleman en Rob van Waardenberg. Zij wonen sinds drie jaar aan de 

Loefzijde 59. In 2020 is Palmyra getroffen door een vaatontsteking in de 

hersenen, met als een gevolg een aantal kleine herseninfarcten. Rob is haar 

mantelzorger en beiden gaan sinds een paar jaar een aantal dagen per week 

naar zorgcentrum Bornholm. 

Zij zijn in 2019 voor de wet getrouwd en zullen op 12 juli a.s. hun huwelijk 

voor de kerk laten inzegenen in Bornholm. 

Op 1e Pinksterdag willen Rob en Palmyra onze kerk samen voor het eerst 

bezoeken. Ook hebben zij een stukje aangeleverd voor het kerkblad, waarin zij 

zichzelf voorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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WestWijs 

Van WestWijs, de basisschool in ons dorp kreeg ik de uitnodiging om op 16 

en 23 mei uitleg te geven over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Dit heb ik 

gedaan aan de hand van diavoorstellingen. 

Aan maar liefst 14 klassen/groepen heb ik deze presentatie gegeven en ik heb 

genoten van de aandacht en de interesse van onze jonge dorpsbewoners in de 

christelijke feesten. De verhalen zijn indringend en niet altijd eenvoudig te 

begrijpen, maar dat zette hen alleen maar aan tot belangstelling en het stellen 

van allerlei vragen. 

  

WestWijs is één van de scholen in Nederland die vorig jaar een fusie tussen 

openbaar en Protestant-Christelijk basisonderwijs onderging. De onder- en 

middenbouw volgen momenteel les aan de Pampusstraat en de bovenbouw aan 

de Schouwstraat. 

De grootste uitdaging bij de fusiebesprekingen was om ervoor te zorgen dat de 

identiteit van beide scholen gehandhaafd zou blijven. Want in de praktijk is het 

helaas meestal zo dat een christelijke school het onderspit delft wanneer deze 

fuseert met een openbare. Bij WestWijs is dat gelukkig niet zo gegaan. Er is 

zelfs een convenant opgesteld waarin staat dat beide identiteiten gewaarborgd 

zullen blijven en een identiteitscommissie in het leven geroepen die hier zicht 

op houdt. Fijn is, dat ik daar als predikant ook af en toe bij mag aanschuiven. 

 

Officieel is de basisschool in ons dorp nu een informele samenwerkingsschool 

waar beide identiteiten zichtbaar, herkenbaar en hoorbaar aanwezig zijn. Dat 

betekent onder meer dat ouders kunnen aangeven of ze hun kinderen 

levensbeschouwelijke lessen via christelijk of algemeen vormend onderwijs 

willen laten volgen. Christelijk onderwijs wordt gedoceerd via de methode 

Trefwoord, en dat is een grondige, dat kan ik u zeggen! Daarnaast zijn er door 

het jaar heen steeds twee projecten waarmee groter wordt uitgepakt, te weten 

met Kerst en Pasen. Maar ook andere grotere wereldgodsdiensten krijgen 

aandacht, om begrip voor elkaar te bevorderen. 

In de praktijk betekent dat, dat ik elk voorjaar uitleg zal geven over Pasen, 

Hemelvaart en Pinksteren. Om het jaar zullen we Palmpaasstokken met elkaar 

maken, óf er zullen mooie projecten van de school in de kerk te zien zijn, zoals 

rond de afgelopen Paastijd. In de winter vieren de beide locaties met de 

kinderen en hun ouders samen Kerst in de beide kerken van ons dorp en nemen 

zij om het jaar deel aan de Lichtjestocht die er dan ook plaatsvindt. Al met al 

kan ik zeggen dat mijn/ons contact met de school er met de fusie alleen maar 

op vooruit is gegaan! 

Gonja van ‘t Kruis 
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Sta jij nog wel eens stil? 

 

Op dinsdag 9 mei waren we met een groep van rond de 18 mensen, in een mix 

van jong en ouder, een avond bij elkaar om te praten over het thema: “Sta jij 

nog wel eens stil?” Een onderwerp dat zinvol is om over na te denken in ons 

soms drukke leven. 

Om op gang te komen stelden we elkaar in wisselende opstellingen van steeds 

twee mensen enkele prikkelende vragen, waarna we letterlijk een tijdje van de 

stilte proefden. Ook lazen we een paar Bijbelgedeeltes uit Prediker (“alle 

dingen in de hemel hebben hun tijd” en 1 Kon. 19 (“God horen in de stilte van 

een bries”), en zongen we een paar liederen met elkaar. Daarna verdeelden we 

ons in vier groepen en gingen we in gesprek over een aantal vragen, als: “Geeft 

geloof je steun, kracht, zingeving? Durven we in de kerk kwetsbaar te zijn naar 

elkaar? Zijn er mensen die mijn binnenkant mogen zien, mijn tranen, mijn 

zorgen, mijn onzekerheid?” 

Het was een avond waarin we dieper met elkaar in gesprek raakten en die, met 

weer een ander thema voor herhaling vatbaar is. 

 

Ruimte  

waar het licht kan komen 

wind kan waaien, adem stromen 

ruimte die doet leven. 

 

Stilte 

waar je God kunt horen 

open hart en open oren 

stilte om te zijn 

 

Licht 

waarin wij samen staan 

Geest van God, raak Gij ons aan 

dat wij opengaan 
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Van de Kerkenraad 

 

De Kerkenraad heeft vergaderd op 2 mei jl.: 

 

 Gemeenteavond dinsdag 27 juni a.s. 
De Kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op dinsdag 27 juni 

a.s. om 19.30 uur. Deze gemeenteavond heeft als doel om u te 

informeren over de stand van zaken met betrekking tot het samengaan 

van de activiteiten van de Reede. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan 

de jaarcijfers 2022 en hopen wij deze ook deze avond te kunnen 

presenteren. 

 

Mocht u vooraf al vragen hebben, dan kunt u deze sturen aan dhr. Wim 

Vos (voorzitter College van Kerkrentmeesters), zodat deze, waar 

mogelijk, al meegenomen kunnen worden in de voorbereidingen. Ook 

op de avond zelf zal er voldoende tijd zijn om uw vragen te stellen. 

 

 Brief van classispredikant ds. Verhoeff 

Op 28 maart jl. is classispredikant ds. Verhoeff bij de Kerkenraad op 

bezoek geweest. Per abuis is in het kerkblad van mei 2023 de brief van 

ds. Verhoeff aan de Kerkenraad niet gepubliceerd. Deze brief vindt u in 

dit kerkblad. 

 

 Update Blauwe Boekje 

De meest recente versie van het Blauwe Boekje is alweer een paar jaar 

oud en daarom zal er een nieuwe versie worden uitgebracht van dit 

adressenboekje. Wilt u uw eigen gegevens in het huidige Blauwe 

Boekje controleren en wijzigingen doorgeven aan de scriba? Zo zorgen 

we er met zijn allen voor dat het Blauwe Boekje weer helemaal up to 

date is!  

 

 Nieuwe lay-out kerkblad 
Achter de schermen wordt door de redactie van het Kerkblad en dhr. 

Wim Hoogterp hard gewerkt aan een nieuwe lay-out van het Kerkblad. 

De Kerkenraad heeft een 1e concept van de nieuwe lay-out toegezonden 

gekregen en is hier erg enthousiast over!  

            Namens de Kerkenraad, 

                                  Linda Vervloed, scriba 
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Brief ds. Verhoeff naar aanleiding van bezoek 28 maart 2023: 

 

Deze brief is te lezen in de gedrukte versie van het kerkblad 

 

 

 

Van het College van Kerkrentmeesters 
 

  Schaal Bank Totaal 

02-04-2023 kerk in actie Kinderen en Jongeren € 181,55 € 43,00  € 224,55  

09-04-2023 Kerk in actie Moldavie € 562,68  € 63,00  € 625,68  

16-04-2023 Kerk € 178,45  € 48,00  € 226,45  

23-04-2023 Bloemenfonds € 213,70  € 40,00  € 253,70  

30-04-2023 Kerk € 216,75  € 63,00  € 279,75  

07-05-2023 FF zingen € 157,10  € 33,00  € 190,10  

                                               Totaal                      € 1.800,23  

 

 

***** 

 

Het College heeft een gift van € 50,- ontvangen voor de Kerk, hartelijk dank 

hiervoor! 
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Even voorstellen: 

Wij zijn Palmyra (Werleman) en Robbert Jan (van Waardenberg) en zijn 

nieuwe gezichten die de kerkdienst van de Ontmoetingskerk gaan bezoeken. 

Mijn vrouw Pally is opgegroeid tussen Den Haag en Aruba. Haar moeder is 

een echte Hagenaar, en haar vader een Arubaan. Haar opa was nog een van de 

laatste indianen van Aruba. Zelf heeft Pally lang op Aruba gewoond en tot 

2010 gewerkt voor de minister van justitie als adviseur en jurist. Toen kwam 

ze naar Nederland voor de liefde, naar mij dus.  

Ik ben Rob en geboren in Parkwijk in Haarlem. Mijn moeder was Zutpenees 

en mijn vader Rotterdammer. Als jonge Architect werkte mijn vader in de 

wederopbouw van Zutphen net na de oorlog. De ontmoetingsplaats van mijn 

ouders.  

Mijn vrouw en ik zijn getrouwd in augustus 2019. Mijn vrouw werd begin 

2020 getroffen door een vaatontsteking in haar hersenen. Helaas hebben de 

tallozen piepkleine herseninfarctjes zichtbaar ongemak achter gelaten. Juist 

dan merk je hoe belangrijk geloof is. Nu na jaren er toch structuur is gekomen 

in ons leven is er behoefte bij ons om de kerkdienst een vaste plek te geven op 

de dagen van onze Heer. We werken samen als vrijwilliger in het 

verpleegtehuis Bornholm. Daar heb ik twee keer in de maand ook een taak van 

halen en brengen van bewoners naar de kerkdienst in het huis. Voor de overige 

zondagen hoop ik te kunnen luisteren in de Ontmoetingskerk  naar de 

kerkdienst. Wel of niet samen met mijn vrouw, die op haar goede dagen 

gewoon lekker mee komt naar de kerk. Wij zijn sinds 2020 bewoners geworden 

op de Loefzijde en dat maakt ons zeer gelukkig. Dit is in het kort wie wij zijn 

en hoop u tegen te komen bij de dienst. In ieder geval een groet van  

Pally en Rob 
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Van de Diaconie 
 

De diaconie wil u, als gemeente, vragen om mee te denken over het Heilig 

Avondmaal. Wij zijn zoekende naar een geschikte en haalbare opstelling om 

het Heilig Avondmaal te vieren. 

Voor corona dronken wij allen uit de beker, dit is iets wat wij zeker niet meer 

terug willen laten komen. 

Het Avondmaal hebben wij nu aantal keren op een andere manier gedaan, maar 

wat is voor u een fijne toegankelijke opstelling? In de rij blijven zitten, aan 

tafel, of in een kring zittend of staand? 

 

Wij willen graag uw mening horen, 

U kunt mailen naar Petra@familiebart.nl of ons aanspreken na een kerkdienst. 

 

 

***** 

 

 

Bloemengroeten  
 

7 mei Dhr. Wolleswinkel, Hoogvlietkade 

 Mw. Adrie Rus, Nieuw Vennep 

 Dhr. L. Koolhaas, Henninkstraat 

14 mei Mw. Lanser, Heermanszwet 

 Dhr. Gardenier, Bennebroekerweg 

21 mei Fam. Benschop, Henninkstraat 

 Mw. R. van de Velde, Rijshornplein 

28 mei Mw. Van Ravensberg, Verremeer 

 Dhr. en mw. Van Oppen-Bevelander, Heermanszwet 

 Dhr. en mw. Den Braber, Otweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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Geloven in Rijsenhout (voorheen evangelisatiecommissie) 
 

 

Kerk open - Bibliotheek 
Op donderdag 8 en 22 juni staan de deuren van De Ontmoetingskerk weer open 

van 13.30 uur – 14.30 uur om u te ontvangen met een kopje thee/koffie, en om 

een mooi boek uit te zoeken in de bibliotheek. Kent u iemand in de buurt die 

van lezen houdt, maar die geen lid is van de kerk? Iedereen is welkom! U wordt 

van harte uitgenodigd.  

In de maanden juli en augustus is de bibliotheek gesloten. 

 

***** 
 

 

“VERTROUWEN, VRIENDELIJKHEID, 

VERDRAAGZAAMHEID” 

Dorpsfeestdienst  

zondag 11 juni 2023, 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

 

Het Rijsenhoutse Dorpsfeest wordt ook dit jaar weer ingeluid met een 

oecumenische dienst, verzorgd door de RK gemeenschap, NGK en PKN. 

Gelukkig hebben we de corona-beperkingen die ons de laatste jaren ons 

samenzijn te vieren, achter ons gelaten en is deze Dorpsfeestdienst weer voor 

iedereen toegankelijk.   

 

Thema van dit jaar is: “VERTROUWEN, VRIENDELIJKHEID, 

VERDRAAGZAAMHEID”. 

We staan allemaal wel eens stil bij de toekomst. Maar we leven in het “hier en 

nu”, en kijken ook wel eens terug…. in een wereld waarin er van alles gebeurt: 

vreugde, geluk, maar ook verdriet en moeilijkheden. De covid-epidemie ligt 

nog maar net voorzichtig achter ons, of de oorlog in de Oekraïne is 

uitgebarsten. Een strijd die ook ons treft, zowel in emoties alsook in onze 

portemonnee. En in ons persoonlijk leven kan het net zo goed aardig 

‘rommelen’. 

Waar houd je je aan vast in het leven? Hoe kijk je vooruit, bezie je het verleden 

en blijf je vol vuur in het leven in staan, omringd door alle onzekerheden van 

onze tijd? Allemaal vragen waar we net na het Pinksterfeest tijdens de dienst 

mee bezig willen zijn als aftrap voor de tijd die ons wacht en ons dagelijks 

leven. Met meeneming van deze drie kernwaarden: vertrouwen, 
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vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Laten we die om te beginnen in ons dorp 

uitdragen. 

Muzikale medewerking wordt verleend door André Keessen, en de dorpsband 

4HIM van eigen bodem!  

De opbrengst van de collecte gaat zoals gebruikelijk naar de Stille Armoede in 

ons dorp.  

 

Wij nodigen jullie van harte uit om gezamenlijk met ons mee te denken, te 

vieren en te zingen en de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. 

Graag tot ziens op 11 juni a.s. in de Ontmoetingskerk.  

Het dorpsfeestdienst-team  

van de RK, NGK en PKN-gemeenschap 

 

 

 

Kringenwerk 
 

Handwerken 

Fijn om te doen, maar het wordt nog gezelliger als je dat samen met anderen 

doen. Iedereen is welkom met eigen brei-/haakwerk, patchwork of andere 

hobby etc. Heb je leuke patronen of iets gemaakt, neem het mee! Eén keer per 

maand komen we bij elkaar. Naast handwerken is het zeker zo fijn mensen te 

ontmoeten die we nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom is iedereen uit 

Rijsenhout hartelijk welkom!  

Deze maand is het handwerken op woensdag 7 juni in de Ontmoetingskerk. 

Om 10.00 uur staat de koffie klaar. Voor meer inlichtingen kun je terecht bij 

Elsa Sluijs 0297 – 320323. 

 

***** 

 

Koffieochtend 

Op woensdag 28 juni a.s. bent u weer hartelijk welkom in de 

Ontmoetingskerk in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden u dan een 

gezellige morgen aan. De koffie staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden 

of niet, iedereen is hartelijk welkom. Rond half twaalf gaat een ieder weer naar 

huis.  

Verdere info bij: Gre Tuinstra 0297- 331545 

 

***** 
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Spelletjesmiddag 

Dinsdag 6 juni is er voor de laatste keer dit seizoen weer een spelletjesmiddag 

in de Ontmoetingskerk. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur met 

koffie en thee. Na het spelen van diverse spelletjes sluiten we om 15.30 uur 

gezellig af met een drankje. Lijkt het u leuk om ook een spelletje te komen 

doen, dan bent u van harte welkom op 6 juni. Heeft u vervoer nodig dan even 

een belletje naar Marjan 06-44570699 

 

Namens het spelteam Coby, Gré, Annie en Marjan                                                                                                   

 

 

***** 

 

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout 

Wist u dat de Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout nog steeds actief is? 

U kunt bellen als u vervoer nodig heeft om bijvoorbeeld naar de huisarts, fysio 

of ziekenhuis te gaan. Ook kunt u bellen voor vervoer om boodschappen te 

kunnen doen. 

U betaalt hiervoor een al vastgestelde vergoeding aan een van onze 

vrijwilligers. 

Hiervoor kunt u bellen naar 06 - 2312 1211, op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 

uur. U krijgt dan een van onze vrijwilligers aan de lijn. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
 

di  6 juni 19.30 uur Moderamen 

di  20 juni 19.30 uur Kerkenraad 
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Verjaardagen in juni 2023 
 

01-6-1948 75 Mevr. A. Honcoop-van Emden 

02-6-1936 87 Mevr. N. Wolleswinkel-Kersbergen 

02-6-1940 83 Mevr. P. Sprangers-Jonker 

06-6-1945 78 Dhr. M. Hol 

07-6-1937 86 Mevr. M. Meijer-Noort 

07-6-1938 85 Dhr. A. Pellicaan 

07-6-1945 78 Dhr. A.J. den Braber 

10-6-1941 82 Mevr. C. Lanser-Groenewoud 

11-6-1934 89 Mevr. H.C.J. de Jong-Koster 

14-6-1944 79 Dhr. G.J. Baart 

18-6-1940 83 Dhr. W.J. Slootweg 

21-6-1946 77 Dhr. P. Pellicaan 

22-6-1935 88 Dhr. K. Roodenburg 

27-6-1940 83 Mevr. T. Griffioen-Sluijmer 

27-6-1942 81 Mevr. G.C. Verwoert-Groenewoud 

28-6-1932 91 Dhr. P. de Boer 

 

Wij wensen u allen een feestelijke dag met uw familie, vrienden en bekenden 

en voor de toekomst Gods zegen toe. 

Namens het Kerkelijk Bureau, Marjan Hoogterp 

 273060 

 

***** 

 

 

 

Huwelijksjubilea juni 2023  

 
Op 3 juni a.s. zijn dhr. en mevr. W.A. Vermeulen - A.A. van der Groef, 40 jaar 

getrouwd.   

Op 22 juni a.s. zijn dhr. en mevr. C. Pols - M. Verburg, 50 jaar getrouwd. 

 

Onze hartelijke gelukwensen! 
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Mutaties 
 

Verhuisd: 

Mevr. B.C. Eikelenboom-Wiebes, geboortedatum: 01-11-1938 

Van: Leimuiderdijk 55, 1435 CS  Rijsenhout 

Naar: Molenpad 14, 1431 CX  Aalsmeer 

 

Dhr. P.A.P. Kaslander, geboortedatum: 05-10-1999 

Van: Postjesweg 339, 1062 JS  Amsterdam 

Naar: Koeteburg 22, 1435 HN  Rijsenhout 

 

Ingeschreven: 

Mevr. S. Lous-Bidessi, geboortedatum: 25-04-1960  

Vliegende Hollanderstraat 13, 1435 LC  Rijsenhout 

 

Mevr. J. van der Meer-Spek, geboortedatum: 25-02-1968 

Dhr. B.C.M. van der Meer, geboortedatum: 07-08-1953 

Leeuwerikhof 15, 2371 NM  Roelofarendsveen 

 

 
 
 

Van de redactie 

 
- Op verzoek van de kerkenraad zal het kerkblad óók in de zomer 

maandelijks uitkomen en is er dus niet meer, zoals in vorige jaren, één 

zomernummer voor de maanden juli en augustus. 

Op de laatste pagina vindt u de data voor het inleveren van de kopij. 

 

- Zoals u in het stukje van de kerkenraad hebt kunnen lezen, gaat de lay- 

out van het kerkblad veranderen. Ons streven is dit met ingang van het 

septembernummer in te voeren. 
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Vanuit de regio 
 

 
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer nodigt u uit om Maatje te worden.  

Geïnteresseerd? Bel coördinator Henny voor meer informatie of kom naar 

één van onze informatieavonden op 15 juni en 11 september 

Geldzorgen bij veel huishoudens in de Haarlemmermeer 

Veel huishoudens in de Haarlemmermeer hebben financiële problemen en 

enorme geldzorgen. 15% van de Haarlemmermeerse huishoudens (dat zijn 

bijna 9000 huishoudens) hebben voortdurend meerdere onbetaalde rekeningen 

liggen die al meer dan twee maanden geleden betaald hadden moeten zijn. Bij 

veel huishoudens stapelen de rekeningen zich op, mensen weten niet hoe ze 

nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken.  

Vanuit de kerken in Nederland is SchuldHulpMaatje Nederland opgericht, met 

vele lokale afdelingen in zo’n 151 gemeenten, om mensen met schulden te 

helpen om hun financiële problemen inzichtelijk te maken en te helpen deze 

op te lossen. Zo’n 10.000 mensen per jaar krijgen persoonlijke hulp van meer 

dan 2300 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers). 

Vanuit de Caritassen van de R.-K. parochies in de Haarlemmermeer en vanuit 

enkele diaconieën van protestantse gemeenten in de Haarlemmermeer is drie 

jaar geleden de Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer gestart met 

momenteel 20 actieve Maatjes. In de eerste 3 jaar hebben we 137 mensen 

mogen helpen. De laatste paar maanden neemt het aantal aanvragen snel toe: 

in de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er al weer 18 nieuwe 

hulpvragers bij.  

Daarom deze oproep: wordt jij ons nieuwe Maatje?  

Op drie zaterdagen krijgen de nieuwe vrijwilligers een gecertificeerde training 

om als SchuldHulpMaatje goede hulp te kunnen bieden aan de hulpvragers. 

Starten kan op verschillende momenten in het jaar. 
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Informatieavonden 

Op 15 juni en 11 september zijn er informatieavonden voor u en andere 

belangstellenden, die meer willen weten over SchuldHulpMaatje, en wat het 

inhoudt om SchuldHulpMaatje te worden. Komt u ook? 

 15 juni 19.30 in de Meerkerk, Bennebroekerweg 515, 2132 MD 

Hoofddorp. 

 11 september 19.30 in de Graankorrel, IJweg 1100, 2133 MH Hoofddorp. 

De inhoud van beide avonden is hetzelfde. 

Hebt u wel interesse, maar bent u verhinderd op deze avonden, of hebt u al 

eerder tijd: bel of mail dan met onze coördinator Henny Bijma, 06-83383966, 

coordinator1@shmhaarlemmermeer.nl  

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen 

we iedereen. Overweeg daarom om SchuldHulpMaatje worden en kom naar 

de informatieavond. 

Wat doet een maatje? 

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met 

financiële problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. 

De hulpvrager maakt, met ondersteuning van het maatje, een lijst van alle 

onbetaalde rekeningen en een plan om deze te betalen. Het hoofddoel van 

SchuldHulpMaatje is dat de hulpvrager overzicht krijgt over zijn of haar 

financiën en ook leert deze op orde te houden.  

Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt 

de hulpvrager aan om vol te houden en geeft hem of haar praktische hulp. 

Maatje Jolanda: “Het is fijn om te zien dat mensen weer licht aan het einde 

van de tunnel gaan zien, doordat je ze wat inzicht hebt gegeven. Ik heb twee 

jonge meiden begeleid, waar veel meer speelde dan alleen het financiële deel. 

Ik was er voor ze. Ze zijn blij met de hulp. Het gaat goed met ze.” 

 

George van Leeuwen,  

bestuurslid SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 
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Bijbelrooster 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni    

 do 1 Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze 

 vr 2 Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op 

 za 3  Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk 

Trinitatis zo 4 Psalm 119:17-24 Verlangen naar de wet 

 ma 5 Spreuken 25:1-10 Eer aan God en de koning 

 di 6 Spreuken 25:11-20 Kalme woorden 

 wo 7  Spreuken 25:21-28 Zorg voor je vijand 

 do 8 Psalm 119:25-32 Onderwijs mij 

 vr 9 1 Timoteüs 1:1-11 De wet goed gebruiken 

 za 10 1 Timoteüs 1:12-20 Genade in overvloed 

 zo 11 Psalm 13 Zie naar mij om 

 ma 12 1 Timoteüs 2:1-7 Als losgeld voor allen 

 di 13 1 Timoteüs 2:8-15 Een heilige levenswijze 

 wo 14 1 Timoteüs 3:1-13 Waardige leiders 

 do 15 1 Timoteüs 3:14–4:10 De juiste leer 

 vr 16 Psalm 119:33-40 Leven in uw gerechtigheid 

 za 17 Matteüs 7:13–8:1 Bouw op de rots 

 zo 18 Matteüs 8:2-13 Een groot geloof 

 ma 19 Matteüs 8:14-22 Hij neemt onze ziekten weg 

 di 20 Matteüs 8:23-34 Jezus heeft de macht 

 wo 21 1 Timoteüs 4:11–16 Hou je aan de leer 

 do 22 1 Timoteüs 5:1-16 De zorg voor weduwen 

  

vr 23 1 Timoteüs 5:17-25 
Goede daden blijven niet 

verborgen 

 za 24 1 Timoteüs 6:1-10 Tevredenheid is goud waard 

Augsburgse 

Geloofsbelijdenis 

 

zo 25 1 Timoteüs 6:11-21 
 

De goede strijd 

 ma 26 Psalm 49 God zal mij vrijkopen 

 di 27 Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom 

 wo 28 Matteüs 9:18-24 Geloof redt 

 do 29 Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders 

 vr 30 Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de wolven 
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Komende kerkbladen 
Het kerkblad verschijnt 1x per maand. Let u goed op de uiterste inleverdatum. 

Dit is in de regel de laatste vrijdag van de maand. De publicatiedatum is de 

eerste dinsdag van de maand. 
 

Kerkblad: Kopij inleveren: Publicatiedatum: 

juli 2023 vrijdag 23 juni dinsdag 27 juni 

augustus 2023 vrijdag 28 juli dinsdag 1 augustus 
 

Het inleveren van de kopij kunt u per e-mail doen. De tekst graag in een bijlage 

van een Word-document in het lettertype Times New Roman, pt. 16. 

Email-adres: kerkblad.rijsenhout@gmail.com 

of bij  - Agnes Kaslander, Koeteburg 22 0297-500080 

  - Corine Pruissen, A. v.d. Zwaardhof 32, 06-30180989. 
 

 

Vriendendienst 
Wilt u een eredienst bijwonen en heeft u geen vervoer, dan kunt u een beroep 

doen op de “Vriendendienst”. Belt u s.v.p. tijdig dhr. Rinus Vervloed, 

Rijshornstraat 131  0297-320560. 
 

  

 
 

Kerkblad OnLine         E-mailadres jeugdwerk: 

www.pknrijsenhout.nl        jeugdwerkrijsenhout@gmail.com 
 

 
 

de Redactie 


